
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 31 maart 2026 om 19.30 uur in de Oude Kerk 

Thema: Niet ik, maar Hij! 

Meditatie: Aart Peters 

Orgel: Hans van der Maten 

Schriftlezing en declamatie: Sarah Kooij 

Muzikaal intermezzo: Jaap Ouwehand en Wim de Graaf, orgel en piano 



 

1. Inleidend orgelspel 
 

2. Welkom 
 

3. Zingen:  Psalm 32 vers 1 en 2 (NPB) 

1. Gelukkig wie door God is vrijgesproken, 

wie met bedrog en ontrouw heeft gebroken. 

Gelukkig als de HEER zijn schuld vergeeft, 

als in zijn geest geen onoprechtheid leeft. 

Mijn misdaad bleef aan mijn geweten knagen. 

Ik leed voortdurend, kreunde hele dagen. 

Uw hand lag op mij, tot ik niet meer kon; 

mijn kracht smolt weg als in de zomerzon. 
 

2. Toen ik was vastgelopen in mijn zonden 

kwam ik tot inkeer; ik zei onomwonden: 

‘O HEER, ik was ontrouw, vergeef het mij’ – 

mijn schuldenlast verdween, U sprak mij vrij. 

Laat allen die zichzelf aan U verbinden, 

U zoeken, HEER, zolang U zich laat vinden. 

U bent mijn schuilplaats, onheil raakt mij niet; 

ik juich het uit omdat U redding biedt. 
 

4. Gebed 
 

5. Schriftlezing: Johannes 1 vers 19 tot en met vers 36 
 

6. Persoonlijk moment voor bezinning: Jesaja 53 vers 5-7 
5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, 

om onze ongerechtigheden verbrijzeld. 
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, 

en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. 
6 Wij dwaalden allen als schapen, 

wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. 
Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen 

op Hem doen neerkomen. 
7 Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, 

maar Hij deed Zijn mond niet open. 
Als een lam werd Hij ter slachting geleid; 
als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, 

zo deed Hij Zijn mond niet open. 
 

7. Muzikaal intermezzo 

• Psalm 22 

• Jezus is ons licht en leven 



8. Gedicht: De Koning op de knieën (van Gerco Guijt) 
 

9. Zingen: Lam van God OTH 122 (2x zingen) 
Lam van God, lam van God, 

dat de zonde der wereld draagt. 

Heer, ontferm U, Heer ontferm U 

over ons. Heer ontferm U over ons 

 
Lam van God, lam van God, 

dat de zonder der wereld draagt. 

Heer, geef vrede, Heer geef vrede 

over al. Heer geef vrede overal 

 
10. Meditatie 

 
11. We bidden het Onze Vader 

 
12. Zingen ‘k Heb geloofd en daarom zing ik, JdH 543 

1 'k Heb geloofd en daarom zing ik, 

daarom zing ik van genâ, 

van ontferming en verlossing 

door het bloed van Golgotha. 

Daarom zing ik U, die stervend 

alles, alles hebt volbracht, 

Lam Gods, dat de zonde wegneemt, 

Lam van God, voor ons geslacht! 

 
3 'k Heb geloofd in U, Wie d' aarde 

met haar doornen heeft gekroond, 

maar Die nu, gekroond met ere, 

aan Gods rechterzijde troont; 

U, aan wiens doorboorde voeten 

eenmaal in het gans heelal, 

hier, daarboven en hieronder 

alle knie zich buigen zal. 

 
4 Ja, 'k geloof, en daarom zing ik, 

daarom zing ik U ter eer, 

's werelds Heiland, Hogepriester, 

aller heren Opperheer! 

Zoon van God en Zoon des mensen, 

o, kom spoedig in Uw kracht, 

op des hemels wolken weder! 

Kom, Heer' Jezus, kom! Ik wacht. 

 



13. Zegenbede 

 

14. In stilte verlaten we de kerk 

 

 

 

 

 

 

 


