
 

 

Woensdag 1 april 2026 om 20.00 uur in de Oude Kerk 

Verzoening – Con Amore 

Meditatie: Aart Peters 

Schriftlezing en declamatie: Michiel Groenendijk 

Orgel: Hans van der Maten 

Muzikaal intermezzo: Jan Oosterbroek, piano, Eveline van 

Wolfswinkel, dwarsfluit 



  



1. Inleidend orgelspel 

 

2. Welkom 

 

3. Zingen: Psalm 133 vers 1 en 3 

Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen 

Van 't zelfde huis, als broeders, samen wonen, 

Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd; 

't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd, 

De zalf, waarmee hij is aan God gewijd, 

Die door haar reuk het hart verblijdt. 

           Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen: 
           Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 
           En 't leven tot in eeuwigheid. 

4. Gebed 

 

5. Schriftlezingen: 1 Johannes 1 vers 1-4; 1 Johannes 2 vers 1 en 2; 1 Johannes 4 vers 7-15 

 

6. Persoonlijk moment voor bezinning: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar 

eeuwig leven heeft’. (Johannes 3:16) 

 

7. Muzikaal intermezzo: Fantasie over twee Passieliederen: 

• Als ik in gedachten sta 

• O hoofd bedenkt met wonden 

 

8. Gedicht: Vergeving ( van Ds Sj. Maliepaard) 

 

9. Zingen: Alzo lief had God de wereld (OTH 426) 

Alzo lief had God de wereld, 

alzo lief had God de wereld, 

de wereld, de wereld, 

God had de wereld lief. 

 

Dat Hij aan ons heeft gegeven, 

dat Hij aan ons heeft gegeven, 

gegeven, gegeven, 

zijn ééngeboren Zoon. 

 

Opdat ‘n ieder die gelooft, 

opdat ‘n ieder die gelooft, 

een ieder, een ieder, 

het eeuw’ge leven heeft. 

 

10. Meditatie 

 



11. We bidden het Onze Vader 

 

12. Zingen: Heer, uw licht en uw liefde schijnen (OTH 379) 

Heer uw licht en uw liefde schijnen 

Waar U bent zal de nacht verdwijnen 

Jezus Licht van de wereld vernieuw ons 

Levend Woord ja uw waarheid bevrijdt ons 

Schijn in mij, schijn door mij 

Kom Jezus kom 

Vul dit land met uw heerlijkheid 

Kom heil'ge Geest stort op ons uw vuur 

Zend uw rivier laat uw heil 

Heel de aard' vervullen 

Spreek Heer uw woord 

Dat het licht overwint 

 

Heer 'k wil komen in uw nabijheid 

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid 

Door het bloed mag ik U toebehoren 

Leer mij toets mij uw stem wil ik horen 

Schijn in mij, schijn door mij 

Kom Jezus kom 

Vul dit land met uw heerlijkheid 

Kom heil'ge Geest stort op ons uw vuur 

Zend uw rivier laat uw heil 

Heel de aard' vervullen 

Spreek Heer uw woord 

Dat het licht overwint 

 

Staan wij oog in oog met U Heer 

Daalt uw stralende licht op ons neer 

Zichtbaar tastbaar wordt U in ons leven 

U volmaakt wie volkomen zich geven 

Schijn in mij, schijn door mij 

Kom Jezus kom 

Vul dit land met uw heerlijkheid 

Kom heil'ge Geest stort op ons uw vuur 

Zend uw rivier laat uw heil 

Heel de aard' vervullen 

Spreek Heer uw woord 

Dat het licht overwint 

 

13. Zegenbede 

 

14. In stilte verlaten we de kerk 

 


