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Psalm 24 vers 5

Lied 211 vers 1 en 2 (Weerklank)

Psalm 9 vers 11

Psalm 51 vers 4

Lied 201 vers 1, 2, 4 en 6 (Weerklank)

Psalm 42 vers 1, 2 en 3

Zondag 17 mei 16.45 uur
Oude Kerk



Door al het lijden van de tijden

wordt naar verlossing toegeleefd.

De schepping smacht naar uw bevrijden,

naar ’t heil dat U uw kind’ren geeft.

Wij zuchten mee en zien verlangend

naar U en uw verschijning uit.

Reeds hebben wij de Geest ontvangen,

die ‘Kom!’ roept, samen met uw bruid.

Lied 211 vers 1
Weerklank



Door U, Heer Jezus, is het leven

dat nooit meer sterft aan ’t licht gebracht.

Eens zult U ons met eer omgeven,

deelt U met ons uw troon en macht.

Is ’t Vaderhuis straks onze woning,

dan zullen wij U zien, o Heer.

Daar vindt uw liefde haar bekroning

en brengen wij U eeuwig eer.

Lied 211 vers 2
Weerklank



Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,

houd Gij bij ons uw intocht, Heer;

vervul het hart dat U verbeidt,

met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt

de grote Trooster in de tijd,

de bron waaruit het leven springt,

het liefdevuur dat ons doordringt.

Lied 201 vers 1 en 2
Weerklank



Verlicht ons duistere verstand,

geef dat ons hart van liefde brandt,

en dat ons zwakke lichaam leeft

vanuit de kracht die Gij het geeft.

Doe ons de Vader en de Zoon

aanschouwen in de hoge troon,

o Geest, van beiden uitgegaan,

wij bidden U gelovig aan.

Lied 201 vers 4 en 6
Weerklank
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