
 
Orde van dienst voor de belijdenisdienst 

 
Wat is je antwoord… 

als God roept? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 12 april 2026 
Oude Kerk te Barneveld 
Aanvang: 16.15 uur 
 
Predikant: ds. Th. Overbeeke 
Organist: Roelof van Middendorp 
Piano: Jaap Ouwehand 
Dwarsfluit: Eveline van Wolfswinkel 



 

Ewart Evers 
 
Vandaag wil ik JA zeggen op mijn belijdenis. Vanaf 
mijn doop is God dichtbij mij geweest en door de jaren 
heen is mijn relatie met Hem steeds sterker gewor-
den. In alle moeilijke en mooie momenten is Hij aan 
mijn zijde geweest. Ik mag, ondanks mijn tekortko-
mingen, weten dat ik door Hem met open armen word 
ontvangen. Zo goed is onze God! Ik wil niets liever dan 
de toekomst ingaan met Hem aan mijn zijde. 

 

 
Corinda Evers-Bol 
 
Ik ben dankbaar dat God mij geroepen heeft en blij dat 
ik vandaag op Zijn stem mag antwoorden.  
Vandaag kies ik ervoor om op God te vertrouwen en 
mijn leven in Zijn handen te leggen.   
Jezus wil ik volgen, als vriend, redder en voorbeeld! 
‘Zoveel liefde verwondert mij, niemand heeft zo lief 
als Hij’ 

 

 
Mia Lalkens-van den Top 
 
Vandaag doe ik belijdenis van mijn geloof. 
Omdat Jezus ook voor mij is gekruisigd, geleden heeft 
en opgestaan is. Ik zoveel genade van Hem mag ont-
vangen. God mijn hele leven bij mij is geweest. 
Hij stond naast mij in moeilijke tijden maar staat ook 
naast mij in blijdschap. God is mijn houvast. Mijn red-
der. Ik geloof in vertrouwen in Hem. En Hem wil ik vol-
gen. 

 

 
Peter Noorlander  
 
Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad 
heeft (1 Joh. 4:19). 
Vanuit die liefde zeg ik ja tegen mijn God en wil ik be-
lijden: laat de woorden van mijn mond en de overden-
king van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, 
HEERE, mijn rots en mijn Verlosser (Ps. 19:15). 
 



 Janet van Davelaar-Willemsen 
 
Ik wil vandaag graag openbare geloofsbelijdenis doen 
om ik te midden van de gemeente wil zeggen: 
Heer’, ik wil U volgen. Hij roept mijn naam; ik hoor zijn 
stem; Hij de mijne. 
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. (Mijn Herder 
– Sela) 
 
 

 

 
Mylène de Jong 
 
Ik wil belijdenis doen, omdat ik Jezus wil volgen en 
mijn leven aan Hem wil geven, zoals Hij Zijn leven aan 
mij heeft gegeven. “Ik ben de goede Herder; de goede 
herder geeft zijn leven voor de schapen.” (Johannes 
10:11) 

 

 
Marc van Kruistum 
 
Ik mag vandaag belijdenis doen van mijn geloof omdat 
ik er van overtuigd ben dat God er altijd voor mij is en 
zal zijn. Vanuit het vers in Romeinen 8:31 “Als God 
voor ons is, wie zal tegen ons zijn” wil ik samen met 
God verder leven. 
 

 

 
Ruth van Noord  
 
Liederen spreken mijn taal. Met minstens 100 lie-
deren zou ik mijn hart kunnen verwoorden, maar dit 
is mij getuigenis: Geen duivels plan of aards bestaan 
kan mij ooit roven uit zijn hand, als Hij verschijnt, 
roept Hij mijn naam; in die verwachting houd ik stand! 
Dankbaar dat God ja tegen mij wilde zeggen toen hij 
mij bedacht, nu mag ik dan eindelijk ook mijn ja tegen 
Hem zeggen. 



 

 
Mats Versteeg  
 
Bij mijn doop heeft God mij uitgenodigd om deel te 
zijn van Zijn koninkrijk. Ik doe vandaag, samen met Eli-
zabeth, belijdenis omdat ik ja wil zeggen op deze uit-
nodiging van God. Hij is de weg, de waarheid en het 
leven. Daar wil ik van vertellen en getuigen. Daarom 
mag ik vandaag voor God kiezen, de God die 20 jaar 
geleden voor mij koos. Johannes 15:16 

 

 
Elizabeth van Holst 
 
Vandaag doe ik belijdenis en zeg ik samen met Mats 
‘ja’ tegen God. Dit omdat ik geloof dat Jezus mijn Red-
der en Vader is. Hiermee kies ik er bewust voor om 
volgens Zijn wil te leven en alles in Zijn handen te leg-
gen. Filippenzen 4:13 

 

 
Danique Valkenburg 
 
Ik wil graag belijdenis doen en mij laten dopen omdat 
ik God als mijn hemelse Vader heb leren kennen. De 
pracht in de natuur is voor mij elke dag weer een te-
ken en bewijs van Zijn macht en trouw. Daarom wil ik, 
samen met mijn gezin en alleen met Zijn hulp, Hem 
volgen. 

 

 
Hannan Hamoush 
 
Ik wil gedoopt worden omdat ik in Jezus geloof, met 
Hem wil leven en bij Hem wil horen. Ik weet dat Hij 
ons redt en dat we onszelf niet kunnen redden. Zon-
der Hem kan ik niet leven. Ik voel me gelukkig als ik bij 
Hem hoor. Dan voel ik mij niet alleen, want ik weet dat 
God altijd bij mij is. 
 

 



Welkom en mededelingen 

Zingen: Psalm 108: 2 

Ik zal, o HEER’, Uw wonderdaân, 
Uw roem den volken doen verstaan; 
Want Uwe goedertierenheid 
Is tot de heem'len uitgebreid; 
Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 
Verhef U boven 's hemels kringen, 
En leer al d' aard' Uw grootheid zingen. 

Stil gebed: we worden stil voor onze God, gevolgd door votum en 
groet: de predikant belijdt namens de gemeente de afhankelijkheid 
van God en mag namens Hem de genade-woorden doorgeven. 

Zingen: Psalm 96: 4 en 5 (De Nieuwe Psalmberijming) 

Kniel voor Hem neer, Hij is verheven. 
Laat heel de wereld voor Hem beven. 
Vertel het overal: zijn hand 
houdt deze aarde trouw in stand. 
Hij oordeelt wie op aarde leven. 
 
Hemel en aarde mogen juichen; 
laat bos en veld van Hem getuigen. 
De HEER’, de rechter, komt eraan. 
De volken zullen voor Hem staan 
en voor zijn laatste oordeel buigen. 

We lezen de Apostolische Geloofsbelijdenis, de belijdenis waarmee wij 
ons verbonden weten met alle christenen doorheen de tijd en overal 
op aarde. 

Zingen: “Ik wil zingen van mijn Heiland” (Op Toonhoogte 115: 1,2) 

Ik wil zingen van mijn Heiland, 
van zijn liefde, wondergroot, 
die Zichzelve gaf aan ‘t kruishout  
en mij redde van de dood. 
 

  



Zing, o zing van mijn Verlosser, 
met zijn bloed kocht Hij ook mij.  
Aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij. 
 
‘k Wil het wonder gaan verhalen, 
hoe Hij op Zich nam mijn straf. 
Hoe in liefde en genade, 
Hij ‘t rantsoen gewillig gaf. 
 
Zing, o zing van mijn Verlosser, 
met zijn bloed kocht Hij ook mij.  
Aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij 

Gebed om Gods Heilige Geest, om de lezing van Zijn Woord en de ver-
kondiging ervan te begrijpen. 

We lezen uit de Bijbel, Romeinen 8: 11- 18 en 24- 39 
11. En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u 
woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke 
lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. 12. Welnu, broeders, 
wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. 13. Want als u 
naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van 
het lichaam doodt, zult u leven. 14. Immers, zovelen als er door de Geest van 
God geleid worden, die zijn kinderen van God. 15. Want u hebt niet de Geest 
van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest 
van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! 
16. De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. 17. En 
als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en 
mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat 
wij ook met Hem verheerlijkt worden. 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het 
lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan 
ons geopenbaard zal worden. 
 
24. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen 
hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? 25. Maar als 
wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. 26. En 
evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat 
wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met 
onuitsprekelijke verzuchtingen. 27. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat 
het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen 



pleit. 28. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewer-
ken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen ge-
roepen zijn. 29. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook 
van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, 
opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 30. En hen die 
Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die 
Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerecht-
vaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt. 31. Wat zullen wij dan over deze 
dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 32. Hoe zal Hij, Die 
zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, 
ons ook met Hem niet alle dingen schenken? 33. Wie zal beschuldigingen in-
brengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt. 
34. Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, 
Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor 
ons pleit. 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of 
benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? 
36. Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag ge-
dood, wij worden beschouwd als slachtschapen. 37. Maar in dit alles zijn wij 
meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. 38. Want ik ben 
ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, 
noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, 39. noch 
hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van 
de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. 

Zingen: Psalm 138: 4 

Als ik, omringd door tegenspoed, 
Bezwijken moet, 
Schenkt Gij mij leven; 
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, 
Uw rechterhand 
Zal redding geven. 
De HEER’ is zo getrouw, als sterk; 
Hij zal Zijn werk 
Voor mij volen - den, 
Verlaat niet wat Uw hand begon, 
O Levensbron, 
Wil bijstand zenden. 

Verkondiging  Wat is je antwoord… als God roept? 

“Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden 
in uw harten, Die roept: Abba, Vader!” (Galaten 4: 6) 



Inzameling van de gaven 

Zingen: “Mijn Herder” (Sela) 

Refrein: 
De Heer’ is mijn Herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij omringt mij met zijn liefde. 
De Heer’ is mijn Herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid. 
  
Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne. 
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis. 
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden;  
heeft mij teder verbonden. 
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 
 
Refrein 
 
Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden. 
Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan. 
Mijn Herder beschermt heel mijn leven  
door het zijne te geven. 
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 
 
Al gaat mijn weg door een donker dal; 
ik weet dat Hij mij brengen zal  
naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn. (4x) 

Lezen van het formulier voor de openbare belijdenis van het geloof 

Gemeente des Heeren, enige broeders en zusters verlangen nu in uw midden 
persoonlijk en openlijk belijdenis van het geloof af te leggen, opdat zij mogen 
delen in de volle gemeenschap van de kerk. Zij worden hierdoor tot het Heilig 
Avondmaal toegelaten en dragen medeverantwoordelijkheid voor de op-
bouw van de gemeente van Christus. 
Wij geloven en belijden dat God in Christus Zijn kinderen vergadert uit alle 
rassen en volken en hen verenigt tot één lichaam, waarvan Jezus Christus het 
hoofd is en wij de leden zijn. 
In de Heilige Doop wordt ons betuigd en verzegeld, dat wij in Gods genade-
verbond opgenomen zijn. Daarom behoren wij als leden van Christus’ ge-
meente gedoopt te zijn. Daarmee dragen wij zijn merk- en veldteken. In het 



Heilig Avondmaal, waar Christus ons brood en wijn geeft als tekenen en ze-
gelen van Zijn gekruisigd lichaam en Zijn vergoten bloed, verbindt Hij ons tel-
kens opnieuw tot de waarachtige gemeenschap met Zichzelf en met elkaar. 
Zo verenigd met Christus, zijn wij geroepen met woord en daad Hem te be-
lijden als Heere en Heiland, en Gods Koninkrijk te verkondigen en te verwach-
ten. 
De kerkenraad heeft, na gevraagd te hebben naar uw geloof en kennis van 
de waarheid, met vertrouwen en blijdschap in uw voornemen toegestemd. 
Daarom verzoek ik u, broeders en zusters, die nu belijdenis van het geloof 
wilt afleggen, op te staan en in dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift en in gemeenschap met de belijdenis van de vaderen te antwoorden 
op de volgende vragen: 
• Ten eerste: Belijdt u te geloven in God, de Vader, de Almachtige, 
Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, 
onze Heere en in de Heilige Geest? 
• Ten tweede: Aanvaardt u de roeping om, als lid van de gemeente, die 
God Zich in Christus tot het eeuwige leven verkoren heeft, door Zijn genade 
tegen de zonde en de duivel te strijden, uw Heiland te volgen in leven en 
sterven, Hem te belijden voor de mensen en met blijdschap te arbeiden in 
Zijn Koninkrijk? 
• Ten derde: Wilt u, in de gemeenschap van de Protestantse Kerk in 
Nederland en onder haar opzicht, getrouw zijn onder de bediening van het 
Woord en de sacramenten, volharden in het gebed en het lezen van de Hei-
lige Schrift, en wilt u met de u geschonken gaven meewerken aan de opbouw 
van de gemeente van Christus? 
 
De belijdeniscatechisanten leggen belijdenis van het geloof af, waarna Dani-
que Valkenburg en Hannan Hamoush het teken en zegel van de doop ont-
vangen. Al deze nieuwe belijdende leden ontvangen hierbij een tekst uit 
Gods Woord en de zegen. 
 
Tot slot: 
Uit kracht van uw doop en als gevolg van uw persoonlijke belijdenis van het 
geloof, verklaren wij u, in de gemeenschap van de Kerk van Christus, tot be-
lijdende leden van de Protestantse Kerk in Nederland en nodigen u tot de 
tafel des Heeren. 
De God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige 
heerlijkheid, Hij zal u volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij 
de kracht in alle eeuwigheid. Amen [1 Pe. 5:10,11]. 



Toezingen: Psalm 134: 3 (zo mogelijk staande) 

Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 
Looft, looft dan aller heren HEER’. 

Zingen: “Ik zal er zijn” (Sela)  

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
  
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
  
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
Refrein: 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U ons bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
  
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer’: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
Refrein 

Bemoediging en aansporing: 

Geliefde broeders en zusters in de Heere, nu u door uw belijdenis in alle voor-
rechten van het lidmaatschap van de Kerk van Christus delen mag, bedenkt 
te allen tijde dat u medeburgers van de heiligen bent en huisgenoten van 
God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Jezus 



Christus Zelf de hoeksteen is; in Hem wordt ook u mede gebouwd tot een 
woonstede van God in de Geest [Éf. 2:19-22]. 
 
Gemeente van Jezus Christus, nu u de belijdenis van deze broeders en zusters 
hebt gehoord (en getuige geweest bent van de doop) en hun toelating tot 
het Heilig Avondmaal hebt vernomen, bevelen wij hen aan in uw liefde en 
zorg, als leden, die met ons één zijn in de Heere. Gedenk de woorden van 
onze Heere Jezus Christus: Een nieuw gebod geef ik u dat u elkander liefhebt, 
gelijk Ik u liefgehad heb, dat u ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen we-
ten, dat u discipelen van Mij zijt, indien u liefde hebt onder elkander [Joh. 13: 
34,45]. 

Dankgebed 

Zingen: Psalm 118: 7 

De HEER’ is mij tot hulp en sterkte; 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang; 
Hij was het, die mijn heil bewerkte, 
Dies loof ik Hem mijn leven lang. 
Men hoort der vromen tent weergalmen 
Van hulp en heil ons aangebracht; 
Daar zingt men blij, met dankb're psalmen: 
"Gods rechterhand doet grote kracht." 

Zegen 

Zingen: Jezus liefde voor mij (Sela) 

Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol geeft. 
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd, door Hem die in mij 
leeft. 
U heeft mij in liefde aanvaard, 
die mijn hart veranderd heeft. 
U heeft mij rechtvaardig verklaard, 
wat mij rust en vrede geeft. 
 
Refrein: 
Al wat ik ben, 
dank ik aan Hem: 
aan Jezus’ liefde voor mij. 
Zolang ik besta, 



volg ik Hem na; 
krijgt Hij gestalte in mij. 
  
Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien van uw heilige 
Geest. 
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig, geef mij wat nog ont-
breekt. 
Heer’, werk met genade in mij: 
dat mijn hart U niet bedroeft. 
Heer’, maak mij gehoorzaam en vrij: 
uw genade is mij genoeg. 
 
Refrein 
 
Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U: Jezus alleen. 
U leidt mij door diepten; met krachtige liefde draagt U, mij erdoor-
heen. 
U heeft mij de liefde verklaard, 
die mijn hart veroverd heeft. 
U bent mijn bewondering waard: 
U bent alles waar ik voor leef! 
 
Refrein (2x) 
  

 
 
 
 
 
Na de zegen en het laatste lied kunt u de nieuwe belijdende leden vooraan in de kerk 
feliciteren door hen Gods zegen toe te wensen. Mocht de rij lang zijn, en u bent 
slecht ter been zijn, dan kan u gerust vooraan in de rij invoegen. 
 
Voor deze dienst is voor de allerkleinsten ook kinderoppas voorzien, in het gebouw 
Rehoboth dat op loopafstand van de Oude Kerk is gelegen. 
 
Mocht u of jij naar aanleiding van deze dienst vragen of opmerkingen, of behoefte 
hebben aan gesprek, neemt u dan tijdens de weekdagen contact op met ds. Th. Over-
beeke, (0342) 43 44 08 of predikant.wijk1@hervormdbarneveld.nl. Welkom! 
 
Voor wie overweegt om volgend jaar ook deze cursus te doen, weet je welkom om 
daarvoor aan te sluiten in onze wijk(en). Vanuit en ten behoeve van onze wijk 1 is 
daarvoor een “Proeverijtje” op maandagavond 7 september 2026, om 20.00 uur in 
wijkgebouw de Hof. Weet je welkom, en meld je dan even aan bij de predikant. 
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