
Welkom in deze dienst 

Voorganger is ds. L. Plug

Schriftlezing: 
Markus 15 vers 22 t/m 37

Psalm 91 vers 5

Psalm 22 vers 1 en 4 (DNP)

Lied 156 vers 1, 5 en 6 (Weerklank)

Psalm 69 vers 1, 2 en 5 (DNP)

Psalm 56 vers 5 en 6

Lied 155 vers 1, 2 en 4 (Weerklank)

Zondag 29 maart 16.45 uur
Oude Kerk



Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij?

Waarom gaat U aan mijn geroep voorbij?

Ik smeek voortdurend: ‘Red mij, maak mij 

vrij.’

Niets laat U horen.

Mijn rusteloze klagen gaat verloren.

Ik smacht naar U, die bij uw volk wilt wonen.

Heilige Heer, die op ons lied wilt tronen –

waar blijft U nu?

Psalm 22 vers 1
DNP



Mijn angst wordt groter, ik ben zielsalleen.

Stotige stieren lopen om mij heen.

Een leeuwentroep, roofzuchtig en gemeen,

wil mij verscheuren.

Mijn hart is zwak, door niets meer op te 
beuren.

Droog als een scherf voel ik mezelf 
bezwijken.

Mijn botten kraken en mijn krachten wijken.

O God, ik sterf.

Psalm 22 vers 4
DNP



Noem d’ overtreding mij, die Gij begaan hebt,

het kwaad, gekruiste Heer, dat Gij gedaan hebt,

waaraan uw volk U schuldig heeft bevonden,

noem mij uw zonden.

O wonderbare liefde, die ons denken

te boven gaat, wat kan mijn liefd’ U schenken,

wat ooit bereiken d’ arbeid mijner dagen,

dat U behage?

Lied 156 vers 1 en 5
Weerklank



O liefde, voor dit offer van uw leven,

wat kan ik, dan mijzelf ten offer geven,

opdat ik nooit, hetzij ik leev’ of sterve,

uw liefde derve!

Lied 156 vers 1 en 6
Weerklank



Verlos mij, God, voorkom dat ik verdrink.

De stroom is sterk, het water blijft maar 
stijgen.

Ik kan ternauwernood nog adem krijgen.

Diep is de modder waarin ik verzink.

Mijn God, met schorre stem roep ik U luid.

Ik zie haast niets meer, doodmoe zijn mijn 
ogen.

Wanhopig schreeuwt mijn bange hart het uit:

zet mij toch veilig naast U op het droge!

Psalm 69 vers 1
DNP



Mijn tegenstanders zie ik overal.

Ze zeggen dat ik van hen heb gestolen.

Ik ben geen dief, toch hebben zij bevolen

dat ik de buit aan hen vergoeden zal.

Niets nam ik weg, al zondig ik vaak wel.

U kent mijn schuld, Heer van de 

legermachten.

Laat wie U zoeken, God van Israël,

niet lijden door mijn daden en gedachten.

Psalm 69 vers 2
DNP



HEER, antwoord mij, want U bent trouw en 
goed.

Verberg U niet, maar kom mij snel bevrijden.

Ik ben uw knecht, toon mij uw medelijden.

U weet dat ik veel hoon verdragen moet.

Ik zocht, maar vond geen troost in al mijn 
pijn.

Er is geen mens die nog van mij wil weten.

Als ik wil drinken, krijg ik zure wijn.

Mijn vijanden vergiftigen mijn eten.

Psalm 69 vers 5
DNP



Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis,

hangt ten spot van snode smaders.

Zoon des Vaders,

waar is toch uw almacht thans,

waar uw goddelijke glans?

Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis,

en Hij hangt er mijnentwegen,

mij ten zegen.

Van de vloek maakt Hij mij vrij,

en zijn sterven zaligt mij.

Lied 155 vers 1 en 2
Weerklank



Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis!

’k Heb mij, Heer, voor dood en leven

U gegeven.

Laat mij dan in vreugd en pijn

met U in gemeenschap zijn.

Psalm 69 vers 3
DNP
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