Orde van dienst voor de kerkdienst
waarin zestien mensen belijdenis van het geloof zullen afleggen.

Zondag 29 maart 2026
Oude Kerk te Barneveld
Aanvang: 11:00 uur

Predikant: ds. J.T. de Koning
Organist: Hans van der Maten
Piano: Jaap Ouwehand
Dwarsfluit: Elianne Veldhoen



Marc Boot

Ik wil belijdenis van mijn geloof doen, omdat Jezus, ondanks
mijn zonden, toch mijn bron wil zijn en mij door moeilijke
tijden heen helpt, zoals staat in Psalm 84:7.

Saralie Roks

Door alles wat ik heb meegemaakt, heb ik telkens weer rust
gevonden in het vertrouwen dat God een plan met mijn leven
heeft, ook al kon ik dat niet altijd begrijpen. Waar ik ook ga, Hij
is bij mij. Hij kent mij (Psalm 139:5) en daarvan wil ik met heel
mijn hart getuigen.

Jannie van Dasselaar

Ik ben Jannie van Dasselaar 59 jaar. Opgegroeid in een
christelijk gezin in Voorthuizen. Getrouwd met Evert 33 jaar
geleden. Komen wonen in Barneveld waar ik nog steeds woon
op Norschoten. We hebben 3 kinderen mogen ontvangen en 3
kleindochters.

Vorig jaar de Alpha cursus gevolgd met heel veel plezier. En
nog meer tot geloof gekomen. Hij was er altijd voor me, ook
toen ik ernstig ziek was. En nu wil ik belijden voor God en de
gemeente dat ik geloof in Jezus Christus mijn Redder die er
altijd voor mij was en is Amen.

Rachel Evers

Ik doe belijdenis, omdat ik geloof dat ik Jezus nodig heb in
mijn leven en ik Hem wil volgen. Ik weet dat Hij er altijd voor
mij zal zijn.

Peter van Garderen

Ik heb Gods hand gezien in de mooie momenten en Zijn hulp
in de moeilijke momenten. |k geloof dat Jezus Christus mijn
Verlosser is en door belijdenis te doen wil ik bewust kiezen
om Hem te volgen, zoals Hij bij mijn doop ook voor mij heeft
gekozen.



Evavan de Heg

Ik doe belijdenis omdat ik zo vaak Gods werk in mijn leven
heb mogen ervaren. Ik wil Hem vertrouwen en volgen in alles
wat ik doe. Daarom kies ik er vandaag voor om samen met
Wilger ‘ja’ te zeggen tegen God.

Wilger van Schoonhoven

Ik mag vandaag belijden wat ik al langer in mijn hart weet: Dat
Jezus mijn Redder is en dat ik voor Hem mag leven. En hetis
een zegen dat ik dit samen met Eva mag delen.

Elena Looijen

Hoi, ik ben Elena en ik ben dankbaar dat ik vandaag belijdenis
mag afleggen van mijn geloof. Ik kijk er naar uit de eeuwigheid
in Gods licht te mogen doorbrengen en om de rest van mijn
leven met Hem te mogen wandelen zoals Psalm 27:4 dat
verwoordt: Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dat zal ik
zoeken: dat ik wonen magin het huis van de HEERE, al de
dagen van mijn leven, om de lieflijikheid van de HEERE te
aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.

Deborah Ploeg

Vandaag zeg ik ‘ja’ tegen God, in het midden van de
gemeente. Hiermee kies ik er bewust voor om Jezus de rest
vanh mijn leven te willen volgen en mijn vertrouwen op Hem te
stellen, in de hoogte- en dieptepunten. Hij is door en door
goed, inenin liefde!

Anne van der Pols

Door Gods grote offer mag ik vandaag hier staan. Gods
genade is voor mij genoeg. Daarom wil ik vandaag, en alle
andere dagen, belijden dat God de drie-enige God is voor mij.
“Uw goedheid en liefde zijn mijn leven lang bij mij. Ik mag mijn
hele leven dicht bij U zijn.” (Psalmen 23:6 BB)

Daniél Struijk
Voor mij is belijdenis doen van het geloof een keuze voor

meer verbondenheid met God en zijn gemeente, en een
belofte om mij daarvoor in te zetten.



Richard Schimmel

Vandaag wil ik door belijdenis te doen antwoord geven op
mijn doop. Ik wil ja’ zeggen tegen God en Zijn gemeente en
verder bouwen aan Zijn koninkrijk.

Marcha Schimmel -van Laar

Door het doen van belijdenis wil ik laten zien dat mijn geloof
een persoonlijke keuze is geworden. Ik wil mijn vertrouwen op
God uitspreken en mijn plek innemen binnen de gemeente.

Marleen Trouwborst

Ik ben Marleen Trouwborst, 17 jaar, en vandaag doe ik
belijdenis van mijn geloof, omdat ik in mijn leven gemerkt heb
dat God er altijd bij is. We kunnen altijd bij Hem terecht en Hij
helpt me in moeilijke tijJden. Daarom wil ik vandaag zeggen
dat ik in Hem geloof en Hem wil volgen.

Thomas van Wikselaar

Ik kies vandaag voor God, omdat Hij mij heeft doen inzien dat

Hij alleen de waarheid is. Door alles heen openbaart God zich
zo groots dat er geen andere keuze is dan Hem te loven.

Marijn Blom

Mijn belijdenis en doop is het einde van het begin van een
nieuw leven met Jezus.



*Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 91:1
Wie thuis is bij de hoogste Heer
en schuilt in zijn ontferming,
die zegt: ‘Bij U leg ik mij neer,
mijn toevlucht, mijn bescherming.’
De vogelvanger spant zijn net,
de pest zal zich verbreiden -
maar over jou zal God, die redt,
zijn sterke vleugels spreiden.

*We worden stil voor onze God
*Votum en groet

Zingen: Psalm 108: 1 en 2
Mijn hart, o Hemelmajesteit,
is tot Uw dienst en lof bereid.
'k Zal zingen voor den Opperheer;
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op; dat niets uw klanken stuit’;
'k Zal in den dageraad ontwaken,
En met gezang mijn God genaken.

Ja, hoger dan het hemels blauw

is, Heer, uw goedheid en uw trouw.
Verhef U, dat uw aangezicht

de hemel met zijn glans verlicht.

Op aarde blink' uw heerlijkheid.

Gord uw geliefden tot de strijd.

Ten zege zij uw hand geheven,

hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.

*Lezen van de geboden



Zingen: WK 195
Heilige Geest van God, )
vul opnieuw mijn hart. )2x
Vul mij opnieuw,
vul mij opnieuw.
Heilige Geest,
vul opnieuw mijn hart.

Heilige Geest van God, )
vul opnieuw haar hart. )2x
Vul haar opnieuw,

vul haar opnieuw.

Heilige Geest,

vul opnieuw haar hart.

Heilige Geest van God, )
vul opnieuw zijn hart. )2x
Vul hem opnieuw,

vul hem opnieuw.

Heilige Geest,

vul opnieuw zijn hart.

*Gebed

*Schriftlezing: Lukas 24

13. En zie, twee van hen gingen op diezeltde dag naar een dorp dat
zestig stadién van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam
Emmatis was. 14. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die
gebeurd waren. 15. En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken
en van gedachten wisselden, dat Jezus Zelf bij hen kwam en met
hen meeliep. 16. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat
zij Hem niet herkenden.17. En Hij zei tegen hen: Wat zijn dit voor
gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er
zo bedroetd uit?



18. En de één, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei
tegen Hem: Bent U als enige een vreemdeling in Jeruzalem dat U
niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? 19. En
Hij zei tegen hen: Welke dan? En zij zeiden tegen Hem: De dingen
met betrekking tot Jezus de Nazarener, Die een Profeet was,
machtig in werken en woorden voor God en heel het volk; 20. en
hoe onze overpriesters en leiders Hem overgeleverd hebben om
Hem ter dood te veroordelen, en Hem gekruisigd hebben. 21. En
wij hoopten dat Hij het was Die Israél zou verlossen. Maar al met
al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. 22.
Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in
de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. 23. En
toen zij Zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs
een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat Hij
leeft. 24. En sommigen van hen die bij ons waren, gingen naar

het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden,
maar Hem zagen zij niet. 25. En Hij zei tegen hen: O
onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de
profeten gesproken hebben! 26. Moest de Christus dit niet lijden en
zo in Zijn heerlijkheid ingaan? 27. En Hij begon bij Mozes en al de
profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem
geschreven was. 28. En zij kwamen dicht bij het dorp waar ze
naartoe gingen en Hij deed alsof Hij verder zou gaan. 29. En zij
drongen er bij Hem op aan en zeiden: Blijf bij ons, want het is
tegen de avond en de dag is gedaald. En Hij ging naar binnen om
bij hen te blijven.30. En het gebeurde, toen Hij met

hen aan tafel aanlag, dat Hij het brood nam en het zegende. En
toen Hij het gebroken had, gaf Hij het aan hen. 31. En hun ogen
werden geopend, en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit
hun gezicht. 32. En zij zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet
brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de
Schriften opende?



Zingen: Psalm 25: 2
HEER, ai, maak mij Uwe wegen,
door Uw woord en Geest bekend,;
leer mij, hoe die zijn gelegen,
en waarheen G' Uw treden wendyt:
leid mij in Uw waarheid, leer
ijv'rig mij Uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o HEER,
'k Blijf U al den dag verwachten.

*Verkondiging

Zingen: WK 439: Heer, U bent mijn leven
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta

Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer

Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd

En in uw vergeving leef ik nu

Vader van het leven, ik geloof in U

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U

Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht

En op duizend wegen, zendt U ons weer uit

Om het zaad te zijn van Gods rijk



*Lezen van het formulier voor de openbare belijdenis van het
geloof

Gemeente van onze Heere Jezus Christus,

Enige broeders en zusters verlangen nu in uw midden persoonlijk
en openlijk belijdenis van het geloof af te leggen, opdat zij mogen
delen in de volle gemeenschap van de kerk.

Zij worden hierdoor tot het Heilig Avondmaal toegelaten en
dragen medeverantwoordelijkheid voor de opbouw van de
gemeente van Christus.

Wij geloven en belijden dat God in Christus Zijn kinderen
verzamelt uit alle rassen en volken en hen verenigt tot één
lichaam, waarvan Jezus Christus het Hoofd is en wij de leden zijn.

In de Heilige Doop wordt ons betuigd en verzegeld, dat wij in
Gods genadeverbond opgenomen zijn. Daarom behoren wij als
leden van Christus' gemeente gedoopt te zijn. Daarmee dragen wij
Zijn merk- en veldteken.

In het Heilig Avondmaal, waar Christus ons brood en wijn geeft
als tekenen en zegelen van Zijn gekruisigd lichaam en Zijn
vergoten bloed, verbindt Hij ons telkens opnieuw tot de
waarachtige gemeenschap met Zichzelf en met elkaar.

Zo verenigd met Christus, zijn wij geroepen met woord en daad
Hem te belijden als Heere en Heiland, en Gods Koninkrijk te
verkondigen en te verwachten.

De kerkenraad heeft, na gevraagd te hebben naar jullie geloof en
kennis van de waarheid, met vertrouwen en blijdschap in jullie
voornemen toegestemd. Daarom verzoek ik jullie, broeder en
zusters, op te staan en in dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige
Schrift en in gemeenschap met de belijdenis van de vaderen te
antwoorden op de volgende vragen:

Ten eerste: Belijd je te geloven in God, de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, Zijn
eniggeboren Zoon, onze Heere, en in de Heilige Geest?



Ten tweede: Aanvaard je de roeping om, als lidmaat van de
gemeente, die God Zich in Christus tot het eeuwige leven verkoren
heeft, door Zijn genade tegen de zonde en de duivel te strijden, je
Heiland te volgen in leven en sterven, Hem te belijden voor de
mensen en met blijdschap te arbeiden in Zijn Koninkrijk?

Ten derde: Wil je, in de gemeenschap van de algemene christelijke
kerk, waarvan ook de Protestantse Kerk in Nederland een gestalte
is, en onder haar opzicht, getrouw zijn onder de bediening van het
Woord en de sacramenten, volharden in het gebed en in het lezen
van de Heilige Schrift, en wil je met de jou geschonken gaven
meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus?

De belijdeniscatechisanten leggen belijdenis van het geloof af
en ontvangen hun tekst en de zegen. Marijn Blom wordt
gedoopt.

Zingen: Psalm 134:3 (staande)
Dat 's HEEREN zegen op u daal’,
Zijn gunst uit Sion u bestraal’.

Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
looft, looft dan aller heren HEER'!.

Zingen: Belijdenis (Sela)
U bent de God die roept,
mijn hart en leven zoekt,
die mij gevonden heeft;
het eeuwig leven geeft.

Als aan U toegewijd,

mijn hart en mond belijdt:
Ja, Jezus is mijn Heer;
dan kniel ik voor U neer.



Ik heb jou gekozen,

opgedragen om mijn weg te gaan.
In Mijj blijvend vrucht te dragen,
ga dan in mijn Naam.

Heer, wij zeggen ja en amen,
brengen U daarvoor de eer.
Wijj belijden allen samen;
Jezus onze Heer.

Mijn Jezus, geef mij kracht,
als ik uw hulp verwacht;
voltooi in mij uw werk

en maak in zwakheid sterk.

Als U mijn wegen leidt,

in moeite en in strijd,

houd ik gelovig stand;
Heer, neem me bij de hand.

Blijf in mijn liefde, alle dagen;

in liefde voor elkaar.

Wat je de Vader ook wilt vragen,
vraag het in mijn Naam.

Heer, wij zeggen ja en amen,
brengen U daarvoor de eer.
Wijj belijden allen samen;
Jezus onze Heer.

Belijden onze Heer,

Jezus onze Heer, Jezus, amen.

*Dankgebed



Zingen: Psalm 56: 5 en 4
Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord;
ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord.
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord;
wat sterv’ling zou mij schenden?
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden
mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden,
tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
door ijver aangespoord.

4. Geloften heb ik toegezegd, mijn God,

U die van aanstoot hebt verlost mijn voet,
laat mij nu voor de redding van de dood
lof-offers U betalen.

Geprezen zijt Gij, Heer, die telkenmale

de zon van Uw gelaat voor mij deed stralen,
dat ik mag wandelen en ademhalen

in 't licht dat leven doet!

*Zegen



