Liturgie van de biddagdienst voor Gewas en Arbeid

woensdag 11 maart 2026
10.45 uur

met de leerlingen van de Hervormde basisscholen
in de Oude Kerk van Barneveld

Voorganger : ds. T. Overbeeke
Piano/orgel : dhr. Roelof van Middendorp

Zang

: Sarah Huijser



Fijn dat jij er bent!

Er is al iets begonnen wat jij misschien niet weet. In de consistorie,
de ruimte onder de kerktoren, komen voor de dienst de ouderlingen
en diakenen bij elkaar.

De ‘ouderling van dienst’ bidt daar. Als het tijd is, komt de
kerkenraad de kerk binnen. De ouderling van dienst gaat met de
dominee naar de preekstoel, geeft hem een hand en wenst hem
Gods zegen toe. Hij geeft nu de verantwoordelijkheid van de dienst
aan de dominee.

Zingen: Psalm 100: 1 en 4
Bij het zingen blijven we allemaal zitten. Tijdens het zingen komt de
kerkenraad binnen en gaat de dominee de preekstoel op.

Juich aarde, juich alom den Heer,

Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;

Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

Want goedertieren is de Heer;

Zijn goedheid eindigt nimmermeer;

Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.

Stil gebed
We vragen God in stilte om een goede dienst voor onszelf en voor
elkaar.

Votum en groet

De dominee spreekt uit dat we in deze kerkdienst afhankelijk zijn
van de Heere God. Ook worden we door de Heere God Zelf begroet
in deze dienst.

Zingen: Psalm 121: 1 en 4

'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht

Des Hoogsten bijstand wacht.

Mijn hulp is van den HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde

Eerst schiep, en sinds bewaarde.



De HEER zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,

Uw ziel voor ramp bewaar’;

De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan,
En waar g' u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.

m We luisteren naar de Tien Geboden

“God zei: Ik ben de Heere, jullie God, Die jullie uit de slavernij van Egypte heeft
verlost”.

Hoe kon het volk Israél daarna, hoe kunnen wij nu bij deze God
blijven? God gaf daarvoor Zijn goede geboden als wegwijzers. God sprak:

1,2. Je zult Mij alleen dienen en geen beeld van Mij maken om daarvoor te
knielen. Ook zul je geen beeld van een mens of een dier maken om daarvoor te
knielen. Ik ben de HEERE, jouw God. Ik straf de mensen die Mij niet
gehoorzamen. Ik ben goed voor de mensen die graag doen wat |k zeg.

3. Je zult de Naam van God niet zomaar gebruiken, want dan vloek je.

4. Op de rustdag - de zondag — zul je niet werken. Niemand zal dan werken.
Want God heeft Zelf gerust toen Hij alles gemaakt had.

5. Gehoorzaam je vader en je moeder, dan zul je een lang (een goed) leven
hebben.

6. Je zult niet doodslaan.

7. Je zult niet net doen of je met een andere man of vrouw getrouwd bent.
8. Je zult niet stelen.

9. Je zult niet liegen.

10. Je zult niet jaloers zijn op maar iets wat van een ander is.

De Heere Jezus heeft dit zo gezegd:

Je zult de Heere jouw God liefhebben met alles wat je hebt en bent.

Met je hoofd, met je hart en met je handen. Dit is het eerste en grootste wat
God tot ons zegt.

Het tweede is hieraan gelijk: Je zult je naaste liefthebben als jezelf.

Dit is alles wat God in het Oude Testament tegen ons zegt.



Zingen: Als je bidt, zal Hij je geven

Refrein:

Als je bidt zal Hij je geven.

Als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen,
als je zoekt dan zul je 't vinden,

Halleluja.

Halleluja, halleluja, halleluja.

Als je de Vader vraagt om een brood,
geeft Hij je zeker nooit een steen.

Al je gebeden, klein of groot,

heus Hij vergeet er niet één.

Refrein

Als je Mijn Vader iets wilt vragen,
vraag in Mijn naam, |k zal het doen.
Ik ben met je alle dagen,

Ik ben dezelfde als toen.

Refrein

Gebed
We vragen of God bij ons wil zijn door Zijn Woord en door de Heilige
Geest.

m We lezen uit de Bijbel: Markus 10: 46-52

46 En zij kwamen in Jericho. En toen Hij en Zijn discipelen en een grote menigte
Jericho uitgingen, zat de zoon van TimelUs, Bartimeds, de blinde, aan de weg te
bedelen.

47 En toen hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te
zeggen: Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij!

48 En velen bestraften hem opdat hij zwijgen zou; maar hij riep des te meer:
Zoon van David, ontferm U over mij!

49 En Jezus stond stil en zei dat men hem roepen moest. Toen riepen ze de
blinde en zeiden tegen hem: Heb goede moed, sta op, Hij roept u.

50 En hij wierp zijn bovenkleed af, stond op en kwam bij Jezus.

51 En Jezus antwoordde hem en zei: Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? En de
blinde zei tegen Hem: Rabboni, dat ik ziende mag worden.



52 En Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen
werd hij ziende en volgde Jezus op de weg.

Zingen: Psalm 146:4 (DNP)

Hij doet recht en zal bevrijden
wie niet weet wat vrijheid is,
voedt royaal wie honger lijden,
redt uit de gevangenis.

Blinde ogen opent Hij;

wie gebukt gaat, staat Hij bij.

Preek: Het thema is ‘Wat verwacht jij?’
De dominee legt uit welke boodschap de Heere God voor ons heeft.

Zingen: Themalied ‘lk verwacht het van u, Heere’

Bartimeus roept de Heere:
"Zoon van David, hoort U mij?"
Jezus hoort het en geneest hem.
Bartimedus volgt Hem blij.

Ik weet dat U naar mij luistert
als ik bid op deze dag.

Zegent U ons werk, de mensen,
geef dat alles groeien mag.

Ik verwacht het van U, Heere,
U zorgt goed voor al wat leeft.
Dank U dat ik U mag volgen
en dat U mij steeds vergeeft.

Collecte: Stichting Oasis
Van iedere school brengen leerlingen het geld dat op school is
ingezameld naar de diakenen die voorin de kerk staan.



Gebed

We danken de Heere God voor deze dienst. We vragen Hem om de
komende tijd te zorgen voor alles wat wij nodig hebben. We bidden voor
mensen die het moeilijk hebben.

Zingen: De Heer is mijn herder

De Heer is mijn herder, Hij is alles wat ik nodig heb.

Hij brengt mij tot rust en Hij geeft nieuwe kracht.

Hij leidt mij steeds verder op de juiste weg die ik moet gaan.
De Heer is mijn herder.

Al ga ik door een donker dal, ik hoef niet bang te zijn.
Ik weet dat U mij bij zult staan, U bent heel dichtbij.

De Heer is mijn herder, Hij is alles wat ik nodig heb.

Hij brengt mij tot rust en Hij geeft nieuwe kracht.

Hij leidt mij steeds verder op de juiste weg die ik moet gaan.
De Heer is mijn herder.

Want wat mij ook wordt aangedaan, U helpt mij telkens weer.
U geeft mij wat ik nodig heb en nog zoveel meer.

Uw goedheid en uw liefde, Heer, volgen mij altijd.
En ik mag heel dicht bij U zijn tot in eeuwigheid.

De Heer is mijn herder, Hij is alles wat ik nodig heb.

Hij brengt mij tot rust en Hij geeft nieuwe kracht.

Hij leidt mij steeds verder op de juiste weg die ik moet gaan.
De Heer is mijn herder. De Heer is mijn herder.

Zegen
Namens de Heere God geeft de dominee ons de zegen mee.

Na het zingen van het laatste lied trekken we onze jassen aan!



Zingen: De Here zegent jou

De Here zegent jou en Hij beschermt jou
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven.

Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn.
Hij zal Zijn vrede aan je geven.

De Here zegent u en Hij beschermt u

Hij schijnt Zijn licht over uw leven.

Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn
Hij zal Zijn vrede aan u geven (2x)

Orgelspel

Fijn dat je er was! Je bent ook op zondag welkom in het huis van God.






