
Welkom in deze dienst 

Voorganger is ds. J. van Rumpt (Voorthuizen)

Schriftlezing: Lukas 1 vers 5 t/m 25

Psalm 63 vers 2

Lied 102 vers 1 en 3 (Weerklank)

Psalm 97 vers 1 en 7

Psalm 141 vers 1, 2 en 3

Psalm 72 vers 6, 10 en 11

Lied 109 vers 1, 3 en 7 (Weerklank)

Zondag 14 december 16.45 uur
Oude Kerk



Al wie dolend in het donker

in de holte van de nacht

en verlangend naar een wonder

op de nieuwe morgen wacht:

Vrijheid wordt aan u verkondigd

door een koning zonder macht.

Lied 102 vers 1
Weerklank



Tot de groten zal Hij spreken

even weerloos als een lam

het geknakte riet niet breken

Hij bewaakt de kleine vlam:

hoort en ziet het levend teken

van een God die tot ons kwam.

Lied 102 vers 3
Weerklank



Hoe zal ik U ontvangen,

hoe wilt U zijn ontmoet?

O, ’s werelds hoogst verlangen,

U bent mijn hoogste goed.

Wil zelf uw fakkel dragen

ook in mijn duisternis,

opdat wat U behage

mij klaar en zeker is.

Lied 109 vers 1
Weerklank



Ver van de troon der tronen

en ’s hemels zonneschijn

wilt U bij mensen wonen,

van hen een broeder zijn.

Met God wilt G’ ons verzoenen,

tot God heft G’ ons omhoog,

en onder de miljoenen

hebt U ook mij in ’t oog.

Lied 109 vers 3
Weerklank



Nog eens zal Hij verschijnen

als richter van ’t heelal,

die ’t hoofd van al de zijnen

voor eeuwig kronen zal.

Nog is die dag verborgen,

wacht hem gelovig af,

terwijl de grote morgen

reeds schemert boven ’t graf.

Lied 109 vers 7
Weerklank
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