
Welkom in deze dienst 

Voorganger is ds. J.T. de Koning

Schriftlezing: Lukas 1 vers 46 t/m 55

Psalm 81 vers 1

Psalm 8 vers 1 en 9

Lied 111 vers 1, 2 en 3 (Weerklank)

Lofzang van Maria vers 1, 3 en 7

Psalm 33 vers 6 (DNP)

Lied 485 vers 3 en 4 (Weerklank)

Psalm 111 vers 1, 3 en 5

Psalm 68 vers 10

Zondag 7 december 11.15 uur
Oude Kerk



Nu daagt het in het oosten,

het licht schijnt overal:

Hij komt de volken troosten,

die eeuwig heersen zal.

De duisternis gaat wijken

van d’ eeuwenlange nacht.

Een nieuwe dag gaat prijken

met ongekende pracht.

Lied 111 vers 1 en 2
Weerklank



Zij, die gebonden zaten

in schaduw van de dood,

van God en mens verlaten –

begroeten ’t morgenrood.

Lied 111 vers 3
Weerklank



Verlangend staan wij uit te kijken

naar onze redder, onze Heer.

Hij is ons schild dat niet zal wijken;

in liefde ziet Hij op ons neer.

Al zijn zegeningen

zullen wij bezingen;

ja, Hij maakt ons blij.

HEER, wil aan ons denken,

ons uw zegen schenken.

U verwachten wij.

Psalm 33 vers 6
DNP



Heer, waar dan heen?

Tot U alleen!

Gij zult ons niet verstoten.

Uw eigen Zoon

heeft tot uw troon

de weg ons weer ontsloten.

Lied 485 vers 3
Weerklank



Ja, amen, ja,

op Golgotha

stierf Hij voor onze zonde.

Zijn schuldloos bloed

maakt alles goed

en reinigt ons van zonde.

Lied 485 vers 4
Weerklank
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