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Eeuwigheidszondag 2024 

Hervormde gemeente Barneveld | wijk 4 
 
 

Dienst van het Woord 
waarin  

we herdenken wie het afgelopen jaar zijn overleden 

‘Alle dingen nieuw!’ 
 

 

 

Op 23 november 2025 om 8.45 uur 

in de Goede Herderkerk te Barneveld 

 

Predikant: ds. L. Plug 

Organist: Jaap Ouwehand   
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Inleidend orgelspel 
 
Binnenkomst van de kerkenraad 
 
Mededelingen  
 
Psalm 99:8 
Geeft dan eeuwig’ eer  
onze God en HEER!  
Klimt op Sion, toont  
eerbied, waar Hij woont,  
waar Zijn heiligheid  
hare glans verspreidt.  
Heilig toch en t’ eren  
is de HEER der heren. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Aanvangstekst 
En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden 
die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun 
inspanningen, en hun werken volgen met hen. (Openbaring 14:13) 
 
Psalm 103: 1 en 2 (Weerklank) 
Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf u leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 
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Geloofsbelijdenis: Zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus 
 
Weerklank 244: 1, 2, 4 en 8 
Voor alle heiligen in de heerlijkheid 
die U beleden in hun aardse strijd, 
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd! 
Halleluja, halleluja! 
 
Gij was hun rots, hun burg en al hun macht; 
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht; 
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. 
Halleluja, halleluja! 
 
Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon, 
toch zijn wij één, zij zingend voor de troon, 
wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon. 
Halleluja, halleluja! 
 
Maar een oneindig glorierijker dag 
staat nog te wachten als op uw gezag 
heel ’t heir der Heil’gen tot U naadren mag. 
Halleluja, halleluja! 
 
Herdenking van de overleden gemeenteleden 
Naam Overleden op In de leeftijd van 

Steven Westeneng 1 december 2024 70 jaar 

Hendrika van Middendorp-Veldhuizen  16 december 2024 77 jaar 

Ronny Ansink 13 januari 2025 57 jaar 

Teunisje Schaap-van den Heuvel 23 januari 2025 96 jaar 

Paulda Mya 23 juni 2025 75 jaar 

Hendrika van de Kraats-van de Vliert 13 september 2025 93 jaar 

 

Psalm 103: 6 en 7 (Weerklank) 
De mens is aan het sterven prijs gegeven, 
gelijk het gras kortstondig is zijn leven, 
en als een bloem die naar de zon zich keert, 
maar die ten prooi valt aan de barre winden, 
en knakt en sterft, en is niet meer te vinden. 
Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer. 
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Maar ’s HEREN gunst zal over die Hem vrezen 
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, 
en zijn gerechtigheid de eeuwen door. 
Zijn heil omsluit de komende geslachten; 
zo volgen zij die zijn verbond betrachten, 
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor. 
 

Gebed om de opening van het Woord en het licht van de Heilige Geest 
 

Kindermoment 
 

Kinderlied: Weerklank 611 
Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaat de storm tekeer, 
leg maar gewoon je hand 
in die van onze Heer. 
 

Je hoeft niet bang te zijn, 
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur 
rondom je leven zijn. 
 

Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
als jij je ogen sluit. 
 

Schriftlezing uit Openbaring 21:1-14 
1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de 
eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. 2 En ik, Johannes, 
zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, 
gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 3. En ik hoorde 
een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij 
zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun 
God zijn. 4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet 
meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de 
eerste dingen zijn voorbijgegaan. 
5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen 
mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. 6 En Hij zei tegen 
mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie 
dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des 
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levens.7 Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal 
voor Mij een zoon zijn. 8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, 
verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle 
leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede 
dood. 
9 En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven 
laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de 
bruid, de vrouw van het Lam, laten zien. 10 En hij voerde mij weg in de geest op 
een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat 
neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. 11 Zij had de heerlijkheid van God, en 
haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen 
jaspis. 12 Zij had een grote en hoge muur met twaalf poorten, en bij die poorten 
twaalf engelen. Ook waren er namen op geschreven, namelijk van de twaalf 
stammen van de Israëlieten. 13 Drie poorten op het oosten, drie poorten op het 
noorden, drie poorten op het zuiden, en drie poorten op het westen. 14 En de muur 
van de stad had twaalf fundamenten met daarop de twaalf namen van de twaalf 
apostelen van het Lam. 
 

Weerklank 223: 1, 2, 4 en 6 
Nu gaan de bloemen nog dood, 
nu gaat de zon nog onder. 
En geen mens kan zonder 
water en zonder brood. 
 

Refrein:  Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. 

 

Nu ben je soms nog alleen. 
Nu moet je soms nog huilen 
en als je weg wilt schuilen 
kun je haast nergens heen.  Refrein 
 

Daar is geen zon en geen maan. 
Daar zal God ons verlichten. 
Daar zullen alle gezichten 
vol van zijn heerlijkheid staan.   Refrein 
 

Zing voor de eeuwige dag. 
Zing voor zijn komst en zeg Amen. 
Zing voor de Heer die ons samen 
daar al van eeuwigheid zag.  Refrein 
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Preek over Openbaring 21:5 
‘Alle dingen nieuw!’ 

 
Collecte 
1e: Diaconale plaatselijke ondersteuningen 
2e: Onze gemeente 
3e: Bouwfonds 
 
Psalm 98: 3 en 4 
Doet bij uw harp de psalmen horen;  
uw juichstem geev’ den HEERE dank! 
Laat klinken, door uw tempelkoren,  
trompetten en bazuingeklank.  
Dat ’s HEEREN huis van vreugde druise  
voor Isrels grote Opperheer;  
de zee met hare volheid bruise,  
de ganse wereld geev’ Hem eer.  
 
Laat al de stromen vrolijk zingen,  
ee handen klappen naar omhoog;  
’t gebergte vol van vreugde springen  
en hupplen voor des HEEREN oog.  
Hij komt, Hij komt, om d’ aard’ te richten,  
De wereld in gerechtigheid;  
Al ’t volk, daar ’t wreed geweld moet zwichten,  
Wordt in rechtmatigheid geleid. 
 
Dankzegging en voorbede  
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Sela ‘Toekomst vol van hoop’ 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
  
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
  
Refrein: 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
 
Refrein 
 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
Refrein 
 
Zegen 
 
De kerkenraad wenst u een goede en gezegende week toe.  
Wie te maken kreeg met het verlies van een geliefde wensen wij Gods nabijheid 
en troost toe. 
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Op de website van onze kerk is meer informatie over onze gemeente te vinden: 
www.hervormdbarneveld.nl 

 
Wilt u doorpraten? U kunt contact opnemen met ds. Plug 

Telefoon: 0342 – 84 90 33 
E-mailadres: predikant.wijk4@hervormdbarneveld.nl 

 

 


