
Welkom in deze dienst 

Voorganger is ds. A. Bloemendal

Schriftlezing: Psalm 110: 1-7 / Mattheüs 22:41-46

Psalm 121 vers 2

Lied 229 vers 1 t/m 4 (Weerklank)

Psalm 99 vers 8

Psalm 110 vers 1, 2 en 3

Lied 187 vers 3, 4 en 5 (Weerklank)

Psalm 146 vers 1 en 8

Zondag 9 november 16.45 uur
Oude Kerk



De koninkrijken dezer aard,

zij komen en vergaan,

maar tot de jongste dag, o Heer,

zal uwe kerk bestaan.

Zij is in Christus gefundeerd,

zij leeft en bidt en werkt,

en zingt het overwinningslied,

dat haar geloof versterkt.

Lied 229 vers 1 en 2
Weerklank



Zij is geen werelds koninkrijk,

geen aardse stad of staat,

wier roem bij ’t wisselend getij

der eeuwen ondergaat.

Onwankelbaar in ’t aards gewoel,

onwrikbaar als een rots,

leeft hier de kerk van Christus voort;

zij is een schepping Gods.

Lied 229 vers 3 en 4
Weerklank



De Vader stelt Hem in de troon

als Christus en als Here,

bekleed met macht en ere.

De heerschappij is aan de Zoon,

wiens goddelijk geweld

de laatste vijand velt.

Lied 187 vers 3 
Weerklank



Wie kan zijn hoog en heilig recht

ter wereld ooit verbreken?

Wie zal Hem tegenspreken,

die voor zijn kerk het pleit beslecht

en haar na strijd en kruis

voert in het vaderhuis.

Lied 187 vers 4
Weerklank



O, Heer, die onze Koning zijt,

laat niets uw rijk verhind’ren,

en open voor uw kind’ren

de poorten van uw woning wijd.

Laat, met uw feestkleed aan

ons tot uw bruiloft gaan.

Lied 187 vers 5 
Weerklank
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