
Welkom in deze dienst 

Voorganger is ds. A.  Bloemendal

Schriftlezing: Jesaja 40 vers 12 t/m 31

Schoolpsalm 9 vers 2

Psalm 8 vers 1, 2 en 3

Lied 302 vers 1 (Weerklank)

Psalm 19 vers 1 en 2

Lied 452 vers 1, 2 en 5 (Weerklank)

Psalm 48 vers 4 en 6

Zondag 7 september 16.45 uur
Oude Kerk



Ik geloof in God de Vader,

die, almachtig, wijs en goed,

aard’ en hemel heeft geschapen,

nog bestuurt en blijven doet.

Door Hem leef, beweeg en ben ik,

Hij bepaalt en stuurt mijn lot;

dat blijf ik Hem toevertrouwen

als mijn Vader en mijn God.

Lied 3022 vers 1
Weerklank



Lof zij de Heer, de almachtige koning der 

ere.

Laat ons naar hartelust zingen en blij 

musiceren.

Kom allen saam,

Psalmzing de heilige naam,

loof al wat ademt de Here.

Lied 452 vers 1
Weerklank



Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde 

uw leven;

heeft u in ’t licht als op adelaarsvleug’len

geheven.

Hij die u leidt,

zodat uw hart zich verblijdt,

Hij heeft zijn woord u gegeven.

Lied 452 vers 2
Weerklank



Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van 

zijn namen,

christenen loof Hem met Abrahams 

kinderen samen.

Hart wees gerust,

Hij is uw licht en uw lust.

Alles wat ademt zegt: Amen.

Lied 452 vers 5
Weerklank
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