
Welkom in deze dienst 

Voorganger is ds. T. Overbeeke

Schriftlezing: Mattheus 5 vers 1 t/m 12 / Psalm 32

Schoolpsalm 9 vers 1 (Weerklank)

Lied 201 vers 1 en 4 (Weerklank)

Psalm 25 vers 6 en 7

Lied 421 (Weerklank)

Psalm 32 vers 1, 2 en 3 (DNP)

Psalm 146 vers 5 en 8

Zondag 7 september 11.00 uur
Oude Kerk



Ik zal met heel mijn hart, o HEER,

in psalmgezang, uw naam ter eer,

blij al uw wonderen verhalen,

U, Allerhoogste, dank betalen.

Psalm 9 vers 1
Weerklank



Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,

houd Gij bij ons uw intocht, Heer;

vervul het hart dat U verbeidt,

met hemelse barmhartigheid.

Verlicht ons duistere verstand,

geef dat ons hart van liefde brandt,

en dat ons zwakke lichaam leeft

vanuit de kracht die Gij het geeft.

Lied 201 vers 1 en 4
Weerklank



Als een hert dat verlangt naar water,

zo verlangt mijn ziel naar U.

U alleen kunt mijn hart vervullen,

mijn aanbidding is voor U.

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.

Aan U alleen geef ik mij geheel.

U alleen kunt mijn hart vervullen,

mijn aanbidding is voor U.

Lied 421
Weerklank



Gelukkig wie door God is vrijgesproken,

wie met bedrog en ontrouw heeft gebroken.

Gelukkig als de HEER zijn schuld vergeeft,

als in zijn geest geen onoprechtheid leeft.

Mijn misdaad bleef aan mijn geweten 

knagen.

Ik leed voortdurend, kreunde hele dagen.

Uw hand lag op mij, tot ik niet meer kon;

mijn kracht smolt weg als in de zomerzon.

Psalm 32 vers 1
DNP



Toen ik was vastgelopen in mijn zonden

kwam ik tot inkeer; ik zei onomwonden:

‘O HEER, ik was ontrouw, vergeef het mij’ –

mijn schuldenlast verdween, U sprak mij 
vrij.

Laat allen die zichzelf aan U verbinden,

U zoeken, HEER, zolang U zich laat vinden.

U bent mijn schuilplaats, onheil raakt mij 
niet;

ik juich het uit omdat U redding biedt.

Psalm 32 vers 2
DNP



‘Mijn raad helpt jou om richting te bepalen.

Ik zie je gaan, Ik laat je niet verdwalen.

Verzet je niet zoals een paard dat doet,

zoals een ezel die men dwingen moet.’

Wie kwaad doet kampt met onheil en 

gevaren,

maar wie op God vertrouwt, zal Hij bewaren.

Rechtvaardigen, verheug je in de HEER,

Oprechten, zing het uit en breng Hem eer.

Psalm 32 vers 3
DNP
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