
Welkom in deze dienst 

Voorganger is ds. J.T. de Koning

Schriftlezing: Mattheüs 28: 16 - 20

Psalm 5 vers 7

Psalm 105 vers 1 en 2

Psalm 89 vers 1 en 7

Gebed des Heeren vers 3, 8 en 9

Psalm 65 vers 1 en 5

Psalm 98 vers 2 en 4

Zondag 18 mei 19:00 uur
Oude Kerk



ARTIKEL 27 – DE KATHOLIEKE OF ALGEMENE KERK

Wij geloven en belijden één katholieke of algemene kerk. 

Zij is een heilige vergadering van de ware gelovigen, 

die al hun heil verwachten van Jezus Christus, 

gewassen zijn door zijn bloed, 

geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest.

Deze kerk is er geweest vanaf het begin van de wereld en

zal er zijn tot het einde toe. 

Want Christus is een eeuwig Koning, die niet zonder

onderdanen kan zijn. 



Deze heilige kerk wordt door God staande gehouden 

tegen het woeden van de hele wereld, hoewel zij soms

een tijdlang zeer klein en ogenschijnlijk verdwenen is. 

Zo heeft de Heere gedurende de gevaarlijke tijd onder

Achab zevenduizend mensen voor Zich bewaard, die

hun knieën voor Baäl niet gebogen hadden.
Ook is deze heilige kerk niet gevestigd in, gebonden aan, 

of beperkt tot een bepaalde plaats, 

of gebonden aan bepaalde personen, 

maar zij is verbreid en verstrooid over heel de wereld. 

Toch is zij met hart en wil samengevoegd en verenigd in 

eenzelfde Geest, 

door de kracht van het geloof.
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