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Inleidende muziek

Welkom en mededelingen door ouderling Elbert Hendriksen

Bij binnenkomst van de nieuwe lidmaten en de kerkenraad wordt staande

gezongen: Weerklank 242
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,

want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten

dat God niet veranderd is.

En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.

't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,

en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator,

mijn Verlosser, Middelaar.

Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.

"t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Stil gebed

Votum en groet

Aanvangstekst uit Romeinen 8:28

‘En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede,
voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.’

Psalm17:3eng4

Ik zet mijn treden in Uw spoor,
opdat mijn voet niet uit zou glijden.
Wil mij voor struikelen bevrijden

en ga mij met Uw heillicht voor.

Ik roep U aan, ’k blijf op U wachten,
omdat G’, o God, mij altoos redt.
A, luister dan naar mijn gebed

en neig Uw oren tot mijn klachten.

Maak Uwe weldaan wonderbaar,
Gij, die Uw kindren wilt behoeden.
Voor ’s vijands macht en vreeslijk woeden,
en hen beschermt in 't grootst gevaar.
Wil mij Uw bijstand niet onttrekken;
Uw zorg bewaak’ mij van omhoog.
Bewaar m”als d’ appel van het oog;
wil mij met Uwe vleuglen dekken.



Gebed om de opening van het Woord en het licht van de Heilige Geest

Schriftlezing vit Handelingen 16: 8-14

8 En nadat zij Mysié voorbijgereisd waren, kwamen zij in Troas. ° En Paulus kreeg
's nachts een visioen te zien: er stond een Macedonische man, die hem dringend
vroeg: Kom over naar Macedonié en help ons! ** Toen hij nu dit visioen gezien
had, probeerden wij meteen naar Macedonié te reizen, omdat wij eruit
opmaakten dat de Heere ons geroepen had aan hen het Evangelie te
verkondigen. ** Wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samothrake
aan en de volgende dag op Neapolis.

> En vandaar gingen wij naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonié,
een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. ® En op de dag van de
sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk
plaatsvond; en nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die
er samengekomen waren. * En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was,
een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons.
En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken
werd.

Filippenzen1:1-11

* Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in
Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen: > genade zij u en
vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.

3 |k dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk “—in elk gebed van mij voor u
allen bid ik altijd met blijdschap —5 vanwege uw gemeenschap aan het Evangelie,
van de eerste dag af tot nu toe. ® Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk
begonnenis, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. 7 Het is immers
voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als
deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging
en bevestiging van het Evangelie. 8 Want God is mijn Getuige hoe vurig ik naar u
allen verlang, met de innige gevoelens van Jezus Christus.

9 En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle
fijngevoeligheid, ** opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht
bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, ** vervuld met vruchten
van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God.



Op Toonhoogte 210

U bent de God die roept,
mijn hart en leven zoekt,
die mij gevonden heeft;
het eeuwig leven geeft.
Als aan U toegewijd,

mijn hart en mond belijdt:
Ja, Jezus is mijn Heer;
dan kniel ik voor U neer.

Ik heb jou gekozen,

opgedragen om mijn weg te gaan.

In Mij blijvend vrucht te dragen,
ga dan in mijn Naam.

Refrein:

Heer, wij zeggen ja en amen,
brengen U daarvoor de eer.
Wij belijden allen samen;
Jezus onze Heer.

Preek over Filippenzen 1:6

Mijn Jezus, geef mij kracht,
als ik Uw hulp verwacht;
voltooi in mij uw werk

en maak in zwakheid sterk.
Als U mijn wegen leidt,

in moeite en in strijd,

houd ik gelovig stand;
Heer, neem me bij de hand.

Blijf in mijn liefde, alle dagen;

in liefde voor elkaar.

Wat je de Vader ook wilt vragen,
vraag het in mijn Naam.

Refrein

Belijden onze Heer,
Jezus onze Heer,
Jezus, amen.

‘Gods goede werk

Collecten

1%:Elan | 2°:Onze gemeente | 3% Jeugdwerk

Psalm 138: 1 en 3 (De Nieuwe Psalmberijming)

Ik loof U, HEER, met hart en ziel.
Terwijl ik kniel

zal ik U eren.

Mijn loflied hef ik dankbaar aan
ten overstaan

van wie regeren.

Ik buig mij richting uw paleis.
Uitbundig prijs

ik al uw werken.

Toen ik U riep, hebt U verhoord.
U hield uw woord door

mij te sterken.

Als ik in groot gevaar verkeer
helpt U mij, HEER,

te overleven.

U redt mij van de tegenstand;
uw rechterhand

zal redding geven.

Bij U is rust en veiligheid.

U laat altijd

uw liefde blijken.

Uw werk voor mij, HEER, wordt voltooid.
Ik bid dat nooit

uw trouw zal wijken.



Inleiding op de openbare belijdenis van het geloof

Psalm 134: 2

Heft uwe handen naar omhoog,
laat naar het Heiligdom uw oog,
en knielt eerbiedig voor Hem neer:
Looft, looft nu aller heren HEER!

Vragen bij de belijdenis

Ten eerste: Belijd je te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van
hemel en aarde, en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere en in de
Heilige Geest?

Ten tweede: Aanvaard je de roeping om, als lid van de gemeente, die God Zich in
Christus tot het eeuwige leven verkoren heeft, door Zijn genade tegen de zonde
en de duivel te strijden, je Heiland te volgen in leven en sterven, Hem te belijden
voor de mensen en met blijdschap te arbeiden in Zijn Koninkrijk?

Ten derde: Wil je, in de gemeenschap van de algemene christelijke kerk —
waarvan de Protestantse Kerk in Nederland, waartoe de Hervormde gemeente te
Barneveld behoort, gestalte is — en onder haar opzicht, getrouw zijn onder de
bediening van het Woord en van de sacramenten, volharden in het gebed en in
het lezen van de Heilige Schrift, en wil je met de aan jou geschonken gaven
meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus?

Zes gemeenteleden leggen belijdenis van het geloof af en ontvangen onder
handoplegging een bijbeltekst. Onder hun belijdenistekst, hieronder afgedrukt,
vertellen zij in eigen woorden waarom zij belijdenis doen.



Rosalinda Wilhelmina (Rosalyn) Breugem

Ik wil vandaag belijdenis doen omdat ik geloof in onze
almachtige Vader, zijn eniggeboren Zoon en in de Heilige Geest.
Ik kies voor een leven met Hem. Jezus heeft, door aan het kruis
te sterven, ons het eeuwige leven geschonken en hier wil ik Hem
elke dag dankbaar voor zijn. Door middel van deze keuze zeg ik
Jja tegen het werk dat God bij mijn doop begonnen is, en wil ik
hier de verantwoordelijkheid voor overnemen.

‘Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen
inzicht niet. Ken hem in al je wegen, en Hij zal je paden
rechtmaken’ (Spreuken 3:5-6)

Jan Hendrik (Rick) van Harn

Door belijdenis te doen wil ik antwoord geven op mijn doop en
mijn geloofsleven verder vormgeven.

Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is en is gezonden

naar deze wereld, gestorven is aan het kruis en op de derde dag

is opgestaan om ons te verlossen van zonde en de dood.

Ik zal hem volgen en liefhebben.

Amen.

Gerrit Corné (Gerco) van de Fliert

Het geloof is voor mij een cruciale rol in mijn leven gaan spelen
en belijdenis doen, is voor mij ja zeggen op je doop. Het is een
bewuste keuze om te zeggen dat je niet zonder God en Jezus
wilt en kunt leven. Dit betekent niet dat je nooit meer zult
twijfelen of bepaalde fouten niet meer zult maken, maar het

betekent dat je beseft dat je Jezus nodig hebt in je leven. Dit wil

ik graag belijden voor de hele gemeente.




Maria Aline (Mariélle) van Garder

Bijna 26 jaar geleden hebben mijn ouders de keuze gemaakt om

mij te laten dopen. Hoe mooi is het om daar nu zelf antwoord op
te kunnen geven? Om 'ja’ te zeggen tegen mijn doop en tegen
de God Die in Jezus Zelf naar deze aarde is gekomen om ook
voor mijn zonden te sterven. En ook de God Die er altijd voor mij
is, in mooie en verdrietige tijden. Zodat ik nu, met mijn twijfels
en vragen, ‘ja’ kan zeggen tegen een leven met God. Waarbij ik

. de woorden uit Jesaja 60:1 met mij meeneem: "Sta op en

schitter”.

Teuni Matthea (Tiemke) van der Veer-van Harten

Ik doe belijdenis omdat ik Jezus wil volgen en wil groeien in mijn
geloof. Met deze stap geef ik een persoonlijk en bewust
antwoord op mijn doop. Ik leg mijn leven in Zijn handen en wil
op Hem vertrouwen. Uit dankbaarheid voor Zijn liefde en ¥
genade wil ik dicht bij Hem leven, Hem volgen en deel uitmaken
van Zijn gemeente. Zo zeq ik: "Heer, wijs mij U weg.”

Remco van der Veer
Met het doen van belijdenis wil ik ‘ja’ zeggen op mijn doop en de
keuze bevestigen om Jezus te volgen. In het geloof heb ik rust en
houvast gevonden; Hij is mijn Redder en mijn anker. Ik wil verder
groeien in geloof, gedragen door Gods trouw.
"U geeft een toekomst vol van hoop. Niemand anders, U
alleen, leidt ons door dit leven heen.”




Psalm 134: 3 (staande)

Dat 's HEEREN zegen op u daal’;

Zijn gunst uit Sion u bestraal’.

Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer:
looft, looft dan aller heren HEER!

Persoonlijke woorden

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
En ik geloofin Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; Die ontvangen
is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; Die geleden heeft onder
Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, neergedaald in de hel; op
de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, en zit aan de
rechterhand van God de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen
de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene Christelijke Kerk, de
gemeenschap der heiligen;

ik geloof de vergeving der zonden; ik geloof de wederopstanding van het lichaam;

en ik geloof een eeuwig leven.

Weerklank 441
Vers 1: nieuwe lidmaten, vers 2: iedereen
Vers 3: nieuwe lidmaten, vers 4: iedereen

1. Heer, wijs mij Uw weg
en leid mij als een kind

dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,

troost mij dan liefdevol

en moedig mij weer aan.

2. Heer, leer hen Uw weg,
die zuiver is en goed.

Uw Woord is onderweg

als een lamp voor hun voet.
Als hun het zicht ontbreekt,
het donker is,

leid hen dan op uw weg,

de weg die eeuwig is.

3. Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind

dat blindelings en stil

U vertrouwt, vrede vindt.

Als mij de wil ontbreekt

uw weg te gaan,

spreek door uw Woord en Geest
mijn hart en leven aan.

4.Heer, toon mij uw plan;

maak door uw Geest bekend

hoe ik U dienen kan

en waarheen U mij zendt.

Als ik de weg niet weet,

de hoop opgeef,

toon mij dat Christus )
heel mijn weg gelopen heeft. ) 2x



Dankzegging en voorbede

Toekomst vol van hoop

In de nacht van strijd en zorgen U heeft ons geluk voor ogen.

kijken wij naar U omhoog, Jezus heeft het ons gebracht.

biddend om een nieuwe morgen, Mens, als wij, voor ons gebroken

om een toekomst vol van hoop. in de allerzwartste nacht.

Ook al zijn er duizend vragen, Refrein

al begrijpen wij U niet,

U blijft ons met liefde dragen, U bent God, de Allerhoogste,

U die alles overziet. God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen

Refrein: op het einde van de nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;

dat heeft U aan ons beloofd. Refrein

Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

Zegen

Na de zegen is er gelegenheid om de nieuwe lidmaten te feliciteren met hun
belijdenis en hun Gods zegen toe te wensen. Dat vindt plaats voor de preekstoel.

U wordt uvitgenodigd om aan de rechterkant aan te komen lopen, en links de kerk te
verlaten.
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Op de website van onze kerk is meer informatie over onze gemeente te vinden:
www. hervormdbarneveld.nl

Wilt u doorpraten? U kunt contact opnemen met ds. Plug

Telefoon: 0342 — 84 90 33
E-mailadres: predikant.wijk4 @hervormdbarneveld.nl

I Hervormde Gemeente

Barnevel/d
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