
Welkom in deze dienst 

Voorganger is ds. A. Bloemendal

Schriftlezing: Maleachi 2:17-3:5 / Mattheüs 11:1-15

Psalm 42 vers 1

Lied 105 vers 1 en 2 (Weerklank)

Psalm 119 vers 81

Psalm 77 vers 7 en 8

Lied 113 vers 1 en 2 (Weerklank)

Psalm 118 vers 7 en 10

Zondag 8 december 11:00 uur
Oude Kerk



Een blijde boodschap, vol van leven,

weerklinkt over het wereldrond:

God schenkt, zoals er staat geschreven,

verlossing en een nieuw verbond.

Het is de liefde van de Vader,

die aan verloren kind’ren denkt.

In zijn genade komt Hij nader:

Hij geeft zichzelf als Godsgeschenk.

Lied 105 vers 1
Weerklank



Hij zoekt een wereld vol ellende,

die zich van Hem heeft afgewend.

Hij zoekt hen, die Hem niet meer kenden,

vol liefde op; het wordt Advent.

Hij wil ook ons het licht hergeven,

zelfs als ons hart Hem weerstand biedt.

Hij gaf voor ons zijn heerlijk leven,

toen Hij de hemeltroon verliet.

Lied 105 vers 2
Weerklank



O kom, o kom, Immanuël,

verlos uw volk, uw Israël,

herstel het van ellende weer,

zodat het looft uw naam, o Heer!

Wees blij, wees blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!

Lied 113 vers 1
Weerklank



O kom, Gij wortel Isaï,

verlos ons van de tirannie,

van alle goden dezer eeuw,

o Herder, sla de boze leeuw.

Wees blij, wees blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!

Lied 113 vers 2
Weerklank
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