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IK BEN MET U! 
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in de Oude Kerk te Barneveld 

 

 

Voorganger: Ds. P. Molenaar 

Ouderling van dienst: André van den Berg 

           



Muzikanten:  

Roelof van Middendorp, orgel     

Ton Burgering, piano 

Jillian van Delen, cello 

Hanna Tingen, fluit 

Denise Ruitenbeek, trompet 

 

Muzikale opening 

 

Afkondigingen 

 

Zingen: Op Toonhoogte lied 300: 1 en 3 

 

              Dankt, dankt nu allen God 

              met blijde feestgezangen! 

              Van Hem is 't heug'lijk lot, 

              het heil, dat wij ontvangen. 

              Hij ziet in Christus ons 

              altijd genadig aan, 

              en heeft ons dag aan dag 

              met goedheid overlaân. 

 

              Lof, eer en prijs zij God 

              door aller scheps'len tongen, 

              op Zijne hemeltroon 

              aanbiddend toegezongen: 

              de Vader en de Zoon, 

              die met de Heil'ge Geest, 

              Drie-enig God, steeds blijft, 

              en immer is geweest! 

 

Toespraken 

 

Stil gebed  

 



Votum en Groet 
 
Zingen: Psalm 33: 1 
 
             Zingt vrolijk, heft de stem naar boven, 

             Rechtvaardigen, verheft de HEER’. 

             Het past oprechten, God te loven; 

             Zingt Zijne grote Naam ter eer. 

             Prijst Hem in uw psalmen, 

             Met de schoonste galmen; 

             Roept Zijn weldaân uit; 

             Laat de keel zich paren 

             Met de klank der snaren; 

             Looft Hem met de luit. 
 
Apostolische Geloofsbelijdenis 

 

Zingen: Weerklank lied 288: 1 en 3 
 
              Wees stil voor het aangezicht van God, 

              want heilig is de Heer 

              Aanbid Hem met eerbied en ontzag 

              en kniel nu voor Hem neer; 

              Die zelf geen zonde kent 

              en ons genade schenkt. 

              Wees stil voor het aangezicht van God, 

              Want heilig is de Heer. 

 

              Wees stil want de kracht van onze God 

              daalt neer op dit moment. 

              De kracht van de God die vergeeft 

              en ons genezing brengt; 

              niets is onmogelijk 

              Voor wie gelooft in Hem. 

              Wees stil want de kracht van onze God 

              daalt neer op dit moment. 



Gebed om de opening van het Woord en de leiding van de 

Heilige Geest 

 

Bijbellezing: Jozua 1: 1 – 9 

 

1 Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de 

HEERE, dat de HEERE tegen Jozua, de zoon van Nun, de 

dienaar van Mozes, zei: 

2 Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze 

Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat Ik aan hen, 

de Israëlieten, ga geven. 

3 Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven, 

overeenkomstig wat Ik tot Mozes gesproken heb. 

4 Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier,  

de rivier de Eufraat, heel het land van de Hethieten, en tot de 

Grote Zee, waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. 

5 Niemand zal tegenover u standhouden al de dagen van uw 

leven. Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn.         

Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. 

6 Wees sterk en moedig, want ú zult dit volk het land dat Ik hun 

vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen. 

7 Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te 

handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, 

u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar 

links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. 

8 Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u 

moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult 

handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. 

Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u 

verstandig handelen. 

9 Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik 

niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, 

overal waar u heen gaat. 

 



Mattheüs 28: 16 – 20 

 

16 En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg 

waar Jezus hen ontboden had. 

17 En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen 

twijfelden. 

18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei:               

Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 

19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de 

Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, 

hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 

20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de 

wereld. Amen. 

 

Tekst voor de preek:  

‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de 

wereld. Amen.’ (Mattheüs 28: 20) 

 

Thema: IK BEN MET U! 

 

Zingen: Psalm 139: 1 en 2 (De Nieuwe Psalmberijming) 

              HEER, U doorgrondt mij, U ontwart 

              al de geheimen van mijn hart. 

              U ziet mij thuis en onderweg; 

              U hoort de woorden die ik zeg.  

              Waar ik ook ga, ik kom U tegen; 

              U bent vertrouwd met al mijn wegen. 

              Geen ogenblik ben ik alleen, 

              want U bent altijd om mij heen. 

              Ik, nietig mens, kan er niet bij 

              dat U Uw handen legt op mij. 

              Ik weet dat U naar mij blijft kijken; 

              hoe kan ik ooit Uw Geest ontwijken? 



Verkondiging 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Psalm 84: 1 en 6 
 
              Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 

              O HEER’, der legerscharen God, 

              Zijn mij Uw huis en tempelzangen! 

              Hoe branden mijn genegenheên, 

              Om 's HEEREN voorhof in te treên! 

              Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 

              Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 

              En aan mijn ziel het leven geeft. 

 

              Want God, de HEER’, zo goed, zo mild, 

              Is t' allen tijd een zon en schild; 

              Hij zal genaad' en ere geven; 

              Hij zal hun 't goede niet in nood 

              Onthouden, zelfs niet in de dood, 

              Die in oprechtheid voor Hem leven. 

              Welzalig, HEER’, die op U bouwt, 

              En zich geheel aan U vertrouwt. 

 

Dankwoord: ds. Molenaar 

 

Dankgebed en voorbede 

 

Formulier afsluiting ambtswerk: ds. G.H. Molenaar  

 

‘Afscheid van een dienaar van het Woord’  

Geliefde broeder Pieter Molenaar, vandaag eindigt uw 

dienstwerk als dienaar van het Woord in de hervormde 

gemeente van Barneveld.                                                              



Eenmaal bent u in het ambt van dienaar van het Woord 

bevestigd. Daarbij hebt u uitgesproken dat u de heilige Schrift 

aanvaardt als bron van de prediking en als enige regel van het 

geloof en dat u zich wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig 

is. U hebt beloofd geheim te zullen houden wat vertrouwelijk te 

uwer kennis mocht komen en uw taak te vervullen 

overeenkomstig de orde van onze kerk. Wij laten u gaan en 

zeggen u dank voor de overtuiging, de inzet en de liefde 

waarmee u tot hiertoe uw dienstwerk in Christus’ kerk hebt 

vervuld. Wij hopen dat u zo mogelijk en waar nodig de kerk zult 

blijven dienen met de u geschonken gaven van hoofd en hart.  

Aansluitend wordt het bijbehorende formuliergebed gebeden. 

 

Zingen: Weerklank lied 443 (staande) 

 

              Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam. 

              Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

              Waar ik ben bent U wat een kostbaar geheim. 

              Uw Naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 

 

              Een boog in de wolken als teken van trouw, 

              staat boven mijn leven zegt: Ik ben bij jou! 

              In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

              ben ik bij U veilig, U die mij ziet 

 

              De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

              Als ik eens moet sterven als ik U ontmoet: 

              dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 

              U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

 

              'Ik ben die Ik ben' is Uw eeuwige Naam. 

              Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

              Hoe adembenemend ontroerend dichtbij: 

              Uw Naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 



              O Naam aller namen, aan U alle eer. 

              Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 

              Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

              Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 

              'Ik ben die Ik ben' is Uw eeuwige Naam. 

              Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

              Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

              Uw Naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.                                                              

              Uw Naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn' 

 

Zegen 

 

Muzikale afsluiting 

 

In aansluiting op de dienst is er nog gelegenheid om afscheid 

te nemen van ds. en mw. Molenaar als u/jij dat op 2 november 

niet kon doen.  

 

 

 


