
Welkom in deze dienst 

Voorganger is ds. J. van Rumpt 
(Voorthuizen)

Schriftlezing: Exodus 32 vers 1 t/m 14

Psalm 23 vers 3

Lied 468 vers 1, 2 en 3 (Weerklank)

Psalm 99 vers 1

Psalm 106 vers 11, 12 en 13

Psalm 138 vers 1 en 3

Lied 230 vers 1 en 5 (Weerklank)

Zondag 15 september 16:45 uur
Oude Kerk



Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!

God, laat mij voor uw aangezicht,

geheel van U vervuld en rein,

naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij,

een geest van licht, zo klaar als Gij;

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt

en ga de weg die U behaagt.

Lied 468 vers 1 en 2
Weerklank



Wees Gij de zon van mijn bestaan,

dan kan ik veilig verder gaan,

tot ik U zie, o eeuwig licht,

van aangezicht tot aangezicht.

Lied 468 vers 3
Weerklank



De ware kerk des Heren,

in Hem alleen gegrond,

geschapen Hem ter ere,

de bruid van zijn verbond,

dankt aan zijn dood het leven.

Hij is haar bruidegom.

Want God, zo staat geschreven,

zag naar zijn dienstmaagd om.

Lied 230 vers 1
Weerklank



Met God zijn wij verbonden,

met Vader, Zoon en Geest,

met alwie overwonnen,

alwie zijn trouw geweest.

Bewijs ons uw genade,

dan zingen wij bevrijd

de glorie van uw daden,

in tijd en eeuwigheid.

Lied 230 vers 5
Weerklank
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