
Welkom in deze dienst 

Voorganger is ds. J. Tadema (Nijkerk)

Schriftlezing: Ezechiël 36 vers 22 t/m 32

Psalm 2 vers 1 (Weerklank)

Psalm 51 vers 5

Psalm 51 vers 6

Psalm 107 vers 6 en 11

Psalm 143 vers 10 en 11

Lied 205 vers 1 t/m 3 (Weerklank)

Zondag 28 juli 11:00 uur
Oude Kerk



Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?

Wat is de waanzin toch die zij beramen?

De groten staan gewapend tot de slag,

de machtigen der wereld spannen samen.

’t Is tegen het gezag van God de HERE

en tegen zijn gezalfde vorst gericht:

‘Kom’, zeggen zij, ‘laat ons hun banden 

scheuren,

tot alle macht in onze handen ligt!’

Psalm 2 vers 1
Weerklank



Stroom, o vloed van Gods genade

in gemeente, huis en hart!

Laat in overvloed zich baden,

wie door dorheid wordt benard.

Laat o Geest, uw stromen vloeien,

over het verdroogde zand;

dan zal de woestijn gaan bloeien;

groeien vruchten op het land.

Lied 205 vers 1
Weerklank



Laat het uit Gods hemel stromen

in de kerken wereldwijd!

Van uw nederdaling dromen

zonen, dochters, wijd en zijd.

Nieuwe liefde, nieuwe zangen,

kracht, die zielen tot U tilt,

schenkt uw stroom, aan wie verlangen

dat God zelf hun dorst eens stilt.

Lied 205 vers 2
Weerklank



Kom dan dorstigen hier drinken

uit die frisse heilfontein!

Laat uw ziel in ’t stof niet zinken,

maar in haar gereinigd zijn.

Laat u door haar golven dragen

heel de lange levensreis

tot u, na uw aardse dagen,

wordt geleid in ’t paradijs.

Lied 205 vers 3
Weerklank
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