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Oude Kerk



Waarlijk, dit is rechtvaardig 

dat men de HERE prijst,

dat men Hem eer bewijst: 

zijn naam is eerbied waardig.

Wij loven in de morgen 

uw goedertierenheid,

ook als de nacht zich spreidt 

houdt ons uw hand geborgen.

Psalm 92 vers 1

Weerklank



Zoals de cederbomen 

hoog op de Libanon,

staan bij de levensbron

de nederige vromen.

Die in Gods huis geplant zijn,

zij bloeien in Gods licht

als palmen opgericht.

Hun lot zal in zijn hand zijn.

Psalm 92 vers 7

Weerklank



Zij zullen vruchten dragen 

voor ’s HEREN heiligdom

tot in hun ouderdom, 

tot in hun grijze dagen.

Welsprekend is hun leven: 

God is hun heil, hun rots!

Ik loof de daden Gods, 

zijn recht is hoog verheven.

Psalm 92 vers 8

Weerklank



Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien,

o Heiland die de wijnstok bent!

Uw kracht moet in mij overvloeien,

of ik ga onder in ellend’.

Doorstroom, beziel en zegen mij,

opdat ik werklijk vruchtbaar zij!

Lied 56 vers 1

Weerklank



Die groei kan ik mijzelf nooit geven:

niets kan ik zonder U, o Heer!

In uw gemeenschap kiemt er leven

en levensvolheid meer en meer!

Uw Geest moet in mij uitgestort:

de rank die U ontvalt, verdort.

Lied 56 vers 2

Weerklank



Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn 
naam.

U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan.

Lied 443 

Weerklank



‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Lied 443 

Weerklank



‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Lied 443 

Weerklank


