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Wij bidden om uw zegen, Heer,

voor hen, die hier nu knielen.

Schenk hun een leven tot uw eer,

een eenheid van twee zielen.

Twee levens vloeien nu ineen,

karakters komen samen.

Dat zij ervaren: wij zijn één.

En U zegt tot hen: Amen.

Lied 346 vers 1
Weerklank



Wij bidden om uw zegen, Heer

voor hen die liefde delen.

Zij houden van elkaar, o Heer

en tonen dit aan velen.

Hun samenzijn is eerst compleet

als U voor hen wilt zorgen.

Laat hen met Christus zijn bekleed,

uw jawoord elke morgen.

Lied 346 vers 2
Weerklank



Lof zij de Heer, Hij noemt bij name

deze twee mensen, man en vrouw:

heden brengt Hij hun handen samen,

hier geven zij hun woord van trouw.

Wijs hen de weg,

Heer Jezus, leg

uw handen op hun hoofd:

de trouw die Gij belooft.

Lied 344 vers 1
Weerklank



Hoe blijven zij elkaars beminden,

hoe blijft er liefde die niet eist,

hoe blijft geluk altijd te vinden

als Gij niet zelf de weg ons wijst?

Ga met hen mee

in wel en wee,

omring hen, man en vrouw,

met liefdevolle trouw!

Lied 344 vers 2
(Weerklank)


