
Liturgie van de themazondagdienst  

‘kerk en school’ 

op zondag 28 januari 2024 

in de Oude Kerk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

om 09.00 uur samen met de 

Willem van Oranjeschool. 

 

om 11.00 uur samen met   

IKC Juliana 

                       



Voorganger: ds. P. Molenaar 

Organisten:  Roelof van Middendorp (09.00 uur) 

                       Ton Burgering (11.00 uur) 

 

Welkom en mededelingen 

 

Zingen: Psalm 42: 1 (schoolpsalm) 

 
                 't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 

                  Schreeuwt niet sterker naar 't genot 

                  Van de frisse waterstromen, 

                  Dan mijn ziel verlangt naar God. 

                  Ja, mijn ziel dorst naar de HEER; 

                  God des levens, ach, wanneer 

                  Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 

                  In Uw huis Uw naam verhogen? 

                                                                                                                     

Stil gebed                                                                          
(We bidden zachtjes voor ons zelf voor een goede dienst)                                                                                                          

                                                                                                       

Votum en groet                                                                                                                
(We geloven dat we zonder Gods hulp niets kunnen.                                

Ook niet in deze dienst. Dat belijden we bij het votum.                                                

Als de groet klinkt, worden we eigenlijk door God Zelf begroet.) 

  

 



We lezen de tekst, die de kinderen op school 

geleerd hebben:  

 

Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op 

je eigen inzicht niet. (Spreuken 3: 5) 

 

Zingen: Op Toonhoogte lied 291 (canon) 

 
(Mannen en jongens beginnen en zingen 3x het hele lied, na de 3e 

keer herhalen zij het lied vanaf ‘Hem heb ik lief’.  

Vrouwen en meisjes zetten in bij ‘Hem heb ik lief’ en zingen 3x het 

hele lied.) 

 

               'k Stel mijn vertrouwen 

               op de Heer, mijn God.  

               Want in Zijn hand  

               ligt heel mijn levenslot.  

               Hem heb ik lief,  

               Zijn vrede woont in mij.  

               'k Zie naar Hem op 

               en 'k weet: Hij is mij steeds nabij. 

 

We lezen de tien geboden  
(De Heere wijst ons de weg in ons leven) 

 

1. Je bent een schepsel van God, Hij heeft je 

gemaakt, hou het meest van Hem. God 

houdt ook heel veel van jou, en wil je Vader 

zijn. Probeer te doen wat Hij van je vraagt.  
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2. Wanneer je de Naam van God gebruikt, dan mag 

dat niet zomaar, of als vloek.                                              

Gebruik de Naam van God met eerbied.  

3. We hebben het altijd zo druk overal mee.  

Eén dag in de week doen we het rustig aan,                 

de zondag. We maken van de zondag een fijne dag, 

waarin we vooral ook aan God denken.  

4. Wees lief en zacht voor je vader en moeder, maar 

ook voor de andere mensen om je heen.                              

Als je zelf lief bent voor anderen zullen anderen dat 

ook voor jou zijn.  

5. Als je erg boos bent kun je erge dingen doen of 

zeggen. Probeer je woede te bedwingen, want je kunt 

er veel door stuk maken.  

6. Als we van iemand houden, en gaan trouwen, dan 

moeten we elkaar trouw blijven. En niet degene van 

wie we houden ongelukkig maken, door verliefd te 

worden op een ander.  

7. Wij mogen niks afpakken of stelen van andere 

mensen, geen geld of andere dingen.  

8. Wees eerlijk, lieg niet, en vertel geen slechte dingen 

over andere mensen.  

9. Wees trouw aan de mensen van wie je houdt.  

10. Wees blij en gelukkig met wat je hebt, of wie je 

bent. Als je tevreden bent dan hoeft je ook niet jaloers 

te zijn op andere mensen en kinderen 

 

 



Zingen: Psalm 19: 3 (de nieuwe Psalmberijming) 

 

               Volkomen is Gods wet: 

               een boodschap zonder smet, 

               een goed getuigenis, 

               een woord dat wijsheid geeft 

               aan wie gehoorzaam leeft, 

               aan wie eenvoudig is. 

               Wat Hij van ons verwacht 

               geeft nieuwe levenskracht; 

               het maakt ons opgetogen. 

               Recht is het Woord van God, 

               loepzuiver Zijn gebod: 

               een licht voor onze ogen. 

 

Gebed  
(We bidden tot God of Hij tot ons wil spreken in deze dienst) 

 

Bijbellezing: Richteren 8: 22 t/m 35  

                                         en 

                        Hebreeën 11: 1, 32 en 33 
                                 (gelezen door kinderen)  

 

Richteren 8: 

22 Toen zeiden de mannen van Israël tegen Gideon: 

Heers over ons, u zowel als uw zoon en uw 

kleinzoon, want u hebt ons uit de hand van Midian 

verlost. 
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23 Maar Gideon zei tegen hen: Ík zal niet over u 

heersen en ook mijn zoon zal niet over u heersen:          

de HEERE zal over u heersen. 

24 Verder zei Gideon tegen hen: Ik wil u een verzoek 

doen: laat ieder mij een ring uit zijn buit geven.             

(Zij hadden namelijk gouden ringen, want zij waren 

Ismaëlieten.) 

25 En zij zeiden: Wij zullen ze graag geven.                 

En zij spreidden een kleed uit en ieder wierp daarop 

een ring uit zijn buit. 

26 Het gewicht van de gouden ringen, waar hij om 

gevraagd had, was zeventienhonderd sikkel goud, 

naast de maantjes, oorhangers en purperen kleding 

die de koningen van Midian gedragen hadden, en 

naast de kettingen om de halzen van hun kamelen. 

27 Gideon maakte daar een efod van en stelde die op 

in zijn stad, in Ofra.                                                                    

En heel Israël ging er als in hoererij achteraan, zodat 

het voor Gideon en zijn huis tot een valstrik werd. 

28 Zo werd Midian vernederd voor de Israëlieten,          

en zij hieven hun hoofd niet meer op. En het land had 

rust in de dagen van Gideon, veertig jaar lang. 

29 En Jerubbaäl, de zoon van Joas, ging weg en 

woonde weer in zijn huis. 

30 Nu had Gideon zeventig zonen, die van hem 

afstamden, want hij had veel vrouwen. 



31 En zijn bijvrouw, die in Sichem woonde, baarde 

hem ook een zoon.                                                                          

En hij gaf hem de naam Abimelech. 

32 Gideon, de zoon van Joas, stierf in goede 

ouderdom en werd begraven in het graf van zijn 

vader Joas, de Abiëzriet, in Ofra. 

33 Maar het gebeurde, toen Gideon gestorven was, 

dat de Israëlieten zich afkeerden en als in hoererij 

achter de Baäls aan gingen.                                                                 

En zij maakten voor zich Baäl-Berith tot een god. 

34 En de Israëlieten dachten niet meer aan de HEERE, 

hun God, Die hen gered had uit de hand van al hun 

vijanden van rondom. 

35 En zij bewezen het huis van Jerubbaäl – dat is 

Gideon – geen goedertierenheid voor al het goede dat 

hij voor Israël had gedaan. 

 

Hebreeën 11 

1 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die 

men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet 

ziet. 

32 En wat zat ik nog meer zeggen? Want de tijd 

ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, 

Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. 

33 Zij hebben door het geloof koninkrijken 

overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, 

beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. 

 



Zingen:  De kinderen van de onderbouw zingen het   

                themalied. (Weerklank 536) 

                Het vierde couplet zingen we met iedereen.  

 

                        

                 

                

 

 

 

 

                   

                  2 Gideon voltrok Gods straf, 

                  hij brak Baäls altaar af, 

                  haalde heilige palen neer, 

                  bracht een offer aan de Heer, 

                  Gideon, Gideon,  

                  die met Gods hulp alles kon. 

 

                  3 Gideon won niet door macht 

                  maar alleen in ’s Heren kracht, 

                  want met slechts driehonderd man 

                  vocht hij tegen Midian. 

                  Gideon, Gideon, 

                  die met Gods hulp alles kon. 



 

(Allen)        4 Fakkellicht scheen in het dal, 

                  overal klonk hoorngeschal, 

                  ieder riep zo hard hij kon: 

                  zwaard van God en Gideon! 

                  Gideon, Gideon, 

                  die met Gods hulp alles kon.      

 

 

Verkondiging van het Woord van God  
(De Heilige Geest wil de preek gebruiken om tot ons te spreken) 

 

Thema: De Heere regeert! 

 

Collecte (er zijn drie collectes, een aantal kinderen komt naar  

                    voren om mee te helpen) 

 

 

 

 

 

 

Kinderen van de bovenbouw zingen hun themalied. 
(slotrefrein 2x allen) 
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                 Iedereen die op God vertrouwt, 

                 weet: Hij zal voor ons zorgen. 

                 God voorziet elke dag opnieuw, 

                 houdt ons in Zijn trouw geborgen. 

                 Dus blijf niet bezig met wat je niet krijgt,  

            maar zoek naar God, zoek naar Zijn koninkrijk 

             

                 Vrede van de hoogste God 

                 beschermt je hart en jouw gedachten. 

                 Ook al kom je rust tekort, 

                 Zijn shalom zal steeds voldoende zijn. 

  



                Als Hij zelfs aan de bloemen denkt, 
                zou Hij jou dan ooit vergeten? 
                Niemand voegt door bezorgd te zijn, 
                ooit een dag toe aan zijn leven. 
 

                Dus blijf niet bezig met wat je niet krijgt, 

           maar zoek naar God, zoek naar Zijn koninkrijk. 
  
(Allen)      Vrede van de hoogste God 

                 beschermt je hart en jouw gedachten. 

                 Ook al kom je rust tekort, 

                 Zijn shalom zal steeds voldoende zijn. 
 
(Allen)      Vrede van de hoogste God 

                 beschermt je hart en jouw gedachten. 

                 Ook al kom je rust tekort, 

                 Zijn shalom zal steeds voldoende zijn. 
 
Dankgebed  
(We danken de Heere voor deze dienst en bidden ook voor elkaar) 
 
Zingen: Psalm 150: 2 en 3 (staande) 
 
               Looft God, met bazuingeklank; 

               Geeft Hem eer, bewijst Hem dank; 

               Looft Hem, met de harp en luit; 

               Looft Hem, met de trom en fluit; 

               Looft Hem, op uw blijde snaren; 

               Laat zich 't orgel overal 

               Bij het juichend vreugdgeschal, 

               Tot des HEEREN glorie, paren. 



               Looft God, naar Zijn hoog bevel, 

               Met het klinkend cimbelspel; 

               Looft Hem, op het schel metaal 

               Van de vrolijke cimbaal; 

               Looft de HEER’; elk moet Hem eren, 

               Al wat geest en adem heeft; 

               Looft de HEER’, die eeuwig leeft; 

               Looft verheugd de HEER’ der heren! 

Wegzending en zegen  
(Na de dienst pakken we allemaal de draad van ons leven weer op. 

Maar de Heere belooft dat Hij met ons mee gaat. 

We ontvangen Zijn zegen) 

 

Als u of jij vragen hebt, kunt u bellen of mailen met ds. P. Molenaar   

Email: predikant.wijk2@hervormdbarneveld.nl    

Telefoon: 0342-435859 


