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Oude Kerk 24 februari 2026 19.30 uur

Welkom

Psalm 43 vers 3 en 5

Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder,

En breng mij, door dien glans geleid,
Tot Uw gewijde tente weder;

Dan klimt mijn bange ziel gereder
Ten berge van Uw heiligheid,

Daar mij Uw gunst verbeidt.

Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen?
Wat zijt g' onrustig in uw lot?

Berust in 's HEEREN welbehagen;

Hij doet welhaast uw heilzon dagen;
Uw hoop herleev', naar Zijn gebod;
Mijn redder is mijn God.

Gebed

Schriftlezing
Lukas 23: 33 — 43

Lied 242 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte)
God enkel licht,

wiens aangezicht

zo blinkend is van luister,
ziet ons onrein,

ziet hoe wij zijn

vervallen aan het duister.
Der sterren pracht

is voor Hem nacht,

hoe hel zij schittren mogen;
en wij, bevlekt,

met schuld bedekt,
wat zijn wij in zijn ogen?

Schriftlezing
Johannes 19: 25 — 30

Lied 242 vers 3,4 en 5 (Op Toonhoogte)

Heer, waar dan heen?

Tot U alleen!

Gij zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon

heeft tot uw troon

de weg ons weer ontsloten.

Ja, amen, ja,

op Golgotha

stierf Hij voor onze zonde.
Zijn schuldloos bloed
maakt alles goed

en reinigt ons van zonde.
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God onze Heer,

wil tot uw eer

ons klein geloof versterken.
Dan zullen wij

Hem, waarlijk vrij,

volgen in goede werken.

Meditatie

Lied 253 vers 3 en 4 (Op Toonhoogte)
Geef vrede, Heer, geef vrede,

Gij die de vrede zijt,

die voor ons hebt geleden,

gestreden onze strijd,

opdat wij zouden leven

bevrijd van angst en pijn,

de mensen blijdschap geven

en vredestichters zijn.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.

Deel ons uw liefde mede,

die onze boosheid tart,

die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.

Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Dankgebed

Psalm 133 vers 1 en 3

Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen

Van 't zelfde huis,

als broeders, samen wonen,

Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd;

't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd,
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd,
Die door haar reuk het hart verblijdt.

Waar liefde woont, gebiedt de HEER den
zegen:

Daar woont Hij Zelf,

daar wordt Zijn heil verkregen,

En 't leven tot in eeuwigheid.



