Liederen Koeweidienst

Verlangen (Sela)

Heer, wij komen met lege handen

vol verlangen naar meer van U.

Laat Uw vuur in ons midden branden.
Leid ons naar U, kom nu.

Hier ben ik Heer.

Hier, in Uw aanwezigheid

vind ik vrede, rust en vrijheid.
Jezus, ik dorst.

Mijn verlangen gaat uit naar U,
Jezus, naar U alleen.

Heer, wij bidden met open handen
om vervulling en nieuwe kracht.

Raak ons aan, breng herstel, verander.
Kom en vernieuw ons hart.

Lied 167 (Opwekking)

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,

want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.

En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.

't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,

en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator,

mijn Verlosser, Middelaar.

Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.

't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Lied 245 (Opwekking)

Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon,
vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U, met heilig ontzag,
als uw Geest ons trekt tot U.

Rein door uw zuiver bloed, met
zekerheid

dat wij geborgen in uw liefde zijn.
Staan wij vrijmoedig hier

en antwoordt ons hart

op de roepstem van uw Geest.

Heer, ik wil horen uw zachte stem.
Laat and're stemmen in mij zwijgen.
Open mijn ogen, Heer opdat ik het licht
van uw aangezicht zal zien.
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Gebed
Bijbellezing

Lied 826 (Opwekking)

God keek genadig naar mij om:
Hij greep mij vast voor ik verdronk
en zette mij weer op vaste grond.
De Heer is mijn Bevrijder.

Ik weet, hoe lang de nacht ook duurt:
God helpt mij over elke muur.

Ik zie al licht aan de horizon.

De Heer is mijn Bevrijder.

Refrein:

Is eriemand als onze God,

die ons liefheeft en ons verlost?

Hij heeft betaald voor ons allemaal!
De Heer is mijn Bevrijder.

Op Hem alleen rust mijn geloof;
Hij brengt tot bloei wat Hij belooft.
De winter wijkt en de lente komt.
De Heer is mijn Bevrijder.

Ook als het wachten moeilijk is,

ook als ik treur om wie ik mis:

zijn liefde draagt mij door alles heen.
De Heer is mijn Bevrijder.

(Refrein)

Hij draagt mij tot mijn laatste dag,
laat mij niet achter in het graf:

Hij wekt mij op en roept mij naar huis.

De Heer is mijn Bevrijder.
(Refrein)

Alle eer aan God de Vader!
Alle eer aan God de Zoon!
Alle eer aan God de Trooster!
De Heer is mijn Bevrijder! (x2)

De Heer is mijn Bevrijder x3

Lied 774 (Opwekking)

Ik verlang naar Jezus;

kostbaar Lam, dat stierf voor mij.
Aan het kruis droeg Hij mijn schuld,
met zijn bloed kocht Hij mij vrij.

Ik verlang naar Jezus;

o mijn ziel, verhef zijn naam.
Ooit droeg Hij de doornenkrans,
nu de overwinnaarskroon.

Refrein :

Hij verdient ontzag en eerbied;
alle glorie voor zijn naam!

Hij alleen verdient de hoogste eer;
Hij, die heerst in eeuwigheid.

Ik verlang naar Jezus;
alles zucht, tot aan die dag

10:00 u.

dat de aarde vol zal zijn
van de glorie van uw naam.

Refrein 2:

U verdient ontzag en eerbied;
alle glorie voor uw naam!

U alleen verdient de hoogste eer;
U, die heerst in eeuwigheid.

U bent eindeloos mooi. )

U bent eindeloos mooi. )

Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit: 4x
Heer, U bent oneindig mooi. )
(Refrein 2)

U bent eindeloos mooi. )

U bent eindeloos mooi. )

Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit: )2x
Heer, U bent oneindig mooi. )

Ik verlang naar Jezus;

kostbaar Lam, dat stierf voor mij.
Heel mijn leven geef ik U;

Heer, laat dat mijn offer zijn.

Meditatie

Leer mij geven (Sela)

Laat mij een vredestichter zijn
waar de onrust heerst.

Laat mij een liefdebrenger zijn
waar de haatregeert.

Leer mij vergeven, leer mij troosten;
volvan uw Geest, uw koninkrijk.
Leer mij verliezen, leer mij geven;
geven uit liefde, dat maakt rijk.

Laat mij een waarheidspreker zijn
waar de leugen is.

Laat mij een samenbinder zijn
waar verdeeldheid is.

Laat ons samen één zijn (Sela)
Heer, U bent één: El Elohim,

als God de Vader, Zoon en Geest.
U laat volmaakte eenheid zien,
die er altijd is geweest.

Drieénig God, U maakt ons één,

als kerk die van vergeving leeft.

U brengt ons samen, U alleen,

door de eenheid van de Geest.

Laat ons samen één zijn Heer, verenig
uw kerk

door de kracht van de liefde.

Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in
ons werkt;

voor de glorie van uw naam.

Niemand is minder, niemand meer;
wij zijn gegeven aan elkaar

door Jezus Christus onze Heer,

die ons lief heeft en aanvaardt.




Liederen Koeweidienst

Kindermoment

Lied 439 (Op Toonhoogte)
Door de kracht, door de kracht
van de Heilige Geest,

door de kracht, door de kracht
van de God die geneest.

Die eris, die zal zijn

en dieis geweest.

Vieren wij feest met elkaar.

Wij zingen halleluja
en prijzen de Heer.
Hij is het waard!
(Refrein)

Als ik zing halleluja
dan prijs ik de Heer.
Hij is het waard!
(Refrein)

In vuur en vlam (Elly & Rikkert)
led're dag ieder uur

Sta ik in vuur en vlam

Voor het Lam van God

Maak mij echt maak mij puur
Zet mij in vuur en vlam

Voor het Lam van God

Ik wil danken ik wil zingen
Ik wil dansen ik wil springen
En aan iedereen vertellen
Dat U leeft

Ik wil knielen ik wil buigen
Ik wil jubelen en juichen

En getuigen van de liefde
Die U geeft

led're dag ieder uur

Sta ik in vuur en vlam

Voor het Lam van God

Maak mij echt maak mij puur
Zet mij in vuur en vlam

Voor het Lam van God

Ik wil danken...

led're dagieder uur...
Staat op: Daar gaan we dan

Gebed

Lied 851 (Opwekking)

Heer, wij dwaalden in het donker,
zonder hoop, zonder licht,

maar U kwam vanuit de hemel;
vol van liefde was uw blik.

Om de wet en de profeten

te vervullen kwam Gods Zoon;

uit een jonge maagd geboren,

in een stal, ver van zijn troon.

Refrein:
Prijs de Vader, Zoon en Geest.
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Prijs de Koning, Drie-in-één;
God vol glorie, Majesteit.

Prijs de Koning tot in eeuwigheid.

Om het koninkrijk te brengen,
zocht U wie naar U niet zocht;

zo hebt U verloren mensen

door uw kruisdood vrijgekocht.
U dacht zelfs in al uw lijden

aan de hoop die voor U lag;

want uw dood zou ons bevrijden,
Jezus, alles is volbracht!

(Refrein)

Met de adem ingehouden

keek de hemel’s morgens vroeg
hoe de steen werd weggerold
en het Lam de dood versloeg.
Doden kwamen uit hun graven,
mens en engel stond versteld;
wie in Hem geloven, juichen,
door de Vaders macht hersteld.

Zo is Christus’ kerk ontstaan,
en zijn Geest ontstak de vlam.
En dit eeuwenoude nieuws
dooft niet uit, wankelt niet.
Door zijn bloed en in zijn naam
ben ik vrij — voor altijd vrij!
Want, met Jezus opgestaan,
woont het Leven zelf in mij!

(Refrein 2x)

Prijs de Koning tot in eeuwigheid.

Lied 306 (Op Toonhoogte)
Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.

Lof zij de Heer,

Hem komt toe alle eer.
Hij’s het Lam dat regeert
tot in eeuwigheid.

Zijn woord is macht,

heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden,

wij knielen voor Jezus.
Grootis zijn troon,

eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

(Refrein)

Kondigt het aan,

door de kracht van zijn naam:
heel de aard’ wordt vervuld
van zijn glorie!

Satan, hij beeft,
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want hij weet: Jezus leeft!

Hij ’s verslagen,

het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn,

over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis
weet wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!

(Refrein)

Heersen met Hem

op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde,

vervult ons met glorie.

Heilig en vrij, alle tranen voorbij,
eeuwig vreugde voor God,

lof, aanbidding:

waardig het Lam, waardig het Lam!

Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis
weet wie Jezus Christusis:
Hij is de hoogste Heer!

(Refrein)
Zegen

Mag ik jou tot zegen zijn (Sela)
Mag ik jou tot zegen zijn,
naast je lopen op de reis?
Samen achter Jezus aan,

gaan waar Hij ons wijst.

Laat ons delenin zijn liefde,
voor elkaar de minste zijn.

Met elkaar het leven vieren,
uitzien naar het koninkrijk.

Mag ik jou tot zegen zijn,

jou aanvaarden zoals Hij?
Zoeken naar verbondenheid,
dwars door alle strijd.

Laat ons wijze woorden spreken,
zwijgen als dat nodig is.

Met elkaar een voorbeeld geven,
leven als getuigenis.

Laten wij tot zegen zijn

voor de mensen om ons heen.
Vol van liefde zoals Hij,

open en gastvrij.

Laat ons delen, laat ons geven,
geven wat de ander mist.

Elke stap is vol van leven,
omdat Jezus bijonsiis.




