Liederen Goede Herderkerk

Psalm 95 vers 1 (DNP)

Zing blij een loflied voor de HEER,
verschijn voor Hem en breng Hem eer;
bejubel Hem in je gezangen.

Laat Hij, de rots van het behoud,

nu van het volk dat op Hem bouwt
een dankbaar eerbetoon ontvangen.

Lied 56 (Op Toonhoogte)

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?

Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer,

die alles heeft gemaakt.

U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer

die over mij waakt,

die niet sluimeren of slapen zal.

Wat kan mij gebeuren

door zon of door maan?

U bent mijn schaduw

U bent er altijd

Bewaart heel mijn leven,

mijn komen en gaan,

U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!

Psalm 95 vers 3 en 4 (DNP)

Kom in Gods huis en buig je neer
voor onze schepper, voor de HEER;
Hij wilde zich met ons verbinden.
Hij gaat ons als een herder voor,
weidt ons als schapen in zijn spoor,
leert ons zijn goede wegen vinden.

Weersta God niet, blijf dicht bij Hem.
Luister vandaag nog naar zijn stem:
‘Daag Mij niet uit met al je zonden,

zoals voorheen je voorgeslacht:

het bleef, al wist het van mijn macht,
toch onbeschaamd mijn hart verwonden.

Doopformulier

lied 475 (Op Toonhoogte)

Als je bidt zal Hij je geven.

Als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen,
Als je zoekt dan zul je ’t vinden, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Als je de Vader vraagt om ‘n brood,
geeft Hij je zeker nooit een steen.
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Al je gebeden, klein of groot,
heus, Hij vergeet er niet één.
(Refrein)

Als je mijn Vader iets wilt vragen,
vraagin mijn naam, lk zal het doen.
Ik ben met je alle dagen,

Ik ben dezelfde als toen.

(Refrein)

Doopgebed, vragen, kindermoment en
doopbediening

Psalm 134 vers 3

Dat 's HEEREN zegen op u daal’;

Zijn gunst uit Sion u bestraal’;

Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.

Gebed

Schriftlezing
Jesaja 41:17-20, Johannes 16:16-24

Lied 186 (Op Toonhoogte)

God wijst mij een weg

als ik zelf geen uitkomst zie.

Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.

Hij geeft elke dag

nieuwe liefde, nieuwe kracht.

Als ik mijn hand in zijn hand leg,

wijst Hij mij de weg,

wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis -

Hij leidt mij.

Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan

maar zijn liefde blijft bestaan

en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
(Refrein)

Woordverkondiging
Johannes 16:23b-24 ‘Hij geeft het!’

Lied 358 (Op Toonhoogte) + Collecte

In het water van de doop,

zien wij hoe God zelf belooft,

dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,

van de hoop die in ons leeft,

dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.
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Eén met Christus in zijn dood,

gaan wij onder in de doop,

overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,

staan wij op van schuld bevrijd,

in een leven dat voorgoed veranderd is.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,

putten wij geloof en hoop,

dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

In zijn lichaam ingelijfd:

Christus’ kerk die wereldwijd,

is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,

die de weg van Christus gaan,

om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

(Refrein 1)

Reinig ons
envernieuw ons leven Heer.
Heilig ons
envernieuw ons leven Heer.

(Refrein 1)

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!

U verzegelt door de doop

dat ons leven bij U veilig is.

Dat ons leven bij U veilig is.

Dankgebed en voorbede

Lied 818 (Opwekking)

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.
Eenmaal heelt U iedere wond,

heel de oude wereld verdwijnt;

de pijn voorbij.

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.
Eenmaal zal het duidelijk zijn,

alle zorg en wanhoop verdwijnt;

de angst voorbij.

Refrein

Op die dag, in de hemel,

wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
dan zijn wij bij Jezus

en klinkt het overwinningslied.

ds. L. Plug
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Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
kan genade heerlijker zijn?

En U maakt ons anders en nieuw,

op die dag.

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.
Eenmaalis het vechten voorbij,

dan zien we uw macht en uw pracht,

op die dag.

(Refrein 2x)

Eenmaal, oogin oog met de Heer Jezus,
kan genade heerlijker zijn?

En U maakt ons anders en nieuw.

Ja, U maakt ons anders en nieuw.

U maakt ons anders en nieuw

op die dag.

(Refrein)

En klinkt het overwinningslied.

Zegen



