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Psalm 63 vers 1

O God, Gij zijt mijn toeverlaat;

Mijn God, U zoek ik met verlangen,
Zo ras wij 't morgenlicht ontvangen,
Bij 't krieken van den dageraad.

O HEER, mijn ziel en lichaam hijgen,
En dorsten naar Uin een land,

Dat, dor en mat, van droogte brandt,
Waar niemand lafenis kan krijgen.

Lied 253 (Op Toonhoogte)
Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Alwordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,

o red ons, sterke Heer.

Geefvrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,

er wordt zo veel geleden,

de mensen zijn zo bang,

de toekomst is zo duister

en ons geloof zo klein;

o Jezus Christus, luister

en laat ons niet alleen!

Geefvrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,

die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,

opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,

de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

Geefvrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.

Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,

die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.

Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Lied 425 (Weerklank)

Een koning hebben wij!

Zijn hoge heerschappij

gaat over alle mensen;

zijn grootheid kent geen grenzen.
Hij triomfeert, Hij troont

daar waar zijn Vader woont;

daar in zijn hemelhof
is Hij met alle lof
in heerlijkheid gekroond.

Een koning hebben wij,
niemand is zoals Hij -

die volken openbaarde

Gods vrederijk op aarde.

Zijn zwakheid is zijn macht,
zijn kwetsbaarheid zijn kracht,
zijn kroon is niet van goud,
zijn troon een kruis van hout —
kom, Heer, de wereld wacht!

Een koning hebben wij!

Als Hij komt maakt Hij vrij
wie nu nog is gebonden,
geboeid door zorg en zonde.
En als Hij ons bevrijdt,

zijn vijanden ten spijt,
voorgoed met recht regeert,
leeft wie zich tot Hem keert

Gebed
Kindermoment

Kinderlied 484 (Op Toonhoogte)
De Heer is mijn Herder,

Hij is alles wat ik nodig heb.

Hij brengt mij tot rust

en Hij geeft nieuwe kracht.

Hij leidt mij steeds verder

op de juiste weg

die ik moet gaan.

De Heer is mijn Herder.

Al ga ik door een donker dal,
ik hoef niet bang te zijn.

Ik weet dat U mij bij zult staan,
U bent heel dichtbij.

(Refrein)

Want wat mij ook wordt aangedaan,
U helpt mij telkens weer.

U geeft mij wat ik nodig heb

en nog zo veel meer.

(Refrein)

Uw goedheid en uw liefde, Heer
volgen mij altijd.

En ik mag heel dicht bij U zijn
totin eeuwigheid.
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Schriftlezing
Psalm 85:1-14 en Johannes 14: 27 — 31

Psalm 85vers 1,2 en 3 (DNP)
HEER, U was liefdevol voor Israél.

U gaf uw land weer vrede en herstel.
Al zondigde uw Jakob veel en zwaar,

U nam de schuld weg, keek er niet meer naar.

U schonk genade, geen verdiende straf.
Uw woede wendde U volledig af.

Red ons ook nu, kwel ons niet eindeloos.
Kijk ons weer aan en wees niet langer boos.

U blijft toch niet vol woede voor altijd?
Toon ons uw goedheid en genegenheid.
Laat ons herleven en bevrijd ons weer,
dan brengt uw volk U vrolijk dank en eer.
Ik heb mijn oor te luisteren gelegd

om duidelijk te horen wat U zegt:

wie met U leven biedt U vrede aan,
wanneer zij niet dezelfde fout begaan.

God redt zijn volk, zijn eer komt in ons land.

Dan gaan de trouw en waarheid hand in hand.

Hij woont bij ons als recht de vrede kust.

De liefde groeit en bloeit naar hartenlust.
Gerechtigheid daalt uit de hemel neer.

De aarde schenkt het goede van de HEER:
het land geeft vrucht, de oogsten zegent Hij.
Recht snelt vooruit en maakt zijn wegen vrij.

Woordverkondiging
Thema: ‘Ontwapenende vrede’

Lied 395 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte)
Jezus leeft in eeuwigheid,

zijn sjaloom wordt werkelijkheid.

Alle dingen maakt Hij nieuw.

Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,

VOOr zijn troon gaan staan.

Hef ik daar mijn loflied aan:

Collecte + Luisterlied
Dankgebed en voorbeden

Lied 350 (Op Toonhoogte)

Ganu heeninvrede,

ga en maak het waar.

Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk.
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Wilt u daaraan geven, dan bent U Gods kerk.
Ganu heeninvrede,
ga en maak het waar.

Ga nu heeninvrede,

ga en maak het waar.

Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden Christus bij u thuis.

Ga nu heeninvrede,

ga en maak het waar.

Zegen

Wilhelmus vers 1en 6
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geéerd.

Mijn schild ende betrouwen
zZijt Gij, o God mijn Heer,

op U zo wil ik bouwen,

Verlaat mij nimmermeer.

Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,

de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt.



