Liederen Goede Herderkerk

Psalm 72 vers 1 (DNP)

God, laat de koning goed regeren,
met recht en met beleid.

Wil hem de wijze wetten leren
van uw gerechtigheid.

Dan zal uw volk in vrede leven,
dan wordt er recht gedaan:
verdrukten zal hij redding geven,
verdrukkers pakt hij aan.

Lied 904 (Opwekking)

De vreugde van mijn hart

is leven aan uw hand.

De schaduw van uw vleugels over mij.

U zal mij steeds leiden, en U stilt elke angst.
Heer, U zal mijn lied voor altijd zijn.

Refrein:

Heilig, heilig, heilig,

is de Heer God almachtig.
Waardig, waardig, waardig.
De aarde is vol van uw glorie.

Genade onverdiend, dat U mijn hart verkiest

als woonplaats voor uw tegenwoordigheid.

Als ik straks in uw glorie uw aangezicht mag zien,
Heer, dan zal mijn lied hetzelfde zijn.

(Refrein)

De aarde is vol van uw glorie.

U komt toe voor altijd, )

sterkte en wijsheid en majesteit. )
Hoogste Heer, U verdient ) 2X
glorie en rijkdom in eeuwigheid. )

U bent waardig. (2x)

De pracht van dat moment, als ik sta op die plek
waar U als onze Koning wordt gekroond.

De Leeuw en ook het Lam, de machtige Ik Ben.
Dan klinkt ons lied voor eeuwig voor uw troon. (2x)
(Refrein)

De aarde is vol van uw glorie.
(Refrein)

De aarde is vol van uw glorie.

Lied 350 (Opwekking)

Vader, vol van vrees en schaamte,
buigen wij voor U.

Heel uw werk door ons vertreden,
klaagt ons, mensheid aan bij U.

ds. J.T. de Koning
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Heer ontferm U over ons,
die schuldig voor U staan.

U bent onze God en Redder,
neem ons in uw liefde aan.

Vader, in dit uur der waarheid,
keren w'ons tot U.

O, vergeef ons, Heer herstel ons,
maak ons hart en leven nieuw.

Vul ons met uw heil'ge Geest,
geefvuur en kracht steeds weer.
leder zal uw macht aanschouwen,
dat wij uw naam verhogen Heer.
dat wij uw naam verhogen Heer.

Gebed
Kindermoment

Kinderlied 497 (Op Toonhoogte)
God kent jou vanaf het begin.
Helemaal van buiten en van binnenin.
Hij kent al je vreugde en al je verdriet.
Want Hij ziet de dingen

die een ander niet ziet.

En weet je wat zo mooi is;
bij Jezus voel je je vrij

om helemaal jezelf te zijn,
want Hij houdt van jou.

Ja, Hij houdtvan jou.

Ja, Hij houdt van jou en mij.
(Refrein)

Schriftlezing
Openbaring 4: 1-6; Openbaring 5: 1-9

Psalm 33 vers 5 (Liedboek)

Van waar Hij woont, in 't licht verheven,
ziet God op deze aarde neer.

Alwat door mensen wordt bedreven,
een open boek is 't voor de Heer.

Woord voor woord te lezen / is voor Hem hun wezen,

want Hij vormt hun hart.
Wat zij ook verzinnen, / heimelijk beginnen,
wordt door Hem ontward.

Woordverkondiging

Lied 717 (Opwekking)

Stil mijn ziel wees stil

en wees niet bang

voor de onzekerheid van morgen
God omgeeft je steeds
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Hij is er bij
in je beproevingen en zorgen

God U bent mijn God
enikvertrouwop U

en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rustin U alleen

Stil mijn ziel wees stil

en dwaal niet af

dwars door het dal zal Hij je leiden

stil, vertrouw op Hem

en hef je schild tegen de pijlen van verleiding

God U bent mijn God

Stil mijn ziel wees stil

en laat nooit los

de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht wacht op de Heer

de zwartste nacht

verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

-2X-
God U bent mijn God
Ik rustin U alleen

Collecte + Luisterlied (Wanneer wordt het waar - Sela)
Dankgebed en voorbeden

Lied 311 (Op Toonhoogte)

Halleluja, eeuwig dank en ere,

Lof, aanbidding, wijsheid, kracht,

word’ op aard’ en in de hemel, Here,

voor uw liefd’ U toegebracht!

Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geestvan God,

amen, zij ons eeuwig lot.

heel dicht bij U.

Zegen
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