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Psalm 89 vers 1  
'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên; 
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên. 
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen, 
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; 
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, 
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken. 
 

Psalm 63 vers 1 en 2 
O God, Gij zijt mijn toeverlaat; 
Mijn God, U zoek ik met verlangen, 
Zo ras wij 't morgenlicht ontvangen, 
Bij 't krieken van den dageraad. 
O HEER, mijn ziel en lichaam hijgen, 
En dorsten naar U in een land, 
Dat, dor en mat, van droogte brandt, 
Waar niemand lafenis kan krijgen. 
 

'k Heb U voorwaar in 't heiligdom 
Voorheen beschouwd met vrolijk' ogen; 
Hoe zag ik daar Uw alvermogen! 
Hoe blonk Uw Godd'lijk' eer alom. 
Want beter dan dit tijd'lijk leven 
Is Uwe goedertierenheid. 
Och, werd ik derwaarts weer geleid! 
Dan zou mijn mond U d' ere geven. 
 

Psalm 43 vers 2 (DNP) 
Heer, zend uw licht, laat mij ervaren 
dat U mij naar uw woning leidt. 
Wanneer ik kom bij uw altaren, 
zal ik U prijzen bij de snaren. 
Dan uit ik al mijn dankbaarheid, 
omdat U mij bevrijdt. 
 

Gebed 
 

Kindermoment 
 

Kinderlied 555 (Op Toonhoogte) 
Voor de zieken – voor de armen, 
voor de mensen met verdriet, 
voor het kind dat blijft proberen, 
maar toch denkt: ‘Het lukt me niet’. 
Voor de zwerver die moet zwerven 
en geen plek heeft waar hij hoort, 
is er altijd nog die Ene 
en die roept: ‘Kom maar aan boord!’ 
 

Kom aan boord. 
Ook voor jou is er een plekje 
waar je hoort. 
Laat de hoop niet langer varen, 
kom aan boord. 
Sta niet doelloos aan de kant, 
want er is een hart vol liefde, 
pak die uitgestoken hand. 

Voor het meisje dat blijft denken: 
‘Alles gaat bij mij steeds mis’. 
Voor de jongen die al vaker 
uit de boot gevallen is. 
Voor het kindje dat nog nooit 
van trouw of liefde heeft gehoord, 
is er altijd nog die Ene 
en die roept: ‘Kom maar aan boord!’ 
(Refrein) 
 

Schriftlezing 
Efeze 5: 1 – 14  en Openbaringen 1: 19  –  2:7  
 

Lied 280 (Op Toonhoogte) 
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen, 
in uw nabijheid wil ’k zijn. 
Zo dicht bij U voel ’k uw liefde stromen, 
U maakt mij heilig en rein. 
In de schuilplaats van de Allerhoogste 
blijf ik onder uw vleugels, o Heer. 
Uw schaduw beschermt mij, 
uw troon is mijn toevlucht. 
U bent mijn leven, mijn eer. 
 

Woordverkondiging 
Thema: ‘Waarheid en liefde’ 
 

Herstel mijn eerste liefde (M. & L. Zimmer) 

Vader, in de hemel  
die zoveel om mij geeft  
dat u in Uw genade  
Uw zoon gegeven heeft  
dank U voor Uw liefde  
Uw eindeloze trouw  
dat ondanks al mijn falen  
U zegt Ik houd van jou  
  

Herstel mijn eerste liefde  
die ik ooit had voor U  
want ik wil van U houden  
nog zo veel meer dan nu  
Mijn hart moet weer gaan branden  
zoals het heeft gedaan  
vol vuur en vol van hartstocht   
die nooit meer weg zal gaan  
  

De drukte van het leven  
trok mij met zich mee  
De liefde die vervaagde  
de passie die verdween   
Ik was U niet vergeten   
maar nam de tijd niet meer   
om in Uw woord te lezen   
bij U te zijn o Heer   
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Herstel mijn eerste liefde  
die ik ooit had voor U  
want ik wil van U houden  
nog zo veel meer dan nu  
Mijn hart moet weer gaan branden  
zoals het heeft gedaan   
vol vuur en vol van hartstocht  
die nooit meer weg zal gaan   
  

Vader, in de hemel   
met eerbied vraag ik nu   
of U mij wilt vergeven  
Ik kan niet zonder U  
Dank U voor Uw liefde   
Uw eindeloze trouw  
Vader ik wil zeggen   
dat ik zoveel van U houd  
 

Collecte + Luisterlied 598 (Opwekking) 
 

Dankgebed en voorbeden 
 

Lied 332 (Op Toonhoogte) 
Mijn Jezus, mijn Redder; 
Heer, er is niemand als U. 
Laat elk moment, 
al wat ik denk, 
vol zijn van uw liefde, Heer. 
Mijn schuilplaats, mijn trooster, 
veilige toren van kracht; 
adem en stem, 
al wat ik ben, 
brengen U voortdurend eer. 
 

Juich voor de Heer, 
heel de aarde wees blij. 
Zing van de Koning 
en zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
bij het horen van uw naam. 
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; 
mijn leven lang loven, 
want U heb ik lief. 
Niets is zo goed als een leven 
heel dicht bij U. 
 

Zegen 

 


