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Psalm 91 vers 1 (DNP)  
Wie thuis is bij de hoogste Heer 
en schuilt in zijn ontferming, 
die zegt: ‘Bij U leg ik mij neer, 
mijn toevlucht, mijn bescherming.’ 
De vogelvanger spant zijn net, 
de pest zal zich verbreiden - 
maar over jou zal God, die redt,  
zijn sterke vleugels spreiden. 
 

Lied 464  (Opwekking) 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
 

Psalm 133 vers 3 
Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen: 
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 
En 't leven tot in eeuwigheid. 
 

Gebed 
 

Kindermoment 
 

Kinderlied 430 (Op Toonhoogte) 
Hosanna, hosanna, we maken een rij. 
Hosanna, hosanna, 
want de Koning komt voorbij. 
 
(Refrein) 
Gezegend is Hij 
die komt in de naam, 
die komt in de naam van de Heer. 

Hosanna, hosanna, Hij rijdt door het land. 
Hosanna, hosanna 
neem een palmtak in je hand 
(Refrein) 
 

Hosanna, hosanna, de vijand opzij! 
Hosanna, hosanna 
en dan eindelijk weer vrij. 
(Refrein) 
 

Hosanna, hosanna, we maken een troon. 
Hosanna, hosanna, 
het wordt allemaal sjaloom. 
(Refrein) 
 

Hosanna, hosanna, maar zie je het niet? 
Hosanna, hosanna, 
onze Koning heeft verdriet. 
 

Schriftlezing 
Johannes 16: 16 – 33  
 

Hij is Koning (Sela) 
Ontzagwekkend is Gods onbegrensde macht 
Zijn gezag dat de wereld regeert 
Onvoorstelbaar hoe God ons verlossing bracht 
In de zoon overwon triomfeert 
Zie hoe Jezus met Gods kracht bekleed 
Aan het kruis elke duistere macht 
Elke keten voor ons verbroken heeft 
Niets of niemand betwijfelt zijn gezag 

Heel de wereld moet weten wie Jezus is 
Die de dood onderworpen heeft 
Overweldigend hoe hij de strijd beslist 
Alle machten ontwapend heeft 
Zie hoe Jezus roemrijk zegeviert 
En ook ons bekleedt met zijn kracht 
Onaanzienlijk zijn wij maar Jezus niet 
Halleluja van hem is alle macht 

Waar ons leven zijn schoonheid en glans verliest 
Als een bloem in het veld verdort 
Zijn wij niet zonder hoop wij vrezen niet 
Heel de wereld behoort aan God 
Zie hoe Jezus komt in zijn majesteit 
Ontzagwekkend met glorie bekleed 
Onweerstaanbaar is hij die zo'n glans verspreidt 
Hij is koning van al wat adem heeft 

Zie hoe Jezus komt in zijn majesteit 
Ontzagwekkend met glorie bekleed 
Onweerstaanbaar is hij die zo'n glans verspreidt 
Hij is koning van al wat adem heeft 
 

Woordverkondiging 
Thema: ‘Ik heb de wereld overwonnen’ 
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Lied 864 (Opwekking) 
Er is maar een God die zijn troon verliet 
die uit liefde voor zijn schepping stierf 
Hij is de eerste en de laatste 
 
Er is maar een Mens die zonder zonde was 
die door te sterven ons het leven gaf 
Hij is de eerste en de laatste 
 
Hij heeft de sleutels van de dood 
van de vijand afgenomen 
en Hij leeft voor eeuwig 
 
Wie heeft de overwinning behaald? 
Wie heeft voor onze vrijheid betaald? 
Uw kerk zingt: Jezus U verdient alle glorie! 
 
Er is maar een naam die eeuwig redding biedt 
die wij voor altijd verhogen in ons lied 
de naam van Jezus, niemand anders 
 
Hij heeft de sleutels van de dood 
van de vijand afgenomen 
en Hij leeft voor eeuwig 
 
Wie heeft de overwinning behaald? 
Wie heeft voor onze vrijheid betaald? 
Uw kerk zingt: Jezus U verdient alle glorie! 
Voor wie buigt heel de hemel zich neer? 
Voor wie weerklinkt de eeuwige eer? 
Uw kerk zingt: Jezus, U verdient alle glorie! 
 
Jezus, U verdient 
Jezus, U verdient 
U alleen verdient alle glorie (x4) 
 
U heeft de overwinning behaald 
U heeft voor onze vrijheid betaald 
Uw kerk zingt: Jezus U verdient alle glorie! 
Voor U buigt heel de hemel zich neer 
Voor U weerklinkt de eeuwige eer 
Uw kerk zingt: Jezus, U verdient alle glorie! 
Jezus, U verdient alle glorie! 
Jezus, U verdient alle glorie! 
 

Collecte + Luisterlied 824 (Opwekking) 
 

Dankgebed en voorbeden 
 

Lied 764 (Opwekking) 
U zult altijd voor ons strijden 
U hebt steeds uw trouw getoond 
Deze waarheid is mijn blijdschap 
Heer, U draagt de zegekroon 
U, mijn helper en beschermer 

U, mijn redder en mijn vriend 
Uw genade is mijn adem en mijn lied 

Waar uw grootheid wordt bezongen 
Wil ik knielen voor uw troon 
Waar U bent, verstilt de onrust 
Want U draagt de zegekroon 
Vul dit huis nu met uw glorie 
Vul ons hart met heilig vuur 
Uw genade is mijn adem en mijn lied 

Halleluja! 
Jezus overwon 
Jezus overwon 
Halleluja! Prijs Hem 
Die de wereld overwon 

U zult altijd voor ons pleiten 
U zocht door tot U ons vond 
En geen macht kan U bestrijden 
Want U draagt de zegekroon 
U bent Jezus, de Messias 
Die de wereld redding biedt 
Uw genade is mijn adem en mijn lied 

Halleluja! 
Jezus overwon 
Jezus overwon 
Halleluja! Prijs Hem 
Die de wereld overwon 

Elke muur wordt neergehaald 
Ieder bolwerk afgebroken 
U draagt de zegekroon 
U overwon, U overwon! (4x) 

Aan het kruis leek U verslagen 
Maar U hebt de dood onttroond 
Zelfs het graf kon U niet houden 
Want U draagt de zegekroon 

U draagt de zegekroon 
Halleluja! 

Halleluja! 
Jezus overwon 
Jezus overwon 
Halleluja! Prijs Hem 
Die de wereld overwon 

Elke muur wordt neergehaald 
Ieder bolwerk afgebroken 
U draagt de zegekroon 
U overwon, U overwon!  

Zegen 

 


