
Liederen Goede Herderkerk  –   ds. J.T. de Koning                   15-03-2026                             8.45 u. en 11.00 u.   

Psalm 132 vers 1 (DNP) 
HEER, denk er toch voortdurend aan 
hoe David zwoegde, hoe hij leed 
om zich te houden aan de eed 
die hij U plechtig had gedaan. 
Vergeet niet wat hij voor U deed. 
 

Lied 213 vers 1 en 3 (Zingende Gezegend) 
Dit huis, een herberg onderweg 
voor wie verdwaald in heg en steg 
geen rust, geen ruimte meer kon vinden, 
een toevluchtsoord in de woestijn 
voor wie met olie en met wijn 
pijnlijke wonden liet verbinden, 
dit huis, waarin men smarten deelt, 
weet hoe Gods liefde harten heelt. 
 

Dit huis, met liefde opgebouwd, 
dit gastenhuis voor jong en oud, 
ligt langs de weg als een oase; 
hier kan men putten: nieuwe kracht, 
hier is beschutting voor de nacht, 
hier is het elke zondag Pasen! 
Gezegend al wie binnengaat 
en hier zijn lasten liggen laat. 
 

Zie de Mens (Sela) 
Hier is Hij de mens de Zoon van God 
Die in stilte lijdt veroordeeld wordt 
Wie verheft zijn stem 
Komt in opstand voor hem 
Op die dag in Jeruzalem 

Hier is Hij uw koning zonder macht 
Hij die eens de storm tot stilte bracht 
Wie verheft zijn stem 
Komt in opstand voor hem 
Op die dag in Jeruzalem 

Heer vergeef ons en behoed ons 
Voor de onwil in ons hart 
Om met U te willen lijden 
Waar uw lijden ons diep verwart 

Wie verstaat dit wonderlijk geheim 
Dat niet Hij maar wij gevangen zijn 
Dat ons hart begrijpt waarom Jezus hier lijdt 
Die voor ons onze onschuld pleit 

Ieder die zijn handen in onschuld wast 
Heeft nog niet begrepen wie Jezus was 
Ieder die zijn hart niet aan hem verliest 
Begrijpt Gods genade niet 
 

Gebed 
 

Kindermoment 
 

Kinderlied 478 (Op Toonhoogte) 
Ben je groot of ben je klein 
of ergens tussen in; 
God houdt van jou! 
Ben je dik of ben je dun 
of ben je blank of bruin; 
God houdt van jou! 
Hij kent je als je blij bent; 
Hij kent je als je baalt. 
Hij kent je als je droevig bent; 
Hij kent je als je straalt. 
Het geeft niet of je knap bent; 
Het geeft niet wat je doet: 
God houdt van jou; 
Hij is vol liefde. 
God houdt van jou! 
 

Schriftlezing 
 

Lied 276 vers 2 en 3 (Op Toonhoogte) 
Heer, leer mij Uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw Woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
 

Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en Geest 
mijn hart en leven aan. 
 

Woordverkondiging 
 

Psalm 146 vers 3 en 5 
Zalig hij, die in dit leven 
Jacobs God ter hulpe heeft; 
Hij, die door den nood gedreven, 
Zich tot Hem om troost begeeft; 
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, 
Vestigt op den HEER, zijn God. 
 

't Is de HEER, die 't recht der armen, 
Der verdrukten gelden doet; 
Die, uit liefderijk erbarmen, 
Hongerigen mild'lijk voedt; 
Die gevang'nen vrijheid schenkt, 
En aan hun ellende denkt. 
 

Collecte + Luisterlied 
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Dankgebed en voorbeden 
 

Lied 267(Opwekking) 
Groot is de Heer, Hij is heilig en goed. 
Door zijn kracht 
staan wij vast in zijn liefde. 
Groot is de Heer, 
Hij's waarachtig en trouw. 
Door genade bewijst Hij zijn liefde. 
 
Groot is de Heer en waard onze lofprijs. 
Groot is de Heer en waard onze eer. 
Groot is de Heer, verhef dan je stem, 
verhef dan je stem. 
Groot is de Heer. (2x) 
 

Zegen 

 

 


