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Psalm 62 vers 5

In God is al mijn heil, mijn eer,
Mijn sterke rots, mijn tegenweer;
God is mijn toevlucht in het lijden.
Vertrouw op Hem, o volk, in smart,
Stort voor Hem uit uw ganse hart:
God is een toevlucht t' allen tijde.

Psalm 65 vers 2 (DNP)

Gelukkig wie bij U vertoeven;

uw woning is ons thuis.

Daar mogen wij uw zegen proeven,
het goede van uw huis.

U antwoordt ons op grootse wijze.
U redt ons door uw hand.

De hele wereld zal U prijzen,

de zee, de lucht, het land.

Psalm 22 vers 13

Ik loof eerlang U in een grote schaar,

En, wat ik U beloofd’ In't heetst gevaar,

Betaal ik, op het heilig dankaltaar,

Bij die U vrezen,

't Zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen,
Ten dis geleid.

Wie God zoekt, zal Hem prijzen.

Zo leev' Uw hart, door 's hemels gunstbewijzen,
In eeuwigheid!

Voortzetting viering Heilig Avondmaal

Psalm 98 vers 2

Hij heeft gedacht aan Zijn genade,

Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt;

Dit slaan al's aardrijks einden gade,
Nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Juich dan den HEER met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd;
Zing vrolijk in verheven psalmen

Het heil, dat d'aard'in 't rond verheugt.

Gebed

Schriftlezing

Hosea 6: 1-3 en Efeze 2: 1-10 / met H.C. Zondag 33

V&A 89 en 90

Psalm 106 vers 13 (DNP)

Ze zonken weg door eigen schuld,
maar telkens toonde God geduld.

Als Hij hun luide roepen hoorde,

hun tranen zag en hun berouw,

dan dacht Hij aan zijn eigen woorden,
dan bleef Hij toch zijn volk weer trouw.
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Verkondiging

Lied 295 (Op Toonhoogte) + Collecte
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!

God, laat mij voor uw aangezicht,
geheelvan U vervuld en rein,

naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt

en ga de weg die U behaagt.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,

tot ik U zie, o eeuwig Licht,

van aangezicht tot aangezicht.

Dankgebed en voorbeden

Lied 312 (Op Toonhoogte)
Halleluja! Lof zij het Lam,

die onze zonden op zich nam,
wiens bloed ons heeft geheiligd;
die dood geweest is, - en Hij leeft;
die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft,
in eeuwigheid beveiligt!

Aanbidt de Vader in het woord!

Aanbidt de Zoon, aan ’t kruis doorboord!
Aanbidt de Geest uit beiden!

Van zijn gemeenschap, zijn gena,

zijn liefd’ en trouw, halleluja,

zal ons geen schepsel scheiden.

Zegen



