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Psalm 62 vers 1 (DNP)

Bij God alleen kom ik tot rust.

Stil word ik mij ervan bewust

dat Hij, mijn redder, mij zal sparen.
Hij is de rots van mijn bestaan,

de burcht die ik mag binnengaan.
Voor vallen zal Hij mij bewaren.

Psalm 27 vers 2 (DNP)

Eén ding vraag ik, het is mijn hartsverlangen:
bij Hem te mogen wonen voor altijd,

om elke dag zijn liefde te ontvangen;

niets is zo goed als zijn aanwezigheid.
Wanneer ik moegestreden ben en zwak,
schuil ik bij Hem, Hij geeft mij onderdak.
Met opgeheven hoofd prijs ik de HEER.

Ik zing en speel een danklied tot zijn eer.

Kyrie Eleison (Sela)

Als onze dagen donker zijn

U bent dichtbij

U weet hoe ver het licht kan zijn
Heer blijf heel dichtbij

Kyrie kyrie kyrie eleison

Als onze dagen donker zijn

U bent dichtbij

U weet hoe ver het licht kan zijn
Heer blijf heel dichtbij

Kyrie kyrie kyrie eleison

Als wij vermoeid en zoekend zijn
U bent dichtbij

U weet hoe zwaar de weg kan zijn
Heer blijf heel dichtbij

Kyrie kyrie kyrie eleison

Als wij verdwalen in de tijd
U bent dichtbij

U bent er tot in eeuwigheid
Heer blijf heel dichtbij

Kyrie kyrie kyrie eleison
Kyrie kyrie kyrie eleison
Kyrie kyrie kyrie eleison
Kyrie kyrie kyrie eleison

Gebed
Kindermoment

Kinderlied 469 (Op Toonhoogte)
Vijfduizend mensen waren

aan 't luist’'ren naar de Heer.
Maar op de derde avond

was er geen eten meer.

Er was nog wel een jongen
die iets te eten had.

Hij gaf het aan de Here,
het was zijn hele schat.

Vijf broden en twee vissen,

het was niet eens zoveel.

Maar toen de Heer het zegende,
kreeg iedereen zijn deel.

Ja, Jezus deed een wonder,
want Hij heeft alle macht.
Maar denk eens aan die jongen
die het bij Jezus bracht.

Vijf broden en twee vissen,

het was niet eens zoveel.

Maar toen de Heer het zegende,
kreeg iedereen zijn deel.

Vijf broden en twee vissen,
het was zijn hele schat.
Zou jij ze kunnen missen
als jij niets anders had?

Schriftlezing
Psalm 63

O God, U bent mijn God (Christian Verwoerd)
O God, U bent mijn God

U zoek ik vroeg in de morgen

Mijn ziel dorst naar U

Mijn lichaam verlangt naar U

In een land, dor en dorstig, zonder water

Zo sterk verlangend, heb ik U eerder,
In Uw heiligdom gezocht

Daar zag ik toen Uw grote sterkte
Uw grote kracht en heerlijkheid

O God, U bent mijn God...

Uw trouw en goedheid zijn immers beter
Beter dan het leven zelf

Mijn lippen zullen U daarom prijzen

Ik zegen U mijn leven lang

O God, U bent mijn God...
Want bij U, ja bij U Heer, vind ik leven

Verkondiging
Thema: ‘Dorstig verlangen’
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Lied 520 (Opwekking)

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
Leer mij U kennen in vreugde en smart
Laat mijn gedachten op U zijn gericht
Wakend of slapend, vervuld van uw licht

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer
Dat ik in U blijf en U in mij Heer

U als mijn vader en ik als uw kind

Dat in uw armen geborgenheid vindt

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd
Maak mij tot machtige daden bereid

Wees als een burcht als een toren van kracht
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens
Bij U te wonen is als wat ik wens

Met als beloning dat ik op U lijk

Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk

Hemelse Koning, die het kwaad overwon
Als ik daar kom in het licht van uw zon
Stralend van vreugde, getooid als een bruid
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit
Stralend van vreugde, getooid als een bruid
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit

Collecte en luisterlied
Lezen 2° deel Avondmaalsformulier + Gebed

Verwachten (Sela)

Ik zie uit naar de Heer

Ik zie uit naar de Heer

Mijn ziel ziet uit naar Hem
En verlangt naar zijn Woord

Ik zie uit naar de Heer

Ik zie uit naar de Heer

Mijn ziel ziet uit naar Hem
En verlangt naar zijn Woord

Wij verwachten vol verlangen de Heer
Hij is onze hulp en ons schild

Ja om Hem is ons hart verblijd

Op zijn heilige naam vertrouwen wij

Ik zie uit naar de Heer

Ik zie uit naar de Heer

Mijn ziel ziet uit naar Hem
En verlangt naar zijn Woord

Ik zie uit naar de Heer
Ik zie uit naar de Heer

Mijn ziel ziet uit naar Hem
En verlangt naar zijn Woord

Wij verwachten vol verlangen de Heer
Hij is onze hulp en ons schild

Ja om Hem is ons hart verblijd

Op zijn heilige naam vertrouwen wij

Mijn ziel verlangt naar de Heer
Mijn ziel verlangt naar de Heer
Meer dan wachters uitzien naar de morgen

Mijn ziel verlangt naar de Heer
Mijn ziel verlangt naar de Heer
Meer dan wachters uitzien naar de morgen

Ik zie uit naar de Heer

Ik zie uit naar de Heer

Mijn ziel ziet uit naar Hem
En verlangt naar zijn Woord

Ik zie uit naar de Heer

Ik zie uit naar de Heer

Mijn ziel ziet uit naar Hem
En verlangt naar zijn Woord

Wij verwachten vol verlangen de Heer
Hij is onze hulp en ons schild

Jaom Hem is ons hart verblijd

Op zijn heilige naam vertrouwen wij

Wij verwachten vol verlangen de Heer
Hij is onze hulp en ons schild

Ja om Hem is ons hart verblijd

Op zijn heilige naam vertrouwen wij

Op zijn heilige naam vertrouwen wij
Viering Heilig Avondmaal

Psalm 84 vers 1, 2,3 en 5 (tijdens H.A.)
Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,

O HEER, der legerscharen God,

Zijn mij Uw huis en tempelzangen!

Hoe branden mijn genegenheén,

Om 's HEEREN voorhof in te treén!

Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,

En aan mijn ziel het leven geeft.

Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,
De zwaluw legt haar jongskens neer
In 't kunstig nest bij Uw altaren,

Bij U, mijn Koning en mijn God,
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
Geduchte HEER der legerscharen,
Welzalig hij, die bij U woont,
Gestaag U prijst en eerbied toont.
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Welzalig hij, die al zijn kracht

En hulp alleen van U verwacht,
Die kiest de welgebaande wegen;
Steekt hen de hete middagzon

In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron,
En stort op hen een milden regen,
Een regen, die hen overdekt,
Verkwikt, en hun tot zegen strekt.

O God, die ons ten schilde zijt,

En ons voor alle ramp bevrijdt,
Aanschouw toch Uw gezalfde Koning.
Eén dag is in Uw huis mij meer

Dan duizend, waar ik U ontbeer;

'k Waar liever in mijns Bondsgods woning
Een dorpelwachter, dan gewend

Aan d'ijdle vreugd'in's bozen tent.

Dankzegging en voorbede

Wat hou ik van Uw huis (Psalm 84 - Sela)
Wat hou ik van uw huis,

HEER van de hemelse legers.

Ik kan zo sterk verlangen

naar de binnenpleinen van de HEER.

Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,

zo’n blijvende schreeuw om de levende God.

Gelukkig wie naar U

volvan verlangen op weg zijn,

zelfs in het dorre bomendal

zien zij een bron en regenval,

gaan ze van zegen tot zegen,

naar God die verschijnt in zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,

HEER van de hemelse legers.

Ja liever één dag dichtbij U

dan duizend dagen zonder U.

Liever bij U aan de drempel

dan binnen te zijn in een duistere tent.

De HEER beveiligt ons,

eer en geluk zal Hij geven,

Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
HEER van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.

Zegen
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