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Psalm 67 vers 2 (DNP) 
Laat alle volken zich verblijden 
omdat U wereldwijd regeert. 
U zult de landen eerlijk leiden; 
elk onrecht wordt door U gekeerd. 
Refrein: 
Laat elk volk U prijzen 
U de eer bewijzen, 
zeggen: God is goed! 
Laat de wereld zingen 
van de grote dingen 
die U deed en doet. 
 

Psalm 100 vers 1 t/m 4 (Op Toonhoogte) 
Juicht aarde, juicht alom de Heer, 
dient God met blijdschap, geeft Hem eer. 
Komt, nadert voor zijn aangezicht, 
zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
Halleluja, glorie halleluja. 
Halleluja, glorie halleluja. 
Halleluja, glorie halleluja. 
Halleluja, glorie halleluja. 
 

De Heer is God: erkent, dat Hij 
ons heeft gemaakt en geenszins wij 
tot schapen die Hij voedt en weidt, 
een volk tot zijne dienst bereid. 
Halleluja, glorie halleluja. 
Halleluja, glorie halleluja. 
Halleluja, glorie halleluja. 
Halleluja, glorie halleluja. 
 

Ga tot zijn poorten in met lof, 
met lofzang in zijn heilig hof. 
Looft Hem aldaar met hart en stem, 
prijst zijne naam, verheerlijkt Hem! 
Halleluja, glorie halleluja. 
Halleluja, glorie halleluja. 
Halleluja, glorie halleluja. 
Halleluja, glorie halleluja. 
 

Want goedertieren is de Heer, 
zijn goedheid eindigt nimmermeer. 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
tot in het laatste nageslacht! 
Halleluja, glorie halleluja. 
Halleluja, glorie halleluja. 
Halleluja, glorie halleluja. 
Halleluja, glorie halleluja. 
 

Lied 505 (Op Toonhoogte) 
Here, maak mij 
uw wegen bekend 
en toon mij de weg, 
die goed is voor mij. 

O, Here, maak mij 
uw wegen bekend 
en toon mij de weg 
die goed is voor mij. 
 

Want U bent mijn God, 
de enige God. 
Ja, U bent mijn God, 
de enige God. 
 

Laat mij zien (laat mij zien) 
wat U wilt (wat U wilt) 
door uw Woord (door uw Woord) 
door uw Geest (door uw Geest). 
 

Dank U, Heer. 
 

Gebed 
 

Schriftlezing 
Genesis 8: 14-22  en 9: 9-17 
 

Heb je 't al gehoord, Noach bouwt een schip (E&R)  
Heb je 't al gehoord, Noach bouwt een schip 
Kom maar gauw aan boord, kom maar in een wip 
Doe wat hij je zegt, anders kom je om 
Recht is recht en krom is krom 
 

Kom aan boord 
Kom aan boord! 
Heb je 't al gehoord, Noach bouwt een boot 
Kom maar gauw aan boord, hij wordt reuzengroot 
Doe wat hij je zegt, anders kom je om 
Recht is recht en krom is krom 
Kom aan boord 
Kom aan boord! 
Heb je 't al gehoord, Noach bouwt een ark 
Hij gaat al aan boord met z'n dierenpark 
Hmmmmmmmm 
Hmmmmmmmm 
Kom aan boord 
Kom aan boord! 
Heb je 't al gehoord, Jezus is de ark 
Kom maar gauw aan boord met je hele hart 
Doe wat hij je zegt, anders kom je om 
Recht is recht en krom is krom 
Kom aan boord 
Kom aan boord! (2x) 
 

Verkondiging 
 

Ik zal er zijn (Sela) 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
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Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
  

Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
  
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 

Collecte en luisterlied 
 

Gebed 
 

Lied 708 (Opwekking) 
Kom, zing voor de Heer, die eeuwig regeert, die nooit 
veranderen zal. 

Onfeilbaar eerlijk, onpeilbaar goed; Zijn Woord houdt 
eeuwig stand. Ja, uw Woord houdt eeuwig stand. 

Refrein: De Hemel juicht, uw Kerk getuigt: 'Groot is 
uw trouw, o Heer!' Van eeuw tot eeuw belijden wij: 
'Groot is uw trouw, o Heer! Hoe groot is uw trouw, o 
Heer!' 

Alles verandert, maar U blijft gelijk; uw koninkrijk 
kent geen eind. 

En wat U beloofd hebt, dat zult U ook doen; Uw 
trouw is voor altijd. Wij vertrouwen U altijd. 

Van generatie tot generatie nooit liet U ons in de 
steek. Gisteren en vandaag steeds dezelfde, die was, 
die is en die komt. 

(Refrein 2x) 

'Groot is uw trouw, o Heer! Mijn God en Vader! 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah! 

 

 


