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Psalm 103 vers 7 (DNP) 
De HEER is koning – prijs Hem, hemelingen! 
Laat alle engelen zijn lof bezingen. 
Kom, sterke helden, buig je voor Hem neer.  
Laat heel zijn legermacht Hem eer bewijzen. 
De hele schepping moet zijn daden prijzen. 
Prijs Hem, mijn ziel, zing dankbaar voor de HEER. 
 

Goed om hier te zijn (Sela) 
Zing met ons mee en vier hoe God door mensen werkt 
Samengeroepen hier in deze kerk 
Waar wordt gedoopt begraven en getrouwd 
En wij belijden dat Hij van ons houdt 

Verenigd met de hemel zingen wij met één stem 
Glorie aan de Vader alle eer aan Hem 

Het is goed om hier te zijn 
Zo goed om hier te zijn 
Want U bent in ons midden Heer 
Het is goed om hier te zijn 
In uw aanwezigheid 
U bent in ons midden Heer 

Met hoofd en hart en ziel met hoe het ons ook gaat 
Komen wij samen hier op deze plaats 
Met jong en oud van ver en van dichtbij 
Iedereen welkom dat geloven wij 

Verenigd met de hemel zingen wij met één stem 
Glorie aan de Vader alle eer aan Hem 

Het is goed om hier te zijn 
Zo goed om hier te zijn 
Want U bent in ons midden Heer 
Het is goed om hier te zijn 
In uw aanwezigheid 
U bent in ons midden Heer 

Generaties mensen 
Op tal van dit soort plekken 
Ontmoeten U en leven op 
Zij zijn ons voorgegaan 
Wij sluiten ons bij hen aan 
U bent van alle tijden God 

Generaties mensen 
Op tal van dit soort plekken 
Ontmoeten U en leven op 
Zij zijn ons voorgegaan 
Wij sluiten ons bij hen aan 
U bent van alle tijden God 

Het is goed om hier te zijn 
Zo goed om hier te zijn 
Want U bent in ons midden Heer 
Het is goed om hier te zijn 

In uw aanwezigheid 
U bent in ons midden Heer (oh) 

Het is goed om hier te zijn 
Zo goed om hier te zijn 
Want U bent in ons midden Heer (U bent in ons midden) 
Het is goed om hier te zijn 
In uw aanwezigheid 
U bent in ons midden Heer 
Ja U bent in ons midden Heer 
Oh U bent in ons midden 
U bent in ons midden Heer 
 

Psalm 84 (DNP) (beurtzang) 
Allen: 
Hoe lief heb ik uw woning, HEER! 
Verlangend vraag ik telkens weer 
daar uw nabijheid te ervaren. 
In de beschutting van uw huis 
zijn zelfs de mus en zwaluw thuis: 
zij nestelen bij uw altaren. 
Gelukkig wie daar dag aan dag 
bij U woont en U prijzen mag. 
 

Vrouwen: 
Gelukkig wie gesterkt in U 
als pelgrims door het hier en nu 
blijven verlangen naar uw wegen. 
Zij weten wie hen helpen zal: 
zelfs in het uitgedroogde dal 
daalt zegen op hen neer als regen. 
Verfrist mogen zij verder gaan; 
straks komen zij in Sion aan. 
 

Mannen: 
Wij smeken U, o God, ons schild, 
of U de koning helpen wilt 
door Hem uw aangezicht te tonen. 
Mijn God, ik zou gelukkig zijn 
met één dag op uw tempelplein! 
Veel liever wil ik bij U wonen 
dan duizend dagen in een tent 
waar niemand uw gezag erkent. 
 

Allen: 
De HEER, die ons bescherming biedt, 
ontzegt zijn goede gaven niet 
aan wie op Hem hun leven richten. 
Genade geeft Hij hun altijd; 
zij delen in zijn heerlijkheid. 
Hij zal hen als een zon verlichten. 
Heer van de hoogste legermacht, 
gelukkig is wie U verwacht. 
 

Gebed 
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Kindermoment 
 

Kinderlied  
 

Het Woord van God (Sela) 
Het Woord van God brengt goede vruchten voort 
In ieder mens die luistert naar uw woord 
Rijpt in het hart draagt honderdvoudig vrucht 
Het keert niet onvervuld terug 

Beproef mijn hart dat voor u openligt 
Niets is verborgen voor uw aangezicht 
Dat elke stem die U nog tegenstreeft 
Moet zwijgen als U tot mij spreekt 

De stem van liefde die in stilte spreekt 
Een woord van wijsheid dat mij richting geeft 
De Geest die troost en mij in waarheid leidt 
Diep in mijn hart uw woorden schrijft 

O levend brood dat al mijn honger stilt 
Waar ik naar hunker wat ik proeven wil 
Dit hemels brood het mens geworden Woord 
Is Christus die ik toebehoor. 
 

Schriftlezing 
Lucas 2: 40-52 
 

Psalm 119 vers 37 en 42 (Weerklank) 
Hoe lief heb ik uw wet, ik denk eraan 
de ganse dag en zal mij daaraan houden. 
Zo word ik wijzer dan die mij weerstaan. 
Omdat ik op uw woorden steeds vertrouwde, 
doe ik mijn leraars zelfs verwonderd staan 
en overtref ik de beroemdste ouden. 
 

Wat Gij beloofd hebt, is in eeuwigheid 
mij tot een deel en erfenis gegeven 
waarin mijn ziel zich dag aan dag verblijdt. 
Uw wet, o HEER, staat in mijn hart geschreven, 
uw wil doen is mijn lust te allen tijd, 
U te beminnen is geheel mijn leven. 
 

Woordverkondiging 
Thema: “Jezus’ eerste woordjes” 
 

Lied 687 (Opwekking) 
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
 

Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 

als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
 

Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan. 
 

Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 
 

Collecte + Luisterlied (Hoe sterk ook de storm/LEV) 
 

Dankzegging en voorbede   
 

Lied 520 (Opwekking) 
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 
leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht; 
wakend of slapend, vervuld van uw licht. 
  
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 
dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als uw kind 
dat in uw armen geborgenheid vindt, 
  
Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, 
maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht, als een toren van kracht, 
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 
  
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 
bij U te wonen is al wat ik wens, 
met als beloning dat ik op U lijk; 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 
  
Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 
als ik daar kom in het licht van uw zon, 
stralend van vreugde, getooid als een bruid, 
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 
Stralend van vreugde, getooid als een bruid, 
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 

 
Zegen 


