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Psalm 125 vers 1 (DNP) 
Wie op de HEER bouwt in zijn leven 
staat stevig dankzij Hem 
zoals Jeruzalem. 
Door bergen wordt die stad omgeven; 
zo zal de HEER ook voor gevaren  
zijn volk bewaren. 
 

Psalm 130 vers 3 en 4 (Weerklank) 
Ik blijf de HEER verwachten 
en hopen op zijn woord. 
Ik wacht in al mijn klachten 
op Hem, tot Hij mij hoort. 
Mijn ziel, vervuld van zorgen, 
wacht sterker op de Heer, 
dan wachters op de morgen – 
de morgen, o wanneer! 
 

Hoop op de Heer, gij vromen. 
Is Israël in nood, 
er zal verlossing komen, 
Gods goedheid is zeer groot; 
Hij hoort naar uw gebeden, 
blijft Israël nabij. 
Van ongerechtigheden 
maakt Hij zijn volk weer vrij. 
 

Formulier H.A. (deel 1) 
 

Lied 840 (Opwekking) 
Vanuit de diepte roep ik U 
Vanuit het donker telkens weer 
Hoor mijn gebed en luister nu 
Ik smeek U om genade Heer 

Als U mijn schuld voor ogen hield 
Hoe kon ik dan ooit voor U staan 
Maar U geeft wat geen mens verdient 
En reikt mij uw vergeving aan 

Heer ik wacht op U Ik zie uit naar U 
Vol vertrouwen op uw Woord 
Heer ik wacht op U Ik zie uit naar U 
Tot mijn ziel verzadigd wordt 

Dus hoop op God op Hem alleen 
Houdt moed Hij redt je telkens weer 
Volledig en voorgoed verzoend 
Door Christus de verrezen Heer 

De weg naar redding is gebaand 
En God heeft zelf de prijs betaald 
Zijn offer brengt genezing aan 
Wie nu vertrouwen op zijn Naam 

Heer ik wacht op U Ik zie uit naar U 
Dwars door storm en duisternis 

Heer ik wacht op U Ik zie uit naar U 
Naar de God die liefde is 
 

Gebed 
 

Kindermoment 
 

Kinderlied 463 (Op Toonhoogte)  
Daniël, Daniël, vertrouw op God, Hij hoort je wel. 
Daniël, Daniël, vertrouw op God, Hij hoort je wel. 
 

Als je in de kuil van de leeuwen ligt, 
snoert hij de muil van de leeuwen dicht. 
Al zien ze geel en groen, ze kunnen je niks doen. 
(Refrein) 
 

Hoor je ze grommen, ze kijken zo woest. 
Hun tanden zijn al jaren niet gepoetst. 
Ze lusten je wel rauw, maar God beloont je trouw. 
(Refrein) 
 
Soms wordt er vreselijk op me geknord, 
lijkt het of ik opgegeten word. 
Zit ik in het nauw, dan denk ik weer aan jou. 
(Refrein) 
 

Schriftlezing 
Mattheüs 24:32–51 en 25:34-46 
 

Psalm 19 vers 3 en 5 
Volkomen is Gods wet: 
een boodschap zonder smet, 
een goed getuigenis, 
een woord dat wijsheid geeft 
aan wie gehoorzaam leeft, 
aan wie eenvoudig is. 
Wat Hij van ons verwacht 
geeft nieuwe levenskracht; 
het maakt ons opgetogen. 
Recht is het woord van God, 
loepzuiver zijn gebod: 
een licht voor onze ogen. 
 

Bescherm mij, HEER, maak mij 
van grote zonden vrij; 
ik ben uw trouwe knecht. 
Als U mijn hart behoedt, 
dan mijd ik overmoed, 
dan dien ik U oprecht. 
Laat wat ik zeg en denk, 
waaraan ik aandacht schenk, 
U altijd weer behagen – 
God die mijn leven leidt, 
God die mijn ziel bevrijdt, 
mijn rots, die mij wil dragen! 
 
Woordverkondiging 
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Lied 109 (Weerklank) 
Hoe zal ik U ontvangen, 
hoe wilt U zijn ontmoet? 
O, ’s werelds hoogst verlangen, 
U bent mijn hoogste goed. 
Wil zelf uw fakkel dragen 
ook in mijn duisternis, 
opdat wat U behage 
mij klaar en zeker is. 
 

Uw Sion strooit U palmen 
en twijgen voor uw voet, 
en ik breng U in psalmen 
mijn jubelende groet. 
Mijn hart zal openspringen 
zoals ontluikend groen, 
ik wil uw lof bezingen 
zoveel mijn lied kan doen. 
 

Ver van de troon der tronen 
en ’s hemels zonneschijn 
wilt U bij mensen wonen, 
van hen een broeder zijn. 
Met God wilt G’ ons verzoenen, 
tot God heft G’ ons omhoog, 
en onder de miljoenen 
hebt U ook mij in ’t oog. 
 

’k Lag machteloos gebonden 
U komt en maakt mij vrij! 
Ik was bevlekt met zonden 
U komt en reinigt mij! 
Het leven was mij sterven 
tot U mij op deed staan. 
U doet mij schatten erven, 
die nimmermeer vergaan. 
 

U was zo diep bewogen: 
U daalde van uw troon. 
Uit Godd’lijk mededogen 
werd U een mensenzoon. 
U die de last der volken 
hun zorgen duizendvoud 
die niemand kan vertolken, 
in liefd’ omsloten houdt. 
 

Verhef dan nu uw harten, 
al bent u diepbedroefd. 
Te midden van uw smarten 
verschijnt die u behoeft. 
Al drukt het kruis uw schouder, 
al dooft het laatste licht, 
uw Trooster en Behouder 
staat voor uw aangezicht. 
 
 

Nog eens zal Hij verschijnen 
als richter van ’t heelal, 
die ’t hoofd van al de zijnen 
voor eeuwig kronen zal. 
Nog is die dag verborgen, 
wacht hem gelovig af, 
terwijl de grote morgen 
reeds schemert boven ’t graf. 
 

Collecte + Luisterlied  
 

Dankzegging en voorbede   
 

Lied 112 (Weerklank) 
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aarde en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilige gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 
 

Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
 

Zegen 
 


