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Psalm 150 vers 1 (DNP) 
Halleluja, volken, kom: 
prijs God in zijn heiligdom. 
Prijs Hem om zijn oppermacht, 
om zijn daden, om zijn pracht. 
Prijs Hem, Hij is hoogverheven. 
Laten hoorn en harp en lier, 
tamboerijn en dansplezier 
Hem uitbundig hulde geven. 
 

Lied 280  (Op Toonhoogte) 
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen, 
in uw nabijheid wil ’k zijn. 
Zo dicht bij U voel ’k uw liefde stromen, 
U maakt mij heilig en rein. 
In de schuilplaats van de Allerhoogste 
blijf ik onder uw vleugels, o Heer. 
Uw schaduw beschermt mij, 
uw troon is mijn toevlucht. 
U bent mijn leven, mijn eer. 
 

Psalm 95 vers 3 (Weerklank) 
Kom, knielen wij voor God, die leeft, 
voor Hem, die ons geschapen heeft: 
Hij wil ons als zijn kudde weiden. 
Och, hoor toch heden naar zijn stem, 
u bent zijn schapen, volg dan Hem: 
zijn hand slechts kan u veilig leiden. 
 

Gebed 
 

Kindermoment 
 

Kinderlied: Themalied Jeugdweek  
Ik zie Ik zie wat jij niet ziet, Ik zie jou.  
Wees blij, Ik loop je niet voorbij, Ik zie jou.  
 
Zit je boven in de boom, dan help Ik je uit de droom.  
Sta je eenzaam aan de kant, dan neem Ik je bij de hand, 
want Ik zie jou, Ik zie jou, Ik zie jou.  
Ja, Ik zie jou, Ik zie jou, Ik zie jou.   
  
Ik zie Ik zie wat jij niet ziet, Ik zie jou  
Wees blij, Ik loop je niet voorbij, Ik zie jou  
 
Zeg je: ‘Niemand denkt aan mij’, dan roep Ik je: ‘ 
Kom erbij!’  
Ben je bang of diep verwond dan maak Ik je weer gezond,  
want Ik zie jou, Ik zie jou, Ik zie jou.  
Ja, Ik zie jou, Ik zie jou, Ik zie jou.   
  
Refrein: Kom maar tevoorschijn, wie je ook bent.  
Hier word je gezien, hier word je gekend.  
Ik ben de God van liefde en trouw.  
Lang voordat jij Mij zag, zie Ik jou!  

Ik zie Ik zie wat jij niet ziet, Ik zie jou.  
Wees blij, Ik loop je niet voorbij, Ik zie jou.  
 

Weet geen mens van jouw bestaan, dan noem Ik je  
bij je naam.  
Spreek je in een vreemde taal, jij bent deel van mijn 
verhaal,  
want Ik zie jou, Ik zie jou, Ik zie jou.  
Ja, Ik zie jou, Ik zie jou, Ik zie jou.   
  
Refrein   
  
Zie de mensen om je heen en vertel aan iedereen: 
‘Je bent never nooit alleen, nee, echt never nooit alleen, 
want ik zie jou, ik zie jou, ik zie jou. 
Ja, ik zie jou ik zie jou, ik zie jou.’  
 

Schriftlezing 
Efeze 6:10-20 en Exodus 17:8-16 
 

Psalm 33 vers 9 
Het briesend paard moet eind'lijk sneven, 
Hoe snel het draav' in 't oorlogsveld; 
't Kan niemand d' overwinning geven; 
Zijn grote sterkte baat geen held. 
Neen, de HEER der heren 
Doet ons triumferen; 
Hij, geducht in macht, 
Slaat elk gunstig gade, 
Die op Zijn genade 
In benauwdheid wacht. 
 

Woordverkondiging 
‘De strijdende kerk!’ 
 

Lied 43 (Opwekking) 
In Gods overwinning 
trekken wij ten strijd. 
Samen in zijn leger, 
Hem ten dienst gewijd. 
Christus, onze Koning, 
stelt Zich aan het hoofd. 
Hij heeft ons de zege ) 
in de strijd beloofd. )2x 
 

Als een machtig leger, 
vol van Geest en kracht, 
gaan wij achter Jezus, 
die ons 't leven bracht. 
Nergens heerse tweedracht. 
Eén geloof, één Heer, 
één in hoop en liefde, ) 
juichend Hem ter eer. )2x 
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Tronen, machten, krachten 
zullen dra vergaan, 
waar de heil'gen samen 
vastgeworteld staan. 
Niets kan ons weerhouden, 
jagend naar het eind. 
Glorie voor de Schepper, ) 
nu en voor altijd.  )2x 
 

Volg uw Meester, kind'ren, 
sluit u vast aaneen. 
Hef het schild als pijlen 
suizen om u heen. 
Hem zij eer, aanbidding, 
roem en heerlijkheid. 
Zingen wij tot glorie ) 
Hem in eeuwigheid. )2x 
 

Collecte + Luisterlied  
 

Dankzegging en voorbede   
 

Lied 785 (Opwekking) 
Ik bouw op Jezus, anders niet; ) 
het is zijn bloed dat redding biedt. ) 
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd; ) 2x 
ik steun alleen op Jezus’ Naam. ) 
 

Refrein: 
Heer, U bent ons fundament. 
Zwak wordt sterk, door al uw werk. 
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer! 
 

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, 
toont Hij zijn liefde die mij draagt. 
Al woeden stormen om mij heen, 
mijn anker rust in Hem alleen. 
Mijn anker rust in Hem alleen! 
 

(Refrein 3x) 
 

Wanneer Hij komt met luid geschal, 
weet ik dat Hij mij kennen zal. 
Bekleed met zijn gerechtigheid 
ben ik van Hem in eeuwigheid! 
 

Zegen 
 


