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Psalm 65 vers 1 (DNP) 
Vanuit de stilte klinkt ons zingen, 
God, die in Sion woont. 
De dank voor al uw zegeningen 
ontvangt U waar U troont. 
U luistert als we tot U spreken. 
Tot U komt al wat leeft. 
De zonden konden mij niet breken, 
omdat U ons vergeeft. 
 

Lied 302 (Op Toonhoogte) 
De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 
 

Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. 
Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
(Refrein) 
 

En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
(Refrein) 
(Refrein) 
 

Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 

Lied 126 (Elk zing’ Zijn lof) 
Het is dankdag; God was goed! 
Gaf zoveel, ja overvloed. 
't Goede koren voor ons brood; 
's Heeren zorg voor ons was groot. 
 
Het is dankdag; elke keer 
was U bij ons in 't verkeer. 
Op de weg van school naar huis 
bracht U ons weer veilig thuis. 
 
Het is dankdag: en ik denk 
aan het allergrootst geschenk. 
U gaf nog genadetijd. 
Geef ons ware dankbaarheid. 
 

Gebed 
 

Schriftlezing 
Deuteronomium 8: 1-10 en Mattheüs 4: 1-11 

Psalm 68 vers 10 
Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 
 

Woordverkondiging 
Deuteronomium 8: 2, 10 
Thema: ‘Gedenken om te danken’ 
 

Collecten + Luisterlied  
 

Lied 230 (Op Toonhoogte) 
Het Woord van God brengt goede vruchten voort, 
in ieder mens die luistert naar uw woord; 
rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht: 
het keert niet onvervuld terug. 
 

Beproef mijn hart dat voor U openligt; 
niets is verborgen voor uw aangezicht. 
Dat elke stem die U nog tegenstreeft, 
moet zwijgen als U tot mij spreekt. 
 

De stem van liefde die in stilte spreekt; 
een woord van wijsheid dat mij richting geeft. 
De Geest die troost en mij in waarheid leidt; 
diep in mijn hart uw woorden schrijft. 
 

O levend brood dat al mijn honger stilt, 
waar ik naar hunker, wat ik proeven wil. 
Dit hemels brood, het mens geworden Woord, 
is Christus die ik toebehoor. 
 

Dankzegging en voorbede   
 

Lied 298 (Op Toonhoogte) 
Breng dank aan de Eeuwige, 
breng dank aan de Heilige, 
breng dank aan onze Vader 
die ons Jezus zond.. 
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 
zegt de arme: ik ben rijk, 
om wat de Here heeft gedaan voor ons. 
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 
zegt de arme: ik ben rijk, 
om wat de Here heeft gedaan voor ons. 
Breng dank. 
 

Zegen 


