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Psalm 84 vers 1 (DNP) 
Hoe lief heb ik uw woning, HEER! 
Verlangend vraag ik telkens weer 
daar uw nabijheid te ervaren. 
In de beschutting van uw huis 
zijn zelfs de mus en zwaluw thuis: 
zij nestelen bij uw altaren. 
Gelukkig wie daar dag aan dag 
bij U woont en U prijzen mag. 
 
Psalm 72 vers 1 en 2  
Geef, HEER, den Koning Uwe rechten, 
En Uw gerechtigheid 
Aan 's Konings zoon om Uwe knechten 
Te richten met beleid. 
Dan zal Hij al Uw volk beheren, 
Rechtvaardig, wijs en zacht; 
En Uw ellendigen regeren; 
Hun recht doen op hun klacht. 
 
De bergen zullen vrede dragen, 
De heuvels heilig recht; 
Hij zal hun vrolijk op doen dagen, 
Het heil, hun toegezegd. 
't Ellendig volk wordt dan uit lijden 
Door Zijnen arm gerukt; 
Hij zal nooddruftigen bevrijden; 
Verbrijz'len, wie verdrukt. 
 
Lied 264 vers 1, 2 en 3 
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 
leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht; 
wakend of slapend, vervuld van uw licht. 
 
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 
dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als uw kind 
dat in uw armen geborgenheid vindt. 
 
Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, 
maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht, als een toren van kracht, 
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 
Wees als een burcht, als een toren van kracht, 
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 
 

Gebed 
 

Kindermoment 
 

 
 
 
 

Kinderlied 514  (Op Toonhoogte) 
Ik ben veilig in Jezus’ armen. 
Veilig ben ik bij Hem. 
Ik ben veilig in Jezus’ armen. 
Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben. 
 
Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet, 
is het soms net alsof niemand me ziet, 
net of er niemand meer is die me mist, 
dan mag ik weten, dat Jezus er is. 
(Refrein) 
 
Als ik door anderen soms wordt gepest, 
zeggen ze: ‘Nee, jij hoort niet bij de rest’, 
dan ben ik blij dat ik Jezus ken. 
Hij is mijn Vriend en ik hoor bij Hem. 
(Refrein) 
 
Schriftlezing 
1 Koningen 3:1-15, Spreuken 8:1-11 
 
Lied 230 (Op Toonhoogte) 
Het Woord van God brengt goede vruchten voort, 
in ieder mens die luistert naar uw woord; 
rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht: 
het keert niet onvervuld terug. 
 
Beproef mijn hart dat voor U openligt; 
niets is verborgen voor uw aangezicht. 
Dat elke stem die U nog tegenstreeft, 
moet zwijgen als U tot mij spreekt. 
 
De stem van liefde die in stilte spreekt; 
een woord van wijsheid dat mij richting geeft. 
De Geest die troost en mij in waarheid leidt; 
diep in mijn hart uw woorden schrijft. 
 
O levend brood dat al mijn honger stilt, 
waar ik naar hunker, wat ik proeven wil. 
Dit hemels brood, het mens geworden Woord, 
is Christus die ik toebehoor. 
 
Woordverkondiging 
Thema:  ‘Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer’ 
 
Psalm 111 vers 1 en 4 (DNP) 
Met heel mijn hart prijs ik de HEER. 
Groots is zijn werk, aan Hem de eer! 
Ik zal in zijn gemeente zingen. 
Kijk goed naar wat Hij heeft gedaan: 
zijn macht is groot, zijn recht blijft staan. 
De HEER doet schitterende dingen. 
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Volmaakt en heilig is de HEER. 
Buig in aanbidding voor Hem neer, 
dan zul je echte wijsheid leren. 
Hij is de God die inzicht geeft; 
verstandig is wie voor Hem leeft. 
Voor altijd zal zijn volk Hem eren. 
 

Collecte + Luisterlied  
 

Dankzegging en voorbede   
 

Lied 684 (Opwekking) 
Uw majesteit is onaantastbaar 
Niemand is aan U gelijk 
Onvolprezen zonder weerga 
Koning van het hemelrijk 
Oorverdovend als de donder 
Helder als een bliksemschicht 
Oogverblindend is de luister 
Van Uw heilig aangezicht 

Toch bent U niet onbereikbaar 
Door Uw Geest woont U in mij 
U bent alomtegenwoordig 
Overal altijd nabij 

U bent adembenemend 
Eindeloos mooi 
Overstijgt wat een mens 
Ooit heeft gezien gehoord bedacht 
U bent meer dan bijzonder 
Buitengewoon 
Niets is vergelijkbaar 
Met Uw majesteit en pracht 

Uw werken zijn verbazingwekkend 
Schoonheid die de schepping vult 
Onuitspreek'lijk is de grootsheid 
Waarmee U zich heeft omhuld 
Ondoorgrond'lijk zijn Uw wegen 
Onvoorstelbaar is Uw macht 
Uw gedachten zijn ongrijpbaar 
Ontzagwekkend is Uw kracht 

Toch bent U niet onbereikbaar 
Door uw Geest woont U in mij 
U bent alomtegenwoordig 
Overal altijd nabij 

U bent adembenemend 
Eindeloos mooi 
Overstijgt wat een mens 
Ooit heeft gezien gehoord bedacht 
U bent meer dan bijzonder 
Buitengewoon 
Niets is vergelijkbaar 
Met Uw majesteit en pracht 

Uw wijsheid is onovertroffen 
En uw Woord zal nooit vergaan 
Uw rechtvaardigheid onwrikbaar 
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan 
Onweerstaanbaar is uw liefde 
Uw genade ongekend 
Here U bent onbeschrijflijk 
Want U bent wie U bent 

U bent adembenemend 
Eindeloos mooi 
Overstijgt wat een mens 
Ooit heeft gezien gehoord bedacht 
U bent meer dan bijzonder 
Buitengewoon 
Niets is vergelijkbaar 
Met Uw majesteit en pracht 

U bent adembenemend 
Eindeloos mooi 
Overstijgt wat een mens 
Ooit heeft gezien gehoord bedacht 
U bent meer dan bijzonder 
Buitengewoon 
Niets is vergelijkbaar 
Met Uw majesteit en pracht 
 
Zegen 
 
 


