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Lied 518 (Opwekking) 
Heer, U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
  
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen, 
elke dag. 
  
Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 
 
Psalm 100 vers 1, 2 en 3 (DNP) 
Juich, heel de aarde, voor de HEER. 
Dien Hem met vreugde, geef Hem eer.  
Zing opgewekt met hart en stem. 
Kom met een vrolijk lied bij Hem.  
Halleluja, glorie halleluja. 
Halleluja, glorie halleluja. 
Halleluja, glorie halleluja. 
Halleluja, glorie halleluja. 
 
Stem met ons in: ‘Ja, God is Hij! 
Hij maakte ons, zijn volk zijn wij, 
zijn kudde die Hij zorgzaam weidt. 
Hij is de herder die ons leidt.’  
Halleluja, glorie halleluja. 
Halleluja, glorie halleluja. 
Halleluja, glorie halleluja. 
Halleluja, glorie halleluja. 
 
Trek jubelend zijn poorten door, 
zijn voorhof in en zing in koor. 
De HEER is goed en Hij verbindt 
zijn naam aan ons van kind op kind.  
Halleluja, glorie halleluja. 

Halleluja, glorie halleluja. 
Halleluja, glorie halleluja. 
Halleluja, glorie halleluja. 
 
Psalm 139 vers 8 (DNP) 
Doorgrond mijn hartsgeheimen, HEER, 
ik leg ze eerlijk voor U neer. 
Toets alles wat ik denk en zeg; 
bewaar mij voor een foute weg. 
Laat mij in uw nabijheid leven; 
wil mij voor eeuwig richting geven. 
 
Gebed 
 
Kinderlied 472 (Op Toonhoogte) 
A van almachtig, 
B van Bevrijder, 
C is van Christus, Gezalfde van God. 
D is van Dienaar, 
E is van eeuwig, 
F van Formeerder, Hij schiep het heelal. 
 
G van gekruisigd, 
H is van hoeksteen, 
I van Immanuël, God is met ons. 
J is van Jezus, 
K is van Koning, 
L van zijn liefde, die Hij aan mij toont. 
 
M van Messias, 
N is van ned’rig, 
O is van opstanding, 
P van Profeet. 
Q van I.Q.: onze God is de slimste. 
R is van rots en 
S is van schild. 
(Refrein) 
 
T is van toevlucht, een veilige haven, 
U van uniek, 
Verlosser is V. 
W is de weg, 
X voor eXtra bijzonder. 
IJ voor ijzersterk, 
Z van Zoon van God. 
(Refrein 2x) 
 
Van A tot Z 
bent U de hoogste Heer. 
Alfa, Omega en zoveel meer. 
Oneindig groot 
is ook uw heerschappij 
U bent het einde voor mij! 
 
Schriftlezing 
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Themalied Jeugdweek Veller 
Ik zie Ik zie wat jij niet ziet, Ik zie jou.  
Wees blij, Ik loop je niet voorbij, Ik zie jou.  
 
Zit je boven in de boom, dan help Ik je uit de droom.  
Sta je eenzaam aan de kant, dan neem Ik je bij de 
hand, want Ik zie jou, Ik zie jou, Ik zie jou.  
Ja, Ik zie jou, Ik zie jou, Ik zie jou.   
  
Ik zie Ik zie wat jij niet ziet, Ik zie jou  
Wees blij, Ik loop je niet voorbij, Ik zie jou  
 
Zeg je: ‘Niemand denkt aan mij’, dan roep Ik je: ‘ 
Kom erbij!’  
Ben je bang of diep verwond dan maak Ik je weer 
gezond,  
want Ik zie jou, Ik zie jou, Ik zie jou.  
Ja, Ik zie jou, Ik zie jou, Ik zie jou.   
  
Refrein: Kom maar tevoorschijn, wie je ook bent.  
Hier word je gezien, hier word je gekend.  
Ik ben de God van liefde en trouw.  
Lang voordat jij Mij zag, zie Ik jou!  
  
Ik zie Ik zie wat jij niet ziet, Ik zie jou.  
Wees blij, Ik loop je niet voorbij, Ik zie jou.  
 
Weet geen mens van jouw bestaan, dan noem Ik je  
bij je naam.  
Spreek je in een vreemde taal, jij bent deel van mijn 
verhaal,  
want Ik zie jou, Ik zie jou, Ik zie jou.  
Ja, Ik zie jou, Ik zie jou, Ik zie jou.   
  
Refrein   
  
Zie de mensen om je heen en vertel aan iedereen: 
‘Je bent never nooit alleen, nee, echt never nooit 
alleen, want ik zie jou, ik zie jou, ik zie jou. 
Ja, ik zie jou ik zie jou, ik zie jou.’ 
 
Woordverkondiging 
Thema: ‘Ik zie jou!’ 
 
Welkom Thuis (Sela) 
Welkom thuis, 
hier mag je zijn.  
De Vader viert een feest.  
Welkom thuis, 
voor wie zoek was of op reis,  
te lang is weggeweest.  
Welkom thuis.  
  
Met zijn zegenende handen op je schouders  
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.  

Met zijn eindeloze goedheid en vergeving  
heet Hij je welkom.   
Voel je thuis, je bent vrij. 
Je bent vrij.  
  
Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.  
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.  
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving 
heet Hij je welkom.  
Voel je thuis, je bent vrij. 
Je bent vrij.  
  
Kom maar binnen. 
Hij sluit je in zijn armen.  
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.  
Deel in de vreugde en open nu je handen.  
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.  
 
Collecte + Luisterlied  
 
Dankgebed en voorbede 

Lied 487 (Op Toonhoogte) 
De zegen van God wens ik jou toe, 
weet dat Hij jou nooit verlaat. 
De zegen van God blijft bij jou, 
overal waar je gaat. 
 
Vrede voor jou 
en zijn hand op jouw leven. 
Liefde en vreugde zal Hij aan je geven. 
 
(Refrein) 
 
Zegen 
 
 


