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Psalm 27 vers 7 (OB) 
Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed: 
Hij is getrouw, de bron van alle goed; 
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer; 
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER. 
 
Psalm 108 vers 1 en 2 (OB) 
Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
Is tot Uw dienst en lof bereid. 
'k Zal zingen voor den Opperheer; 
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij, zachte harp, gij schelle luit, 
Waakt op; dat niets uw klanken stuit'; 
'k Zal in den dageraad ontwaken, 
En met gezang mijn God genaken. 
 
Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân, 
Uw roem den volken doen verstaan; 
Want Uwe goedertierenheid 
Is tot de heem'len uitgebreid; 
Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 
Verhef U boven 's hemels kringen, 
En leer al d' aard' Uw grootheid zingen. 
 
Psalm 91 “Mijn toevlucht” (Sela) 
De Heer is je schild en bevrijder 
De Redder die niet van je wijkt 
Onder zijn vleugels ben je veilig 
Zijn wieken beschermen 
Zijn trouw is een veilig schild 

In Gods nabijheid is geen angst meer 
Voor de plaag van de dag 
Jou zal niets overkomen 
Open je ogen 
En zie dat het kwaad vergaat 

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont 
En overnacht in zijn schaduw 
Zegt tegen de Heer 
Mijn toevlucht mijn vesting mijn God Ik vertrouw op u 
Mijn toevlucht mijn vesting mijn God IK vertrouw op u 

Als je mag wonen bij de Hoogste 
Ben je veilig voor het kwaad 
Engelen zullen je dragen 
Je zult je niet stoten 
Maar vertrapt de tegenstand 

Ik bevrijd wie mij liefheeft 
En bescherm wie mij kent 

Roep je mij aan ik geef antwoord 
In de nood ben ik bij je 
En bevrijd je van angst 
Ik zal roem en overvloed geven 
Ik zal je redding zijn 
Ik zal je redding zijn 

Gebed 

Kindermoment 

Kinderlied 497 (Op Toonhoogte) 
God kent jou vanaf het begin. 
Helemaal van buiten en van binnenin. 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet. 
Want Hij ziet de dingen 
die een ander niet ziet. 
 
En weet je wat zo mooi is; 
bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn, 
want Hij houdt van jou. 
Ja, Hij houdt van jou. 
Ja, Hij houdt van jou en mij. 
(Refrein) 
 
Schriftlezing 
1 Samuel 17  
 
Machtige Stijder (Sela) 
Wij zijn ingelijfd 
In Gods legermacht 
Voeren heilig strijd 
In zijn naam en kracht 
Met het zwaard in de hand 
Houden wij moedig stand 
Wordt elk bolwerk geslecht 
Door Gods woord en gebed 

U bindt de strijd aan als een held 
Slaat de machten van de hel 
Sterk mijn handen voor de strijd 
Maak mijn voeten vast bereid 
En triomfeer 

Worden wij misleid 
Raken wij verwond 
Hef dan de banier 
Juich want jezus is hier 
In het heetst van de strijd 
Zien wij hem die uitrijdt 
Die voor ons strijden zal 
Brengt satan roemloos ten val 

God is een groot en machtig strijder 
Vecht met ware heldenmoed 
Trekt een groot en machtig zwaard 
Waarvoor de vijand vluchten moet 
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Wij staan opgesteld 
Voor Gods eretroon 
Roemen Gods grote held 
Delen zijn gloriekroon 
 

Woordverkondiging 
 

Lied 191 (Op Toonhoogte) 
k bouw op U 
Mijn Schild en mijn Verlosser 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan 
Sterk in Uw kracht gerust in Uw bescherming 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam 
Sterk in Uw kracht gerust in Uw bescherming 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam 

Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen 
En telkens meer moet ik Uw kracht verstaan 
Toch rijst in mij een lied van overwinning 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam 
Toch rijst in mij een lied van overwinning 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam 

Ik bouw op U 
Mijn Schild en mijn Verlosser 
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 
In rust met U die mij hebt voortgeleid 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 
In rust met U die mij hebt voortgeleid 
 

Collecte + Luisterlied  

Dankgebed en voorbede 

Lied 733 (Opwekking) 
De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen 
Laat mij nog zingen als de avond valt 

Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit 
O mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen 
tienduizend redenen tot dankbaarheid 

Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit 

O mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 

En op die dag, als mijn kracht vermindert 
Mijn adem stokt en mijn einde komt 
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid 

Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit 
O mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 

Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit 
O mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
Verheerlijk zijn heilige Naam 

Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit 
O mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 

Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit 
O mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
 
Zegen 
 
 


