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Psalm 5 vers 1 en 5 (Weerklank) 

O HERE, wil mijn woorden horen, 
laat U mijn zuchten niet ontgaan. 
Mijn God, mijn Koning, neem mij aan! 
Mijn roep om hulp ga niet verloren, 
neig toch uw oren. 
 
Maar ik zal dankbaar binnentreden 
het heiligdom aan U gewijd, 
dank zij uw goedertierenheid. 
Ik zal met ootmoed mij bekleden 
in mijn gebeden. 
 
Lied 362 (Op Toonhoogte) 
 

U maakt ons één, 
U bracht ons tesamen, 
wij eren en aanbidden U. 
U maakt ons één, 
U bracht ons tesamen, 
wij eren en aanbidden U. 
Wordt uw wil gedaan, 
dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van uw gezin. 
Wordt uw wil gedaan, 
dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van uw gezin. 

Lied 3 (Weerklank) – Melodie Ps. 130 

Hoor Israël, de Here, 
enig is onze God – 
Hem liefhebben, Hem eren 
is u het hoogst gebod! 
Gij zult uw God beminnen, 
Hem dienen, dag en nacht 
met hart en ziel en zinnen 
en met geheel uw kracht. 
 
Laat voor dit woord des Heren 
uw hart een woning zijn, 
laat kinderen het leren, 
vertel het groot en klein; 
gij zult erover spreken 
waar gij ook zit of staat, 
het worde taal en teken 
daar waar gij komt of gaat. 
 
Gij zult het aan den lijve 
meedragen op uw hand, 
het op uw voorhoofd schrijven 
alom in stad en land, 
op poorten en op posten 
van deuren in uw huis – 

loof God, o gij verlosten, 
loof God! Hij bracht u thuis. 
 

Doopformulier 

Kinderlied 531 (Op Toonhoogte) 

Jezus is de Goede Herder. 
Jezus, Hij is overal. 
Jezus is de Goede Herder, 
brengt mij veilig naar de stal. 
 
Als je ’s avonds niet kunt slapen 
en je bang in ’t donker bent, 
denk dan eens aan al die schaapjes, 
die de Heer bij name kent. 
(Refrein) 
 
En wanneer je soms alleen bent 
en je hart is vol verdriet, 
denk dan aan de Goede Herder, 
Hij vergeet zijn schaapjes niet. 
(Refrein) 
 

Doop - en kindermoment 

Psalm 134 vers 3 

Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 
Looft, looft dan aller heren HEER. 

Gebed 
 

Schriftlezing 

Deuteronomium 6: 1 – 12 
 
Mag ik jou tot zegen zijn (Sela) 

Mag ik jou tot zegen zijn 
Naast je lopen op de reis 
Samen achter Jezus aan 
Gaan waar Hij ons wijst 
Laat ons delen in zijn liefde 
Voor elkaar de minste zijn 
Met elkaar het leven vieren 
Uitzien naar het koninkrijk 

Mag ik jou tot zegen zijn 
Jou aanvaarden zoals Hij 
Zoeken naar verbondenheid 
Dwars door alle strijd 
Laat ons wijze woorden spreken 
Zwijgen als dat nodig is 
Met elkaar een voorbeeld geven 
Leven als getuigenis 
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Laten wij tot zegen zijn 
Voor de mensen om ons heen 
Vol van liefde zoals Hij 
Open en gastvrij 
Laat ons delen laat ons geven 
Geven wat de ander mist 
Elke stap is vol van leven 
Omdat Jezus bij ons is 

Woordverkondiging 

Thema: “Grootgebracht bij God “ 
(Deuteronomium 6 vers 7) 

Lied 234 (Op Toonhoogte) 

Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is er bij 
in je beproevingen en zorgen. 
 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnen in mij, 
die rust in U alleen. 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding. 
 
(Refrein) 
 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 
 
(Refrein) 
 
Ik rust in U alleen.    (2x) 
 
Collecte & Luisterlied 

Dankzegging en voorbede 
 
 
 
 

Lied 265 (Op Toonhoogte) 

Abba, Vader,  alleen 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen 
U behoor ik toe. 
 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts voor U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d’uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
 
Abba, Father, let me be 
Yours and Yours alone. 
May my will forever be 
evermore Your own. 
Never let my heart grow cold. 
Never let me go. 
Abba, Father, let me be 
Yours and Yours alone. 
 
Zegen 
 
 


