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Muziekgroep 
Lied 867 (Opwekking) 

In geloof spreek ik de naam van Jezus 
over ieder hart en elk verstand. 
In zijn aanwezigheid vinden wij vrede. 
Ik spreek Jezus. 

In geloof spreek ik de naam van Jezus 
tot iedere verslaving breken zal. 
In Hem is er hoop en echte vrijheid. 
Ik spreek Jezus. 

Uw naam geeft leven. 
Uw naam geneest ons, 
is vol van kracht, 
breekt alle banden, 
brandt in het duister, 
schijnt in de nacht. 

In geloof spreek ik de naam van Jezus 
over alle onrust, alle angst. 
Vrijheid voor wie worstelt met depressie. 
Ik spreek Jezus. 

Uw naam geeft leven. 
Uw naam geneest ons, 
is vol van kracht, 
breekt alle banden, 
brandt in het duister, 
schijnt in de nacht. 

Roep Jezus van de daken, 
Jezus overal. 
Jezus in het duister, 
dat de vijand buigen zal. 
Over mijn familie 
spreek ik de grote naam: 
Jezus. 

Roep Jezus van de daken, 
Jezus overal. 
Jezus in het duister, 
dat de vijand buigen zal. 
Over mijn familie 
spreek ik de grote naam: 
Jezus. 

Roep Jezus van de daken, 
Jezus overal. 
Jezus in het duister, 
dat de vijand buigen zal. 
Over mijn familie 
spreek ik de grote naam: 
Jezus. 

Uw naam geeft leven. 
Uw naam geneest ons, 
is vol van kracht, 
breekt alle banden, 
brandt in het duister, 
schijnt in de nacht. 

Uw naam geeft leven. 
Uw naam geneest ons, 
is vol van kracht, 
breekt alle banden, 
brandt in het duister, 
schijnt in de nacht. 

In geloof spreek ik de naam van Jezus 
over ieder hart en elk verstand. 
In zijn aanwezigheid vinden wij vrede. 
Ik spreek Jezus. 

Muziekgroep 
Lied 755 (Opwekking) 

Bewerk ons hart, o God 
Maak het goede grond 
Help ons te ontvangen 
Wat U spreekt tot ons 
Plant Uw Woord diep in ons hart 
Geef het rijke vrucht 
Leid ons in Uw waarheid, Heer 
Geef dat twijfel vlucht 

Laat ons zien; laat ons Christus zien 
Laat Uw glorie ons beschijnen 
Als Uw Woord gepredikt wordt 
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer 

Uw Woord is levend licht 
Voor ons verduisterd hart 
Draagt ons door verleiding heen 
Wijst ons steeds Uw pad 
Uw Woord is brood voor onze ziel 
Vrijheid voor de slaaf 
Geeft ons wijsheid, voedt ons op 
Heer, spreek tot ons vandaag 

Laat ons zien; laat ons Christus zien 
Laat Uw glorie ons beschijnen 
Als Uw Woord gepredikt wordt 
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer 

Waar zouden wij gaan, Heer? 
Waar zouden wij gaan? 
U hebt de woorden van eeuwig leven 

Waar zouden wij gaan, Heer? 
Waar zouden wij gaan? 
U hebt de woorden van eeuwig leven 
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Waar zouden wij gaan, Heer? 
Waar zouden wij gaan? 
U hebt de woorden van eeuwig leven 

Waar zouden wij gaan, Heer? 
Waar zouden wij gaan? 
U hebt de woorden van eeuwig leven 

Laat ons zien; laat ons Christus zien 
Laat ons zien; laat ons Christus zien 
Laat Uw glorie ons beschijnen 
Als Uw Woord gepredikt wordt 
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer! 
 
Psalm 143 vers 10  

Leer mij, o God van zaligheden, 
Mijn leven in Uw dienst besteden; 
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand; 
Uw goede Geest bestier' mijn schreden, 
En leid' mij in een effen land. 
 
Psalm 65 vers 1 en 2 
 

De lofzang klimt uit Sions zalen 
Tot U met stil ontzag; 
Daar zal men U, o God, betalen 
Geloften, dag bij dag. 
Gij hoort hen, die Uw heil verwachten, 
O Hoorder der gebeên, 
Dies zullen allerlei geslachten 
Ootmoedig tot U treên. 

Een stroom van ongerechtigheden 
Had d' overhand op mij; 
Maar ons weerspannig overtreden 
Verzoent en zuivert Gij. 
Welzalig, dien Gij hebt verkoren, 
Dien G' uit al 't aards gedruis 
Doet naad'ren, en Uw heilstem horen, 
Ja, wonen in Uw huis. 

Lied 343 (Opwekking) 

Heilige Geest van God,  ) vul opnieuw mijn hart.  )2x 
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw. Heilige Geest, vul 
opnieuw mijn hart. 
 
Heilige Geest van God,  ) vul opnieuw haar hart.  )2x 
Vul haar opnieuw, vul haar opnieuw. Heilige Geest, 
vul opnieuw haar hart. 
 
Heilige Geest van God,  ) vul opnieuw zijn hart.  )2x 
Vul hem opnieuw, vul hem opnieuw. Heilige Geest, 
vul opnieuw zijn hart. 
 

Gebed 
 

Kindermoment 
 

Kinderlied 557 (Op Toonhoogte) 

Weet je dat de Vader je kent? 
Weet je dat je van waarde bent? 
Weet je dat je een parel bent, 
een parel in Gods hand, 
een parel in Gods hand. 
 
Ze zeggen allemaal: je kan niks doen, 
je bent een oen; 
ze trekken altijd aan mijn paardenstaart, 
ik ben niks waard. 
Nou heb ik weer de ranja omgegooid, 
ik leer het nooit. 
Mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg. 
’k Heb altijd pech, ik ga maar weg. 
 
(Refrein 1) 
 
Ik snap alweer niks van die rare som, 
ik ben zo dom; 
mijn bloes zit onder de spaghettimix, 
ik kan ook niks. 
Al noemt de hele klas mij sacherijn, 
ik mag er zijn. 
Al zegt mijn broertje steeds: wat stout ben jij, 
God houdt van mij, God houdt van mij. 
 
Ik weet dat de Vader mij kent. 
Ik weet dat ik van waarde ben. 
Ik weet dat ik een parel ben, 
een parel in Gods hand, 
een parel in Gods hand. 
 
Schriftlezing 

Markus 8: 22 – 36 en Johannes 21: 15 - 19 
 
Lied 559 (Opwekking) 

Schijn met uw licht in mijn hart Heer 
Schijn met uw licht in mijn hart 
Dat ik u zien zal dat ik u zien zal 
Schijn met uw licht in mijn hart Heer 
Schijn met uw licht in mijn hart 
Dat ik u zien zal dat ik u zien zal 

Bekleed met majesteit en macht 
Stralend in de glans van uw glorie 
Vul ons met uw liefde en kracht 
Wij zingen heilig heilig heilig 
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Schijn met uw licht 
Schijn met uw licht in mijn hart Heer 
Schijn met uw licht in mijn hart 
Dat ik u zien zal dat ik u zien zal 
Schijn met uw licht in mijn hart Heer 
Schijn met uw licht in mijn hart 
Dat ik u zien zal dat ik u zien zal 

Bekleed met majesteit en macht 
Stralend in de glans van uw glorie 
Vul ons met uw liefde en kracht 
Wij zingen heilig heilig heilig 
Bekleed met majesteit en macht 
Stralend in de glans van uw glorie 
Vul ons met uw liefde en kracht 
Wij zingen heilig heilig heilig 

Wij zingen heilig heilig heilig 
Heilig heilig heilig 
Heilig heilig heilig 
Dat ik u zien zal 
Heilig heilig heilig 
Heilig heilig heilig 
Heilig heilig heilig 
Dat ik u zien zal 

Heilig heilig heilig (schijn met uw licht in mijn hart 
Heer) 
Heilig heilig heilig (schijn met uw licht in mijn hart) 
Heilig heilig heilig (dat ik u zien zal) 
Dat ik u zien zal 
Heilig heilig heilig (schijn met uw licht in mijn hart 
Heer) 
Heilig heilig heilig (schijn met uw licht in mijn hart) 
Heilig heilig heilig (dat ik u zien zal) 
Dat ik u zien zal 
Dat ik u zien zal 
Dat ik u zien zal 

Woordverkondiging 

Thema: “I was blind but now I see” 

Lied 595 (Opwekking) 

Licht van de wereld 
U scheen in mijn duisternis 
Nu mag ik zien wie U bent 
Liefde die maakt dat ik U wil kennen Heer 
Bij U wil ik zijn elk moment 
 
Voor U wil ik mij buigen 
U wil ik aanbidden 
U wil ik erkennen als mijn Heer 
Want U alleen bent waardig 
Heilig en rechtvaardig 
U bent zo geweldig goed voor mij 

 
Hemelse Heer 
U die hoog en verheven bent 
Koning vol glorie en macht 
Bent als een kind naar de wereld gekomen 
Legde Uw heerlijkheid af 
 
Voor U wil ik mij buigen 
U wil ik aanbidden 
U wil ik erkennen als mijn Heer 
Want U alleen bent waardig 
Heilig en rechtvaardig 
U bent zo geweldig goed voor mij 
 
En nooit besef ik hoe U leed 
De pijn die al mijn zonde deed 
En nooit besef ik hoe U leed 
De pijn die al mijn zonde deed 
 
Voor U wil ik mij buigen 
U wil ik aanbidden 
U wil ik erkennen als mijn Heer 
Want U alleen bent waardig 
Heilig en rechtvaardig 
U bent zo geweldig goed voor mij 
 
Collecte  

Luisterlied 883 (Opwekking) 

Het leven kan soms kwetsbaar en onzeker zijn, 
het voelt onveilig en verwarrend. 
Het leven kan soms koud en heel oneerlijk zijn, 
maar wij zien Jezus. 

De wereld kan soms kil en onbetrouwbaar zijn; 
de schoonheid mengt zich met de chaos. 
De wereld kan soms hard en onbewogen zijn, 
maar wij zien Jezus. 

Refrein: 
Wij zien Jezus, ook al is het leven rauw. 
Wij zien Jezus, ook al is er veel onzeker. 
Wij zien Jezus dwars door lijden heen, 
door onmacht en door pijn. 
Want wij richten ons oog alleen op Hem, 
alleen op Jezus! 

Geluk kan zo betrekkelijk en ongrijpbaar zijn, 
het glipt als zand door onze vingers. 
Een uitkomst die in strijd is met de maakbaarheid, 
maar wij zien Jezus. 

Want met de ogen van ons hart, 
alleen op Hem gericht, 
komt er hemels perspectief! 
Dus we richten ons geloof 
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op de hoop die Jezus is. 
We willen kijken 
met de ogen van zijn hart 
en zien wat Jezus ziet! (2x) 

Alleen op Jezus. 

Dankzegging en voorbede 

Lied 685 (Opwekking) 

Met ons lied, Heer, 
roept ons hart uit naar U, naar U alleen, 
vol verwachting, vol verlangen naar U. 
U maakt ons één. 
 
Als wij U zien, Heer, 
geeft U kracht om op te staan. 
Wij mogen vrij van angst en schaamte 
in Uw huis binnengaan. 
 
Refrein: 
Hosanna, hosanna. 
U bent de God van redding. 
U zij de eer, aanbidding. 
 
Hosanna, hosanna. 
Kom met Uw Geest, vernieuw ons. 
Verheerlijk Uw naam, Heer Jezus. 
 
Met ons lied, Heer, 
keert ons hart zich naar U, naar U alleen. 
U maakt harten die gebroken zijn heel. 
U maakt ze één. 
 
Als wij U zien, Heer, 
geeft U kracht om op te staan. 
Wij mogen vrij van angst en schaamte 
in Uw huis binnengaan. 
 
Hosanna, hosanna. 
Hosanna, hosanna 
 
Zegen 
 
Muziekgroep 
Lied 847 (Opwekking) 

Er is hoop die groter dan de dood is 
Er is leven sterker dan het sterven 
Er is licht dat niemand ooit kan doven 
Er is liefde die nooit teleur zal stellen 

Er is vrede ver voorbij de onrust 
Er is blijdschap dieper dan de tranen 
Er is sterkte zelfs in onze zwakte 
Er is trouw die ons niet zal verlaten 

Onze hulp en onze verwachting is in U 
Voor eeuwig 

Dus richten wij onze harten naar boven 
Vertrouwen wij op de God die wij loven 
Niemand die ons uit uw handen kan roven 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God 

Er is troost die sterker dan de pijn is 
Er is vreugde groter dan ons lijden 
Er is antwoord midden in de twijfel 
Overwinning dwars door al ons strijden 

Onze hulp en onze verwachting is in U 
Voor eeuwig 

Dus richten wij onze harten naar boven 
Vertrouwen wij op de God die wij loven 
Niemand die ons uit uw handen kan roven 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God 

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen 
En alle tranen voor altijd zal drogen 
Is het uw Geest die ons helpt te geloven 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God 

Onze hulp en onze verwachting is in U 
Onze hulp en onze verwachting is in U 
Onze hulp en onze verwachting is in U 
Voor eeuwig 

Dus richten wij onze harten naar boven 
Vertrouwen wij op de God die wij loven 
Niemand die ons uit uw handen kan roven 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God 

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen 
En alle tranen voor altijd zal drogen 
Is het uw Geest die ons helpt te geloven 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God 

 


