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Psalm 72 vers 1 (Weerklank) 

O God, wil aan de koning schenken 
uw recht en wijs beleid, 
wil hem, de koningszoon, bedenken 
met uw gerechtigheid. 
Laat hij uw volk besturen, Here, 
rechtvaardig, wijs en zacht, 
en uw ellendigen regeren, 
hun recht doen op hun klacht. 
 
Zegen komt van U (Sela) 
 

De zon in de ochtend geeft warmte en licht 
Levenskracht, meer dan genoeg 
Uw schepping is altijd op groeien gericht 
Liefde trekt ons naar U toe 
Vader, U helpt ons op te staan 
Wij zijn uw kinderen en dragen uw naam 

Heer, wie kan ooit vergeten 
Al het leven komt van U 
Leven komt van U 
Zingen wordt zeker weten 
Alle zegen komt van U 
Zegen komt van U 

U wijst ons uw wegen, wij kennen uw stem 
Volgen bij dag en bij nacht 
Zonder uw zegen gaan wij niet op weg 
U geeft ons steeds nieuwe kracht 
Vader, U helpt ons op te staan 
Wij zijn uw kinderen en dragen uw naam 

Heer, wie kan ooit vergeten 
Al het leven komt van U 
Leven komt van U 
Zingen wordt zeker weten 
Alle zegen komt van U 
Zegen komt van U 

U bent de toekomst waar wij nog niet zijn 
We kijken verlangend vooruit 
Uw woord is waarheid, uw dag is dichtbij 
Dan zijn wij uw stralende bruid 
U bent de toekomst waar wij nog niet zijn 
We kijken verlangend vooruit 
Uw woord is waarheid, uw dag is dichtbij 
Dan zijn wij uw stralende bruid 

Heer, wie kan ooit vergeten 
Al het leven komt van U 
Leven komt van U 
Zingen wordt zeker weten 
Alle zegen komt van U 
Zegen komt van U 

Heer, wie kan ooit vergeten 
Al het leven komt van U 
Leven komt van U 
Zingen wordt zeker weten 
Alle zegen komt van U 
Zegen komt van U 
Zegen komt van U 
Zegen komt van U 

Lied 599 (Opwekking) 

Nog voordat je bestond 
Kende Hij je naam 
Hij zag je elk moment 
En telde elke traan 
Omdat Hij van je hield 
Gaf Hij zijn eigen zoon 
Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt 
 
En wat je nu ook doet 
Z'n liefde blijft bestaan 
Ook niets wat jij ook deed 
Verander daar iets aan 
Omdat Hij van je houd 
Gaf Hij zijn eigen zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij komt 
 
Kom tot de Vader 
Kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn 
Is bij Hem bekend 
De liefde die Hij geeft 
De woorden die Hij spreekt 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 
 
En wat je nu ook doet 
Z'n liefde blijft bestaan 
Ook niets wat jij ooit deed 
Verandert daar iets aan 
Omdat Hij van je houdt 
Gaf Hij z'n eigen zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij komt 
 
Kom tot de vader 
Kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn 
Is bij Hem bekend 
De liefde die Hij geeft 
De woorden die Hij spreekt 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 
 
Kom tot de vader 
Kom zoals je bent 
Heel je hart, al pijn 
Is bij Hem bekend 
De liefde die Hij heeft 
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De woorden die Hij spreekt 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 
 
De liefde die Hij geeft 
De woorden die Hij spreekt 
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt 
 
De liefde die Hij geeft 
De woorden die Hij spreekt 
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt 
 
Psalm 105 vers 1 en 5 

Looft, looft, verheugd, den HEER der heren; 
Aanbidt Zijn naam, en wilt Hem eren; 
Doet Zijne glorierijke daân 
Alom den volkeren verstaan, 
En spreekt, met aandacht en ontzag, 
Van Zijne wond'ren dag aan dag. 

God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, 
Tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham, Zijn vrind, 
Bevestigt Hij van kind tot kind. 

Bediening Heilige Doop 

Psalm 134 vers 3 

Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 
Looft, looft dan aller heren HEER. 

Kinderlied 432 (Op Toonhoogte) 

Klap in je handen van blijdschap:  
Dit is de dag die God ons geeft. 
Dit is de dag van je leven, 
dit is het feest dat Jezus leeft. 
 
Jezus is opgestaan, 
en Hij leeft: halleluja! 
Jezus is opgestaan, 
en Hij leeft: halleluja! 
 
Klop de deur bij de mensen: 
Dit is de dag die God ons geeft. 
Kom uit je donkere huizen, 
kom naar het feest dat Jezus leeft. 
(Refrein) 
 
Zing op de straten en pleinen: 
Dit is de dag die God ons geeft. 
Zing van het licht en het leven, 
zing van het feest dat Jezus leeft. 
(Refrein) 

Gebed 

Schriftlezing 

Lukas 24: 13 - 32  

Psalm 139 vers 1 en 2 (Weerklank) 

HEER, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 
 
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 

Woordverkondiging 

Hij kan zomaar naast je lopen (Elly & Rikkert) 

Hij kan zomaar naast je lopen 
Op een onverwacht moment 
Hij kan zomaar naast je lopen 
En je had Hem niet herkend 
Hij kan zomaar naast je lopen 
En vertellen wie je bent 
Hij kan zomaar naast je lopen 
En je had Hem niet herkend 

Er liepen eens twee mannen 
Vlakbij Jeruzalem 
Hun vriend was net gestorven 
Ze treurden over hem 
Opeens was daar een vreemde 
Die met hen mee wou gaan 
Ze wisten niet dat Hij het was 
Dat Hij was opgestaan 

Hij kan zomaar naast je lopen 
Op een onverwacht moment 
Hij kan zomaar naast je lopen 
En je had Hem niet herkend 
Hij kan zomaar naast je lopen 
En vertellen wie je bent 
Hij kan zomaar naast je lopen 
En je had Hem niet herkend 

Als God soms heel ver weg lijkt 
Als alles is mislukt 
En niemand weet waarom je 
Bedroefd bent en bedrukt 
Sta dan niet gek te kijken 
Wanneer Hij naast je staat 
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En met je mee wil lopen 
Totdat het wel weer gaat 

Hij kan zomaar naast je lopen 
En vertellen wie je bent 
Hij kan zomaar naast je lopen 
En je had Hem niet herkend 

Hij kan zomaar naast je lopen 
Uit het niets vandaan 
Je ziet pas dat je blind was 
Als je ogen opengaan 
 
Collecte en Luisterlied 

Dankzegging en voorbede 

Lied 181 (Opwekking) 

Majesteit 
Groot is Zijn majesteit 
Lof zij Jezus 
En glorie, hulde en eer 
Majesteit 
God, die de zijnen leidt 
Vanaf Zijn troon vestigt de Zoon Zijn heerschappij 

Dus verhoog 
Maak eeuwig groot 
De naam van Jezus 
Volk van God 
Kom en breng lof aan Jezus de Koning 

Majesteit 
Groot is Zijn majesteit 
Dwars door de dood werd Hij verhoogd 
Jezus regeert 

Majesteit 
Groot is Zijn majesteit 
Lof zij Jezus 
En glorie, hulde en eer 
Majesteit 
God, die de zijnen leidt 
Vanaf Zijn troon vestigt de Zoon Zijn heerschappij 

Dus verhoog 
Maak eeuwig groot 
De naam van Jezus 
Volk van God 
Kom en breng lof aan Jezus de Koning 

Majesteit 
Groot is Zijn majesteit 
Dwars door de dood werd Hij verhoogd 
Jezus regeert 

Dus verhoog 
Maak eeuwig groot 

De naam van Jezus 
Volk van God 
Kom en breng lof aan Jezus de Koning 

Majesteit 
Groot is Zijn majesteit 
Dwars door de dood werd Hij verhoogd 
Jezus regeert 
Dwars door de dood werd Hij verhoogd 
Jezus regeert 
 
Zegen 
 
Wilhelmus vers 1 en 6 
 
Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik, van Duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een Prinse van Oranje 
ben ik, vrij, onverveerd, 
den Koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
 
Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God mijn Heer, 
op U zo wil ik bouwen, 
Verlaat mij nimmermeer. 
Dat ik doch vroom mag blijven, 
uw dienaar t'aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 


