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Psalm 17 vers 3  

Ik zet mijn treden in Uw spoor, 
Opdat mijn voet niet uit zou glijden; 
Wil mij voor struikelen bevrijden, 
En ga mij met Uw heillicht voor. 
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten, 
Omdat G', o God, mij altoos redt, 
Ai, luister dan naar mijn gebed, 
En neig Uw oren tot mijn klachten. 
 
Lied 797 (Opwekking) 

U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 
Breng ons samen, één in Uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van Uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen Uw kerk en van Christus te zijn. 
 
Breng ons samen, één in Uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
2x: 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 
Breng ons samen, één in Uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, 
 

Breng ons samen, één in Uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
Psalm 65 vers 1 en 2 

De lofzang klimt uit Sions zalen 
Tot U met stil ontzag; 
Daar zal men U, o God, betalen 
Geloften, dag bij dag. 
Gij hoort hen, die Uw heil verwachten, 
O Hoorder der gebeên, 
Dies zullen allerlei geslachten 
Ootmoedig tot U treên. 
 
Een stroom van ongerechtigheden 
Had d' overhand op mij; 
Maar ons weerspannig overtreden 
Verzoent en zuivert Gij. 
Welzalig, dien Gij hebt verkoren, 
Dien G' uit al 't aards gedruis 
Doet naad'ren, en Uw heilstem horen, 
Ja, wonen in Uw huis. 
 
Gebed 
 
Kindermoment 
 
Kinderlied 426 (Op Toonhoogte) 

Alzo lief had God de wereld, 
alzo lief had God de wereld, 
de wereld, de wereld, 
God had de wereld lief. 
 
Dat Hij aan ons heeft gegeven, 
dat Hij aan ons heeft gegeven, 
gegeven, gegeven, 
zijn eengeboren Zoon. 
 
Opdat een ieder die gelooft, 
opdat een ieder die gelooft, 
een ieder, een ieder, 
het eeuwig leven heeft. 
 

Schriftlezing 

1 Petrus 4: 1 – 11 en 5: 1 - 4 
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Psalm 19 vers 6 en 7 

Dus krijg ik van mijn plicht, 
O God een klaar bericht. 
Wat is 't vooruitzicht schoon! 
Hij, die op U vertrouwt, 
Uw wetten onderhoudt, 
Vindt daarin groten loon. 
Maar, HEER, wie is de man, 
Die op 't nauwkeurigst kan 
Zijn dwalingen doorgronden? 
O bron van 't hoogste goed, 
Was, reinig mijn gemoed 
Van mijn verborgen zonden. 

Weerhoud, o HEER, Uw knecht, 
Dat hij zijn hart niet hecht, 
Aan dwaze hovaardij. 
Heerst die in mij niet meer, 
Dan leef ik tot Uw eer, 
Van grote zonden vrij. 
Laat U mijn tong en mond, 
En 's harten diepsten grond, 
Toch welbehaaglijk wezen. 
O HEER, die mij verblijdt, 
Mijn rots en losser zijt, 
Dan heb ik niets te vrezen. 

Woordverkondiging 

Lied 891 (Opwekking) 

Of ik wonden moet verzorgen, 
of vuile voeten was: 
Heer, hier ben ik. Zend mij. 
Om van anderen te houden, 
ook al zijn we het niet eens: 
Heer, hier ben ik. Zend mij. 

Of ik arm ben of juist rijk ben, 
ik wil steeds uw dienaar zijn. 
Heer, hier ben ik. Zend mij. 
In het dal of op de bergtop 
zal mijn loflied voor U zijn. 
Heer, hier ben ik. Zend mij. 

Mag mijn leven laten zien 
dat ik U vol liefde dien. 
Ik hou van U. 
Ik hou van U. 
En nog voor U mij iets vraagt, 
zal ik antwoorden met ‘ja’, 
want ik hou van U. 
Ik hou van U. 

 

Als uw waarheid diep zal snijden, 
spreek ik, zelfs al doet het pijn. 
Heer, hier ben ik. Zend mij. 
Ook als mensen mij gaan mijden, 
ik zal U gehoorzaam zijn. 
Heer, hier ben ik. Zend mij. 

Als ik staan mag in uw glorie, 
zal ik blij zijn dat ik zei: 
Heer, hier ben ik. Zend mij. 
Ik wil leven voor de woorden: 
‘Goed gedaan, dienaar van mij.’ 
Heer, hier ben ik. Zend mij. 

Heer, hier ben ik. Zend mij. 

Collecte en Luisterlied 

Psalm 134 vers 3 

Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 
Looft, looft dan aller heren HEER. 

Dankzegging en voorbede 

Lied 360 (Op Toonhoogte) 

Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
 
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
’t Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 
Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
’t Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
 


