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Psalm 42 vers 1 
 
't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
Schreeuwt niet sterker naar 't genot 
Van de frisse waterstromen, 
Dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER'; 
God des levens, ach, wanneer 
Zal ik naad’ren voor Uw ogen, 
In Uw huis Uw Naam verhogen? 
 
 
Psalm 30 vers 1 en 3 
 
Ik zal met hart en mond, o HEER', 
Uw Naam verhogen en Uw eer, 
Dewijl Gij mij Uw bijstand boodt, 
Mij optrokt uit den diepsten nood; 
Zodat de vijand in mijn lijden 
Zich over mij niet mocht verblijden. 
 
Psalmzingt, Gods gunstgenoten, geeft, 
Geeft lof den HEER', Die eeuwig leeft! 
Zijn vlekkeloze heiligheid 
Zij ter gedachtenis verbreid. 
Een ogenblik moog' ons doen beven, 
Zijn gunst verduurt een eeuwig leven. 
 
 
Op Toonhoogte 243 
 
Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu, 
en reinig mijn hart. 
 
Met uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 
 
Zie mij voor U staan, 
zondig en onrein. 
O, Jezus raak mij aan, 
van U wil ik zijn. 
 
Jezus op uw woord, 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 
 

 
Kindermoment 

 

Kinderlied  Op Toonhoogte 496 

God heeft een plan met je leven, 
je bent hier met een doel. 
Geloof het diep van binnen 
’t is meer dan een gevoel. 
Hij doet meer dan je kan bidden, 
Hij is groter dan je denkt. 
Ik weet dat Hij je helpt, 
ik weet dat Hij je kent. 
 
Dus stap uit je boot, 
durf op water te lopen. 
Vraag God om hulp 
en de hemel gaat open. 
Wees maar niet bang, 
Hij is altijd bij jou. 
In de storm, in de strijd, 
in de moeilijke tijd: 
God is trouw. 
 
Halleluja, halleluja! 
Halleluja, halleluja! 
Halleluja, halleluja! 
Halleluja, halleluja! 
 
Dus stap uit je boot, 
durf op water te lopen. 
Vraag God om hulp 
en de hemel gaat open. 
Wees maar niet bang, 
Hij is altijd bij jou. 
In de storm, in de strijd, 
in de moeilijke tijd: 
God is trouw. 
 
 
Schriftlezing: Genesis 45: 4-8 en 50: 15-21 
   
 
Psalm 72 vers 1 en 2 
 
Geef, HEER', den Koning Uwe rechten, 
En Uw gerechtigheid 
Aan 's Konings zoon om Uwe knechten, 
Te richten met beleid. 
Dan zal Hij al Uw volk beheren, 
Rechtvaardig, wijs en zacht; 
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En Uw ellendigen regeren; 
Hun recht doen op hun klacht. 
 
De bergen zullen vrede dragen, 
De heuvels heilig recht; 
Hij zal hun vrolijk op doen dagen, 
Het heil, hun toegezegd. 
't Ellendig volk wordt dan uit lijden 
Door Zijnen arm gerukt 
Hij zal nooddruftigen bevrijden; 
Verbrijz’len, wie verdrukt. 
 
 
Verkondiging thema; Jozef: een koning-knecht 
 
 

Op Toonhoogte 331 
 
Majesteit, Koning in eeuwigheid, 
U die heel de schepping 
door uw hand hebt voortgebracht. 
Majesteit, Koning in eeuwigheid, 
U bent mijn Verlosser, 
mijn schuilplaats en mijn kracht. 
 
Refrein  
Wij verhogen U, Heer Jezus; 
elke knie zal buigen voor uw troon. 
Wij verhogen U, Heer Jezus; 
niemand is als U, nee, niemand is als U. 
 
Majesteit, Koning in eeuwigheid, 
U die heel de schepping 
door uw hand hebt voortgebracht. 
Majesteit, Koning in eeuwigheid, 
U bent mijn Verlosser, 
mijn schuilplaats en mijn kracht. 
 
(Refrein) 
 
Nee, niemand is als U. 
Nee, niemand is als U. 
 
 
Op Toonhoogte 325 
 
Licht van de wereld, 
U scheen in mijn duisternis; 
nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer, 
bij U wil zijn elk moment. 

 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
 
Hemelse Heer, 
U, die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind 
naar de wereld gekomen, 
legde uw heerlijkheid af. 
 
(Refrein) 
 
En nooit besef ik hoe U leed, 
de pijn die al mijn zonde deed. 
 
(Refrein) 
 


