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Weerklank Psalm 46 vers 2 
 
Een brede stroom verheugt Gods woning, 
de stad van d’allerhoogste Koning. 
Zij wankelt niet, want God troont daar, 
bij ’t morgenlicht bevrijdt Hij haar. 
De volken hadden zich verheven, 
God sprak – Hij deed de aarde beven. 
Een vaste burcht voor Israël 
is Jakobs God – Immanuël! 
 
 
Op Toonhoogte 238 
 
Zoekt eerst het koninkrijk van God 
en zijn gerechtigheid, 
en dit alles ontvangt u bovendien. 
Hallelu, halleluja. 
 
Refrein  
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 
 
Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. 
Hallelu, halleluja. 
 
(Refrein) 
 
Bidt en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult het zien, 
klopt en de deur zal voor u opengaan. 
Hallelu, halleluja. 
 
(Refrein) 
 
 
Op Toonhoogte 236 
 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 

waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
  
 
Op Toonhoogte 557 
 
Weet je dat de Vader je kent? 
Weet je dat je van waarde bent? 
Weet je dat je een parel bent, 
een parel in Gods hand, 
een parel in Gods hand. 
 
Ze zeggen allemaal: je kan niks doen, 
je bent een oen; 
ze trekken altijd aan mijn paardestaart, 
ik ben niks waard. 
Nou heb ik weer de ranja omgegooid, 
ik leer het nooit. 
Mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg. 
’k Heb altijd pech, ik ga maar weg. 
 
(Refrein 1) 
 
Ik snap alweer niks van die rare som, 
ik ben zo dom; 
mijn bloes zit onder de spaghettimix, 
ik kan ook niks. 
Al noemt de hele klas mij sacherijn, 
ik mag er zijn. 
Al zegt mijn broertje steeds: wat stout ben jij, 
God houdt van mij, God houdt van mij. 
 
Ik weet dat de Vader mij kent. 
Ik weet dat ik van waarde ben. 
Ik weet dat ik een parel ben, 
een parel in Gods hand, 
een parel in Gods hand. 
 
 
Kindermoment  
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Hoe kwam Mozes door de Rode Zee 
 
Hoe kwam Mozes door de Rode Zee (3x) 
Hoe kwam hij er doorheen? 
Ging hij vliegen? Nee! Nee! 
Ging hij zwemmen? Nee! Nee! 
Ging hij varen? Nee! Nee! Nee! Nee! 
Over een brug? Nee! Nee! 
Door een tunnel? Nee! Nee! 
Hoe kwam hij er doorheen? 
 
God blies met Zijn wind (ff ff ff ff) 
God blies net genoeg, genoeg, genoeg, genoeg, 
genoeg. 
En door de zee kwam toen een pad. 
Zo kwam hij er doorheen! 
  
Hoe kwam Mozes door de Rode Zee (3x) 
Hoe kwam hij er doorheen? 
Ging hij fietsen? Fietsen? 
Ging hij schaatsen? Schaatsen? 
Ging hij surfen? Surfen? Nee! 
Op een jetski? Jetski? 
In een duikboot? Een duikboot? 
Hoe kwam hij er doorheen? 
 
God blies met Zijn wind (ff ff ff ff) 
God blies net genoeg, genoeg, genoeg, genoeg, 
genoeg. 
En door de zee kwam toen een pad. 
Zo kwam hij er doorheen! 
 
 
 
Schriftlezing;  Mattheus 13: 44-46 
  1 Petrus 1: 13-21 
   
  
Psalm 73 vers 13 en 14 (OB) 
 
Wien heb ik nevens U omhoog? 
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, 
Op aarde nevens U toch lusten? 
Niets is er, waar ik in kan rusten. 
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart 
Of bangen nood mijn vlees en hart, 
Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed 
Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. 
 
Wie ver van U de weelde zoekt, 
Vergaat eerlang en wordt vervloekt. 
Gij roeit hen uit, die afhoereren 

En U den trotsen nek toekeren. 
Maar 't is mij goed, mijn zaligst lot, 
Nabij te wezen bij mijn God; 
'k Vertrouw op Hem geheel en al, 
Den HEER', Wiens werk ik roemen zal. 
 
 
Verkondiging thema; Mattheus 13: 45,46 
 
 

Opwekking 832 – Jezus Overwinnaar 
 
Waar U verschijnt wordt alles nieuw 
Want U bevrijdt en geeft leven 
Elke storm verstilt 
Door de klank van Uw stem 
Alles buigt voor Koning Jezus 
 
U bent de held die voor ons strijdt 
U baant de weg van overwinning 
Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt neer 
Naam boven alle namen Hoogste Heer 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeevenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
 
De duisternis licht op door U 
De duivel is door U verslagen 
Dood waar is je macht 
Waar is je prikkel gebleven 
Jezus leeft en ik zal leven 
 
De schepping knielt in diepst ontzag 
De hemel juicht voor onze Koning 
En de machten van de hel 
Weten wie er regeert 
Naam boven alle namen Hoogste Heer 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeevenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeevenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
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Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen (namen) 
Naam boven alle namen (jezus) 
Naam boven alle namen (jezus) 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeevenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeevenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
Jezus Overwinnaar 
 
 
Psalm 108 vers 1 (OB) 
 
Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
Is tot Uw dienst en lof bereid; 
'k Zal zingen voor den Opperheer, 
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij zachte harp, gij schelle luit, 
Waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 
'k Zal in den dageraad ontwaken 
En met gezang mijn God genaken. 
 
 
 
 


