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Psalm 23 vers 1 
 
De God des heils wil mij ten Herder wezen. 
'k Heb geen gebrek, 'k Heb geen gevaar te vrezen. 
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden, 
Aan d' oevers van zeer stille waat’ren leiden. 
Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn Naam, mijn treden 
In 't effen spoor van Zijn gerechtigheden. 
 
 
Opwekking 815 
 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid 
Want alles is door U, en alles is tot U 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid 
 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid 
 
Want alles is door U, en alles is tot U 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid 
 
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer 
Jezus, is Koning 
Breng hulde geef Hem eer 
 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid 
 
Want alles is door U, en alles is tot U 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid 
 
(2x) 
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer 
Jezus, is Koning 
Breng hulde geef Hem eer 
 
Jezus, is Koning 
Breng hulde geef Hem eer 
 
 
Op Toonhoogte 292  
 
U die mij geschapen hebt. 
U wil ik aanbidden als mijn God. 
In voor- en tegenspoed, 
uw liefde doet mij zingen. 

 
U die mij geschapen hebt, 
U wil ’k danken hoe ik mij ook voel. 
En U gehoorzaam zijn. 
Heer, U bent mijn doel. 
 
U bent mijn bestemming. 
U hebt mij gemaakt om als uw kind 
in voor- en tegenspoed, 
uw liefde uit te stralen. 
Dit is mijn bestemming. 
Dienen met verstand en met gevoel 
vanuit gehoorzaamheid. 
Heer, U bent mijn doel. 
 
 
Kindermoment 
 
 
Op Toonhoogte 528 
 
Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 
Van je krr krr krr doe ‘m open voor God, 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen. 
Je hart is net een huisje 
waar het gezellig is, 
maar ’t is er nog zo donker. 
Er is iets wat ik mis! 
Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 
Van je krr krr krr doe ‘m open voor God, 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen! 
 
 
Schriftlezing;  1 Samuël 4: 1-11 
  Mattheüs 7: 15-22 
    
 
Psalm 81 vers 6, 7 en 8 (De Nieuwe Psalmber.) 
 
Ik ben God, de HEER, 
die jou heeft gedragen 
en die altijd weer 
vorstelijk en mild, 
je verlangen stilt, 
wat je ook zult vragen. 
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Maar dat volk van Mij 
wilde Me vergeten, 
schoof Mij steeds opzij, 
ging zijn eigen gang, 
soms een leven lang, 
koppig en verbeten. 
 
Ach, had Israël 
Mij maar willen horen, 
dan verbrak Ik snel 
alle tegenstand 
en geen aartsvijand 
zou hen ooit nog storen. 
 
 
Verkondiging: Genade en gehoorzaamheid 
 
 

Psalmproject: God van Liefde, God van Trouw 
 
God van liefde, God van trouw, 
U die alles schiep 
mij ook maakte, mij hier ziet 
mij in ’t leven riep 
In de stilte, in de storm 
bent U om me heen 
God van liefde, God van trouw 
U bent nooit alleen 
 
God van vrede, God van recht 
van gerechtigheid 
U die mij beschermt, vergeeft 
mij van schuld bevrijdt 
Slaan de golven om mij heen 
Heer u bent erbij 
God van liefde, God van trouw 
U ziet om naar mij 
 
In de stilte, in de storm 
bent U om me heen 
God van liefde, God van trouw 
U laat nooit alleen 
 
 
Sela – Een toekomst vol van hoop 
 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
  

 
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
  
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
   
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
 
 
 


