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GODS LIEFDEVOLLE VERWOORDING
We hebben Pinksteren achter de rug. We stonden stil bij dat wondere gebeuren 
dat God zijn belofte hield, en Zijn Heilige Geest zond. Als gemeente werden we 
aangemoedigd om vol van die Geest, de verloren wereld bekend te maken met Gods 
heilsplan! God maakt daarbij volop gebruik van Zijn Woord, Zijn geschreven Woord. We 
kunnen en willen niet zonder dat Woord. 
Laten we samen steeds meer Gods Woord liefhebben, zoals we dat vinden in de Bijbel. 
De Auteur helpt ons gelukkig, door ons in Zijn Woord heel nabij te komen. Hij laat zich 
lezen.

De Nederlandse Geloofsbelijdenis helpt ons op weg: “Wij belijden over de Bijbel wat 
de apostel Petrus schrijft in 2 Petr. 1:21: het Woord van God is niet voortgebracht door de 
wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben 
(het) gesproken. Met het oog op onze zaligheid heeft God ervoor gezorgd, dat de profeten 
en apostelen Zijn geopenbaarde Woord hebben opgeschreven. En God heeft Zelf met Zijn 
vinger op twee stenen platen de wet geschreven. Wij geloven daarom dat de Bijbel het 
(heilige) Woord van God is.” 
In dit artikel wordt iets heel moois in herinnering gebracht: de Tien Woorden van 
God, die heeft Hij met zijn vinger geschreven (Ex. 31:18, Deut. 5:22). Het wordt er zó 
persoonlijk van, op deze manier. Gods ‘finishing touch’! Gods Hand schrijft en schenkt 
Zijn Woord, ook aan ons: betrokken, persoonlijk. 

In het Nieuwe Testament ontdekken we dat Zijn Woord vlees werd. Want, Hij schonk 
Jezus, Zijn Zoon, aan deze wereld. Als liefdevolle verwoording, tot redding van een 
verloren wereld. Kan God de Vader zich nog persoonlijker aan ons tonen? Wat een 
goedheid en genade! Aan het kruis ontdekken we bovendien dat Gods beloften 
in bloed geschreven staan. Als Gods persoonlijke Handtekening, ‘Finishing touch’: 
persoonlijk, betrokken. Johannes 3: 16.

We hebben de Avondmaalsdiensten achter de rug. Jezus -Gods Zoon- nam het brood 
in Zijn Hand, brak het en deelde het uit. Net zoals Hij ook de beker wijn in de hand 
nam, volschonk en uitdeelde. Als dagelijks brood en tot zegen van wie het van Hém 
alleen verwachten. Wij, schuldige mensen die leven uit Zijn Hand. Want uiteindelijk gaf 
Hij Zijn leven als verzoening en voeding voor ons.

We kunnen het allemaal lezen, in de Bijbel. Paulus: “Heel de Schrift is door God ingegeven 
en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in 
de rechtvaardigheid.” Niet zomaar literatuur. Nee, het is gericht op de vergeving en 
volmaking van zondige mensen, op het heil voor de mensen dus en ook op toerusting 
tot elk goed werk (2 Tim. 3: 16-17). 

Ik lees maar mee, met Timotheüs. En, ik bedenk me: het is Pinksteren geweest. Gods 
Hand heeft ons persoonlijk Zijn Woord gegeven: in de bijbel -Gods persoonlijk 
Handschrift-, in Jezus, Zijn mens geworden Godswoord en in de belofte van Zijn 
Heilige Geest. 
Met dat Woord, in Schrift en Sacrament, mogen wij verder: voor onszelf, en voor al wie 
op ons pad komt.

Ds. Th. Overbeeke
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KERKDIENSTEN
Zondag 6 juli

OUDE KERK
09.00 uur: (1) ds. T. Overbeeke 
11.00 uur: (2) ds. W.J. Dekker 
(Wageningen)
16.45 uur: (3) ds. J.T. de Koning 
19.00 uur: (3) ds. J.T. de Koning 

GOEDE HERDERKERK
08.45 uur: (4) ds. L. Plug 
11.00 uur: (4) ds. L. Plug  
(Openlucht Buzerseweg)
18.30 uur: Kinder Sing-inn

ZINGEN VOOR DE DIENST
Zondag 6 juli
v.m.: Psalm 68 : 10
n.m.: Psalm 68 : 1

INZAMELING VAN DE GAVEN
1e collecte: Stichting Voorkom!
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: pastorale ondersteuning

Donderdag 10 juli

OUDE KERK
19.00 uur: ds. T. Overbeeke 
Bevestiging van het huwelijk van Hanna 
Tingen en Arnoud Gort

Zondag 29 juni

OUDE KERK
09.00 uur: (4) ds. J.C. Schuurman 
(Putten)
11.00 uur: (3) ds. J.T. de Koning  
(Heilige Doop)
16.45 uur: (2) ds. A. Bloemendal  
(Heilige Doop) 
19.00 uur: (2) ds. A. Bloemendal 

GOEDE HERDERKERK
08.45 uur: (1) ds. T. Overbeeke 
11.00 uur: (1) ds. T. Overbeeke  
(Heilige Doop)

ZINGEN VOOR DE DIENST
Zondag 29 juni
v.m.: Psalm 42 : 5 (OB|WK)
n.m.: Psalm 42 : 7

INZAMELING VAN DE GAVEN
1e collecte: voedselhulp Kenia
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: bouwfonds

COLOFON
EINDREDACTIE
Diny de Knegt
Dr. Albert Schweitzerlaan 70
3771 XN Barneveld. Tel: 40 04 30

KOPIJ KERKBODE
Uitsluitend per e-mail
t.a.v. Anita van Ginkel
kerkbode@hervormdbarneveld.nl
en uiterlijk zaterdag voor 
verschijning om 24.00 uur

KERKELIJK BUREAU
Kerkelijk centrum Rehoboth
Gasthuisstraat 5, 3771 HE Barneveld
Tel: 41 51 32
E-mail (uitgezonderd kopij kerkbode)
kerkelijkbureau@hervormdbarneveld.nl
website: www.hervormdbarneveld.nl

COÖRDINATOR
Wim Heij
Tel: 06 - 13 23 91 47
Voor reserveringen Oude Kerk/
KC Rehoboth/Goede Herderkerk/
De Hof/De Hoeksteen en overige 
zaken. Mailen naar: 
coordinator@hervormdbarneveld.nl.
Aanwezig: maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdagmorgen.

ADMINISTRATIE 
Kerkelijk Bureau. Tevens voor  
opgave abonnementen, advertenties, 
adreswijzigingen enz. Klachten  
betreffende nietbezorging: tel: 41 51 32
Buiten kantooruren kunt u de voicemail 
inspreken. 

ABONNEMENTEN 
€ 27,50 per jaar

WEBSITE
Voor vragen en aanleveren gegevens
Christiaan Rentier
webmaster@hervormdbarneveld.nl

ALGEMENE KERKENRAAD
Preses: L.M. de Pater
Assessor: Ds. L. Plug
Scriba: J. Mosselman
Tabaksland 17
3773 CE Barneveld. Tel. 42 11 28
e-mail: scriba.ak@hervormdbarneveld.nl

TELEFOONNUMMER:
Oude Kerk: 41 65 81
Goede Herderkerk: 41 53 05

Voor alle toekomstige activiteiten 
in deze kerkbode geldt: 
Zo de Heere wil en wij leven.

BEZOEK ZIEKENHUIZEN
- stel uw wijkpredikant op de hoogte 
van opname of ontslag;
- vermeld ook zijn naam bij de 
administratie van het ziekenhuis.

NEBOPLUS
Zaterdag 28 juni
19.00 uur: ds. J. Joppe

Zaterdag 5 juli
19.00 uur: ds. P. Vroegindeweij 
(Kootwijkerbroek)

KINDEROPPAS
Zondag 29 juni
9.00 uur Oude Kerk: groep 9
8.45 - 11.00 uur Goede Herderkerk: 
groep 2
16.45 uur Oude Kerk: groep 16
Zondag 6 juli
9.00 uur Oude Kerk: groep 9
8.45 - 11.00 uur Goede Herderkerk: 
groep 5
16.45 uur Oude Kerk: groep 17

Voor aanmeldingen en wijzigingen:
Tel:      06-13 81 00 52
Email: mahbarneveld@gmail.com
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ALGEMENE BERICHTEN

OPENLUCHTDIENST
Op zondag 6 juli 2025 wordt er om 11.00 uur weer een openluchtdienst 
georganiseerd op het weiland aan de Buzerseweg. In de Goede Herderkerk 
is dan geen dienst om 11.00 uur, wél om 8.45 uur. Invulling van de dienst is 
hetzelfde als in de kerk. Maar omdat we in de openlucht zitten: een mooie 
gelegenheid om anderen uit te nodigen mee te gaan. Zorgt u zelf voor 
een zitplaats in de vorm van een stoel of kleed? Denk er ook om: u zit in de 
buitenlucht, soms erg warm, soms verraderlijk koud. Voor de kinderen is er in 
de dienst een kindermoment, maar geen bijbelklas en oppas. 
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om wat de drinken en na te praten. 
Wij vragen om zoveel mogelijk op de fiets te komen via de Nederwoudseweg. 
Automobilisten wordt gevraagd via de Barneveldseweg de Buzerseweg in te 
rijden. Mocht het weer niet geschikt zijn voor een openluchtdienst dan zal de 
dienst alsnog in de Goede Herderkerk plaatsvinden en vermelden wij dat op 
de dag zelf voor 9.00 uur op de website van de Hervormde Kerk en ook via de 
sociale mediakanalen zal dan info verspreid worden. Zien wij u op het weiland?

BIJBELLEESCURSUS
Onze pastoraal werker Anton Verstoep heeft al een aantal Bijbelleescursussen 
voor het komende seizoen ingepland.
- Bijbelleescursus Daniël, start wo. 27 augustus 
- Bijbelleescursus Hosea, start do. 28 augustus 
- Bijbelleescursus Petrus, start wo. 3 september 
- Bijbelleescursus Timothéüs, start do. 11 september 
De avonden beginnen om 19.45 uur (vanaf 19.30 uur inloop) in Rehoboth. 
Voor meer informatie en aanmelding: averstoep@solcon.nl.

NABETRACHTING
Afgelopen zondag vierden we als gemeente het Heilig Avondmaal. 
In de middag/avond was er de dienst van dankzegging of ook wel 
nabetrachting genoemd (die heeft u toch niet overgeslagen?). 
Naar aanleiding van de nabetrachting schrijft ds. Smelt in zijn boekje 
“Van kracht tot kracht” het volgende:
“Ik zou terugkomen op de vraag: heb je zondag de gemeenschap met God
 in Christus ervaren en hoe? Ik hoop dat je als het ware Zijn handen naar
je uitgestrekt zag en dat je je in Zijn armen geborgen wist. Dan ben je 
welgelukzalig. Dan ben je te feliciteren met zo’n Zaligmaker. Maar het is ook 
goed mogelijk dat je verlegen wordt onder deze vraag, want je hebt niets of 
niet veel ervaren. Zeker als je voor het eerst deelnam, stelde je je er veel van 
voor. Maar het viel tegen. 
Dan mag ik je nogmaals wijzen op het gevaar niet allereerst op je gevoel te 
vertrouwen. Verwar geloof niet met gevoel! Je gaat niet aan het Avondmaal 
omdat je zoveel voelt, maar omdat Christus je roept. De vaste grond van je 
behoud zoek je toch niet in wat je van je geloof al dan niet erváárt. 
De enige grond is de volkomen en eenmalig offerande van Christus. 
Hij heeft de oorzaak en alle ellende in de wereld, voornamelijk de zonde 
weggenomen en heeft de Heilige Geest voor je verworven. Let wel: je zonden 
neemt Hij wég en de Geest geeft Hij je terug. Weer zo’n wonderlijke ruil! Door 
die Geest van Christus word je tijdens het avondmaal ervan verzekerd dat 
je een diepe innige gemeenschap met Christus mag oefenen en dat jij deel 
krijgt aan al de schatten die Christus voor je veroverd heeft: rechtvaardigheid, 
heiligheid, wijsheid, verlossing, volharding, gemeenschap der heiligen en het 
mogen komen in Zijn heerlijk Koninkrijk.”

Namens de algemene kerkenraad
Jaap Mosselman

DIACONIE
Voorzitter:

M. de Vries, Tel. : 06 - 22 13 67 78
Secretaris: 

G. Ligtenberg, Tel. 42 23 77
p/a: Postbus 159, 3770 AD Barneveld

e-mail: diaconie@hervormdbarneveld.nl
Penningmeester: 

M. van de Burgt, tel: 06-51 69 61 37
Administrateur: J. Wassenaar

GIFTEN / BETALINGEN:�
Rabobank: NL28 RABO 0385 5600 01�

MAALTIJD AAN HUIS
Voor aanmeldingen en wijzigingen

Tel. 06-13810052
Email: we.oudejans-sarelse@online.nl

HdS Zorg
Verpleging en Verzorging 40 56 03

Personenalarmering 0318- 67 22 23�

SAMEN HELPEN�
Hulpdienst en vervoer�

Tel.: 06 - 13 84 09 04 / 06 - 15 63 59 91 
�mail: samenhelpen@

hervormdbarneveld.nl

ADRESSEN VOOR ANDERE HULP
https://hervormdbarneveld.nl/hulp-nodig-

wij-helpen 

VOEDSELHULP KENIA
Diaconiecollecte zondag 29 juni 
Begin mei kwam het verzoek van Rev. 
Korir, onze contactpersoon in Kenia, om 
met Pinksteren een voedselhulpactie te 
houden. Het betreft vier verschillende 
regio’s met 
in totaal 500 
huishoudens 
voor totaal € 
6.000.
Inmiddels is er 
met hulp van 
de diaconie 
een bedrag 
beschikbaar 
gekomen en 
zijn er op een 
aantal locaties 
voedselpak-
ketten 
uitgedeeld (zie 
foto).
Met uw 
bijdrage kunnen we het totaalbedrag 
hopelijk bij elkaar krijgen. Concreet 
betekent dit dat voor € 12 een 
huisgezin van gemiddeld zes personen 
weer even verder kan zonder lege 
maag. De snelle rekensom leert ons 
dat het om 3.000 personen gaat, een 
aantal dat ook op de eerste Pinksterdag 
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KERKBEHEER
KERKELIJK BUREAU

Voor aanschaf collectebonnen en 
overige zaken geopend donderdag- en 
vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur. 

Tel: 41 51 32

Voorzitter: H.J. van de Beek, tel. 49 03 55
voorzitter.cvk@hervormdbarneveld.nl

Secretaris: E. Kas, tel. 42 07 26�
kerkrentmeesters@hervormdbarneveld.nl

Penningmeester: 
J.H. de Groot, tel. 41 66 11

Postadres: Gasthuisstraat 5,
3771 HE BARNEVELD�

Betalingen: t.n.v. CvK Hervormde 
Gemeente Barneveld

NL47 RABO 0373 7158 62

in Jeruzalem genoemd werd. Naar 
dit gedeelte uit Handelingen 2:41-47 
werd ook verwezen in het verslag 
van de voedseldistributie. De mensen 
ontvangen dit met vreugde en 
dankbaarheid en laten dat ook horen 
en zien tijdens de ontmoetingen in de 
droge gebieden van Pokot, Turkana, 
Baringo en Laikipia. 
Ons gebed is dat God door Zijn hand 
op deze zegeningen een rijke oogst van 
voorspoed zal zien.
Anton Verstoep

STICHTING VOORKOM!
Diaconiecollecte zondag 6 juli 
Voorkomen is beter dan genezen. 
Stichting Voorkom! heeft als doel 
het voorkomen van allerlei vormen 
van verslaving, zoals alcohol-, drugs-, 
gok-, rook- en internetverslaving. 
Door het geven van voorlichting op 
scholen door het hele land probeert 
de stichting jongeren te wapenen 
tegen de gevaren van verslaving en 
hen weerbaar te maken tegen het 
gebruik van verslavende middelen. 
De lessen worden gegeven door een 
preventiewerker samen met iemand die 
zelf verslaafd is geweest. De stichting 
wil bereiken dat jongeren een eigen 
mening vormen over verslavende 
middelen en hen helpen voor die 
mening uit te komen. Eveneens van 
harte aanbevolen!

INZAMELING VOEDSELBANK
Op zaterdag 5 juli is er van 9.00 tot 
12.00 uur 
weer een 
inzameling 
voor de 
Voedselbank 
bij de Goede 
Herderkerk. 
Om goed 
gevulde 
pakketten 
te kunnen 
samenstellen 
is elke 
keer weer 
een flinke 
hoeveelheid producten nodig. We 
vragen u daarom om iets van de 
volgende producten bij de Goede 
Herderkerk te brengen:  
eieren, lang houdbaar fruit (appels, 
peren), mix of saus voor rijst en 
beschuit of ontbijtkoek.
Namens de Stichting Hulp aan Elkaar en 
de Diaconie alvast heel hartelijk dank! 

Namens alle diakenen,
G. Ligtenberg

VERANTWOORDING COLLECTEN
MAF  8 juni	 €	 2.676,87

Inzameling 
Voedselbank 

Zaterdag 5 Juli 
Goede Herderkerk 

9.00 – 12.00 uur 
 • Eieren 

• Fruit liefst appels, peren 
• Mix of saus voor rijst 

• Beschuit of ontbijtkoek 

Plaatselijke ondersteuningen
9 juni	 €	 490,35
Open Doors  15 juni	 €	 3.993,61
De diakenen

AANKONDIGING COLLECTEN
De collectedoelen voor de komende 
weken zijn: zondag 29 juni: tweede 
collecte voor kerkbeheer (‘onze 
hervormde gemeente’) en derde collecte 
voor het bouwfonds; zondag 6 juli: 
tweede collecte voor kerkbeheer en derde 
collecte voor pastorale ondersteuning. 
We bevelen deze collecten van harte 
aan. Hieronder belichten we de collecte 
voor het pastorale ondersteuning

PASTORALE ONDERSTEUNING
3e collecte zondag 6 juli 
Soms kunnen pastorale gesprekken 
diepgaand en confronterend zijn. De 
Bijbel geeft enkele voorbeelden, zoals 
Nathan die koning David voor zijn 
overspel bestrafte en Jezus’ gesprekken 
met de Samaritaanse vrouw, de rijke 
jongeling en Nicodemus.
Nicodemus hoorde dat zonder 
wedergeboorte het koninkrijk van 
de hemel voor hem gesloten zou 
blijven. Volgens de Bijbelcommentator 
John Phillips waaide die nacht de 
Geest in Nicodemus’ ziel. Phillips 
schrijft hierover: ‘Nicodemus kon 
maar beter openstaan voor de 
zachte invloed van de Geest voordat 
die misschien wel voor altijd zou 
verdwijnen. Het is noodzakelijk dat 
wanneer de Heilige Geest een ziel 
bezoekt, in veroordelende, bekerende, 
herscheppende en vernieuwende 
kracht, de ziel reageert terwijl dat nog 
kan.’ 
Laten we bidden voor de vele 
pastorale gesprekken in onze 

gemeente, dat de Heilige Geest in 
deze gesprekken aanwezig is en 
betreffende gemeenteleden hiervan 
de effecten mogen ervaren. Bekering 
waar bekering nodig is. Bemoediging 
waar bemoediging nodig is. Troost waar 
troost nodig is. En vermaning waar 
vermaning nodig is. 

TEN SLOTTE
Sommige beelden in de Bijbel krijgen 
pas echt betekenis voor ons wanneer 
we begrijpen welke betekenis deze 
beelden hadden in de Joodse cultuur. 
Dit geldt ook voor het teken van Zijn 
bloed dat de Heere Jezus gebruikte 
tijdens het laatste avondmaal met 
Zijn discipelen, zoals beschreven in 
Mattheüs 26:27-28. 
In haar boek Listening to the Language 
of the Bible: Hearing It Through Jesus’ 
Ears legt Lois Tverberg uit dat in de 
oude Joodse cultuur het verliezen van 
bloed en sterven nauw met elkaar 
verbonden waren. God gebruikt dit 
gegeven en biedt de mogelijkheid 
van substitutie: het bloed van een dier 
offeren, in plaats van zelf te moeten 
sterven vanwege je zonden. Zie 
Leviticus 17:11. 
In de oude Joodse cultuur werd bloed 
ook altijd gebruikt bij het sluiten van 
verbonden of overeenkomsten, zoals 
te zien in het verbond met Abraham 
(Genesis 15:17) en het verbond 
met het volk Israël (Exodus 24:8). 
Wanneer de Heere Jezus naar Zijn 
bloed verwijst, komen beide beelden 
samen: de vervanging (substitutie) 
door persoonlijk deel te hebben in 
Christus’ verzoening met God, en de 
bekrachtiging (bezegeling) van een 
nieuw verbond met God door het bloed 
van Christus.

E. Kas

VERANTWOORDING COLLECTEN
Hervormde Gemeente
8 en 9 juni	 €	 2.498,48
GZB  8 juni	 €	 2.670,15
Zendingswerkers 9 juni	 €	  415,90
Koeweidienst (onkosten en Trans World 
Radio)  9 juni	 €	 1.212,91
Hervormd Gemeente
15 juni	 €	 1.849,46
Evangelisatiewerk  15 juni	 €	 1.824,31
College van Kerkrentmeesters

INZAMELING
Inzamelen van kleine 
spullen voor de 
Kerkpleinmarkt iedere 
zaterdag tussen 9-12 uur 
bij de Goede Herderkerk.

Voor het ophalen van grotere spullen 
kunt u bellen met Wout van de Bosch 
op 0342-412202.
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AANDACHTIG

“MET”
Ik heb onlangs een interessant boekje van Samuel Wells gelezen. Het 
gaat over het belangrijkste woord in de Bijbel. En dat is volgens Wells 
het woord ‘met’. Zoals dat ook in de naam ‘Immanuel’ wordt benadrukt: 
God mét ons. En zoals dat vanuit die naam ook van óns wordt gevraagd: 
mét mensen te zijn. 

Nu zegt hij: Ja, dat klinkt allemaal prachtig, maar ergens zit er 
iets in ons dat ook een beetje bang is voor dat woord ‘mét’. Want mét 
mensen zijn is soms een hele opgave. Het lijkt soms meer van ons te 
vragen dan we kunnen geven. En daarom zijn we zomaar geneigd om 
ons meer te richten op het woordje ‘voor’. Het is veel makkelijker om 
dingen vóór een ander te doen, dan om echt mét een ander te zijn. 

En hoe moeilijk dat is, maar ook hoe nodig dat is, werkelijk 
mét iemand te zijn en bij iemand te blijven in plaats van daaraan te 
ontsnappen door van alles voor iemand te gaan doen, dat maakt Wells 
duidelijk met een fragment uit The English Patient, waarin een man 
genaamd Laslo gesteld wordt voor een onmogelijke keuze. 

Hij bevindt zich in de middle of nowhere met zijn vrouw die 
dodelijk gewond is geraakt. En hij moet kiezen tussen bij haar blijven of 
drie dagen lopen om de bewoonde wereld te kunnen bereiken en hulp 
te halen. Hij kiest voor het laatste. Want -zo is zijn gedachte- hij doet het 
voor haar. Maar als hij na drie dagen terugkomt met die hulp voor haar, 
treft hij zijn vrouw levenloos aan. Ze is gestorven. 

En dan blijkt dat hij de verkeerde keuze heeft gemaakt. Dan 
beseft hij dat hij bij haar had moeten blijven om mét haar te kunnen 
zijn in haar laatste uren, in de tijd waarin zij hem zó nodig had. Maar 
hij heeft haar alleen gelaten in haar sterven, is niet mét haar geweest 
omdat hij iets vóór haar wilde doen. En misschien ook wel omdat hij 
het niet kon verdragen om haar te zien sterven. Misschien ook wel om 
daaraan te ontsnappen.

En dat is een heel aangrijpend beeld van hoe het vaak gaat. In 
het groot, maar ook in het klein. Er zijn mensen die de hele dag in de 
keuken staan om van alles voor hun gasten klaar te maken, om hen 
van alles vóór te kunnen zetten en ’s avonds bij het afscheid moeten ze 
tegen die gasten zeggen: “Jammer dat we elkaar niet hebben gesproken. 
Jammer dat we vandaag niet mét elkaar zijn geweest.”

Dat is een beeld van hoe het vaak gaat. En daarom is het zo 
belangrijk om dat tegenbeeld voorgespiegeld te krijgen. Om Jezus na te 
volgen, die vóór ons is geboren, die vóór ons heeft geleden, vóór ons is 
gestorven, jazeker, maar die vooral mét ons wil zijn. Wie we ook zijn en 
in welke omstandigheden we ook verkeren. 

ds. J.T. de Koning

GEZOCHT: HUISHOUDELIJKE HULP
Wij wonen met ons gezin met drie 
kinderen in Barneveld en zoeken 
iemand die helpt met schoonmaken 
in huis.
Het aantal te werken uren en tarief is 
in overleg. 
Bent u of ben jij iemand die ons 
graag wil helpen tegen betaling?
Neem dan contact met ons op via 
06-40363199 (bellen of appen). 

GEZOCHT: ONDERSTEUNING 
VANUIT PGB
Eveneens zijn we op zoek 
naar iemand die vanuit PGB 
ondersteuning/begeleiding wil 
bieden aan onze 5-jarige dochter. 
Het gaat wekelijks om 4 uur, tussen 
15.00-19.00 uur.
Voor meer informatie over de inhoud 
van de werkzaamheden kan je 
contact opnemen via 06-40363199. 
(bellen of appen).

De verkoophal is iedere 1e en 3e 
zaterdag van de maand geopend, Van 
Zuijlen van Nieveltlaan 56 (tegenover 
Karwei) van 9 tot 12 uur. Ons aanbod 
van de Kerkpleinmarkt is te vinden 
op Markplaats. Dit is mogelijk via 
zoekfunctie: Kerkpleinmarkt0342 
of https://www.marktplaats.nl/q/
kerkpleinmarkt0342/

         AGENDA
Opgave kerkbode@hervormdbarneveld.nl

Iedere dinsdag 10.00-11.30 uur Samen 
Koffie K.C. Rehoboth Rafikiruimte | info 
tel: 06-34102092
Iedere woensdag 18.45 – 19.30 uur 
gebedsuur Oude Kerk | info tel. 490547 
of 421714
Iedere donderdag 10.00-11.30 uur 
Samen Koffie Goede Herderkerk | info 
tel. 06-50123399
9 juli 17.00 - 19.00 uur Samen Eten - 
Soep-inn GHK | info tel. 0342-492400 of 
soep-inn@hervormdbarneveld.nl

Zie ook Agenda op www.
hervormdbarneveld.nl.
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NIEUWBOUW

PROGRAMMA VAN EISEN EN ENQUÊTE 
In de vorige kerkbode bent u geïnformeerd dat de 
algemene kerkenraad een aantal besluiten heeft 
genomen over de toekomst van onze gebouwen. 
Eén van de besluiten betreft het vaststellen van 
het Programma van Eisen voor het nieuwe kerkelijk 
centrum.

Het Programma van Eisen geldt als uitgangspunt 
voor het ontwerp en de bouw van een nieuw 
kerkelijk centrum. Dit nieuwe kerkelijk centrum (KC) is 
bedoeld voor de erediensten en kerkelijke en sociaal-
maatschappelijke activiteiten. 

Als vertrekpunt is een visie opgesteld. Deze visie is 
gepubliceerd in de kerkbode van 30 mei jl. en staat 
in Scipio onder Kerkgebouwen. Het belangrijkste 
uitgangspunt in deze visie is: ‘Het gebouw is een 
heilige plaats van ontmoeting: met God, met elkaar 
en met de ander’. 

Dit uitgangspunt vormt de basis voor het Programma 
van Eisen. Hierin worden onder andere een aantal 
ruimtelijke en functionele zaken benoemd zoals 
de gewenste omvang van de kerkzaal, het aantal 
benodigde zalen voor vergaderingen, kringen 
en catechese. Maar ook is ruimte ingepland voor 
ontmoeting, een goede en voldoende grote keuken, 
het kerkelijk bureau, een jeugdruimte, etc.

Het Programma van Eisen is mede tot stand 
gekomen op basis van gesprekken met diverse 
gebruikersgroepen: de Jeugdbeleidsraad, onze 
predikanten, de muziekgroep, de groep van beeld 
& geluid, etc. Daarnaast hebben we goed gekeken 
naar de aantallen kerkgangers in de verschillende 
diensten en de ontwikkelingen hierin. Verder zijn de 
activiteiten in onze wijkgebouwen in kaart gebracht 
om hiermee het aantal benodigde zalen vast te 
kunnen stellen. Tenslotte zijn wensen met betrekking 
tot de uitstraling van het gebouw en duurzaamheid 
meegenomen.

De belangrijkste zaken uit het Programma van Eisen 
voor het nieuwe kerkelijk centrum staan hieronder:
•	 Kerkzaal (750 zitplaatsen). 
•	 Kleine kerkzaal (200 zitplaatsen en te verbinden 

aan de grote kerkzaal). 
•	 Stilteruimte. 
•	 Foyer/ontmoetingsruimte.
•	 Horecakeuken. 
•	 Vergaderruimten (6 zalen van verschillende 

afmetingen). 

•	 Kinderoppas (2 ruimten). 
•	 Jeugdruimte (ca 100 personen). 
•	 Kantoorruimte (5 werkplekken). 
•	 Ondersteunende ruimten 

(fietsenstalling, berging, toiletten, lift 
en regieruimte).

Via onderstaande link of via QR code 
kunt u het gehele Programma van Eisen 
inzien:
https://ap.lc/zANSj

Voordat we een definitieve opdracht aan de 
architect geven, willen we eerst aan u en jou als 
gemeenteleden vragen om mee te kijken met dit 
Programma van Eisen. Want hoe zorgvuldig het 
bovenstaande ook gebeurd is, toch kunnen er zaken 
zijn die nu nog geen plaats in het Programma van 
Eisen hebben en die er naar uw en jouw mening toch 
in horen. 

Daarom willen wij u en jou vragen om een enquête 
in te vullen. De belangrijkste vraag in deze enquête 
is: Is het Programma van Eisen zo compleet? Zijn er 
nog zaken die wij over het hoofd hebben gezien? Zijn 
er wensen, ideeën of voorstellen van uw kant die we 
mee moeten nemen in de opdracht voor de architect, 
etc.? De enquête biedt voldoende ruimte om al uw 
opmerkingen, ideeën en voorstellen 
voor het nieuwe kerkelijk centrum een 
plaats te geven. 
U kunt de enquête invullen via 
onderstaande link of QR code: 
https://ap.lc/xGEki 
Deze link zal ook beschikbaar 
worden gesteld via de Scipio-app 
en de digitale Nieuwsbrief. Voor 
gemeenteleden die niet de mogelijkheid hebben om 
de enquête digitaal in te vullen, kan een papieren 
versie van de enquête op het kerkelijk bureau worden 
afgehaald. 

In de loop van de maand september willen we 
een informatieavond organiseren waarop o.a. 
de uitkomsten van deze enquête zullen worden 
teruggekoppeld. Uiteraard is de enquête volstrekt 
anoniem.

Als commissie kerkgebouwen hopen we dat u en jij 
de enquête willen invullen!

Namens de Commissie Kerkgebouwen, 
Melis de Vries
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ACTUEEL

OPENLUCHTDIENST
Zie de informatie onder de Algemene 
Berichten. 

NIEUWE SCRIBA GEZOCHT
De classicale vergadering Veluwe is op 
zoek naar een scriba. 
Na zeven jaar legt de huidige scriba 
zijn functie neer. We komen graag in 
contact met geïnteresseerden voor 
deze boeiende functie. In onze classis 
wordt het moderamen gevormd 
door de voorzitter, scriba, 2e scriba, 
classispredikant en een toegevoegd lid.
Samen hebben zij tot taak: het 
voorbereiden/samenroepen van de 
periodieke vergaderingen van de classis 
(CV) en het breed moderamen (BMCV), 
het opmaken van verslagen, het 
uitvoeren van besluiten, het afdoen van 
zaken van formele en administratieve 
aard. De scriba vervult in dit alles een 
belangrijke rol. Indien u belangstelling 

heeft, reageer dan vóór 9 juli a.s. Meer 
informatie over deze functie kunt u 
opvragen bij de scriba van uw wijk 
of met voorzitter ds. Gerben Westra; 
e-mail: voorzitter-classis-veluwe@
protestantsekerk.nl.

SAVE THE DATE
Op 15 oktober hopen we een avond te 
organiseren met als thema ‘Ongewild 
alleen’. Geen partner kunnen vinden, 
of opnieuw alleen komen te staan 
(na overlijden of echtscheiding), een 
afwezige partner door dementie of 
psychisch lijden, er zijn velen die 
alleen zijn of zich (ongewild) erg alleen 
voelen. Iets waar jij / u niet voor hebt 
gekozen, maar wat je is overkomen. 
We willen de avond om 18.00 
uur beginnen met een maaltijd 
in Rehoboth. Zo is er ruimte voor 
ontmoeting.
Na het eten zullen we in gesprek gaan 
met José Kraaijveld. Zij zal iets van 
haar eigen ervaringen vertellen en 
bemoedigende inzichten delen.
De datum is nog ver weg, maar voordat 
de agenda’s vol lopen na de vakantie, 
leek het ons goed om dit alvast door te 
geven.
Meer informatie volgt na de zomer, 
maar mail of app ons gerust als er 
vragen zijn:
Mail: rouwenverliesbarneveld@gmail.
com; Tel: 06-20027023.
Hartelijke groeten 
ds. Pieter Molenaar, Tineke van 
Middendorp en Wijnanda van der Kruijff

KERSTPROJECTKOOR SOLI LAUS DEO
Op vrijdag 19 december 2025 gaan 
we als koor o.l.v. Ton Burgering het 

OUD-TISME
Gezegende ouderdom klinkt mooi, 
maar wie eerlijk kijkt, ziet vaak een 
werkelijkheid van aftakeling en 
eenzaamheid. Een fitte zeventiger met 
familie om zich heen is gelukkig te 
noemen, een honderdjarige met een 
heldere geest is zeldzaam gezegend. 
Maar de gemiddelde negentiger? Die 
leeft vaak in stilte, alleen, met een 
lichaam dat steeds minder wil. 
Autisme wordt vaak gekarakteriseerd 
als een contactstoornis. Ouderdom 
met gebreken lijkt soms op iets 
soortgelijks. Daarom noem ik het, met 
een knipoog: oud-tisme. Het contact 
wordt stroef. Gesprekken worden 
moeilijk, antwoorden kort of korzelig. 
De buitenwereld vervaagt. Zeker bij 
dementie of hersenletsel is het contact 
vaak vrijwel verbroken. Maar evenwel 
zie je het gebeuren: ouderen keren zich 
naar binnen, praten niet meer vanzelf. 
De interesse in de ander verdwijnt, niet 
uit onwil, maar uit uitputting. 
En zo wordt het stil, ook als kinderen of 
kleinkinderen langskomen. Wat moet je 
zeggen tegen oma als je leven zo anders 
is dan dat van haar? Oud-tisme groeit in 
de stilte. 
Is er dan niets aan te doen? Jawel, maar 
de middelen zijn schaars en vragen 
toewijding. Kleine kinderen brengen 
vaak een glimlach. Een hartelijke 
houding, echte belangstelling en 
vooral: geduld – dat zijn medicijnen die 
contact weer op gang kunnen brengen. 
Soms helpt het als iemand écht wil 
luisteren, ook naar herhalingen. 
In Psalm 71 wordt de ouderdom 
verbonden met zorgen, verlaten 
door mensen en vermindering van 
krachten. In de ouderdom is er veel 
moeite en verdriet (Psalm 91). Maar, 
Psalm 92 koppelt de ouderdom aan 
groei. Ouderen kunnen groeien als 
palmbomen, rechtop. Hun lichaam 
kromt, maar zijzelf worden door God 
rechtop gehouden. Hun bladeren 
zijn geen herfstbladeren, maar het 
zijn groene bladeren en dragen nog 
steeds vrucht. Ze mogen in hun 
ouderdom met reden verkondigen 
dat de Heere betrouwbaar is! Als we in 
onze jeugd ingeënt worden met dat 
geloofsvertrouwen, zijn we op hoge 
leeftijd beter bestand tegen oud-tisme!
Bron: Nico van der Voet | Schrijver en 
spreker. (z.d.). https://nicovandervoet.nl/

VERENIGING & KRING

STARTOCHTEND ALLE VROUWENKRINGEN
Deze vindt plaats op 3 september.

Noteert u deze datum alvast, we hopen dat velen van u op 
deze startochtend aanwezig zullen zijn.

Ds. Overbeeke zal met ons de inleiding en hoofdstuk 1 
van de bijbelstudie bespreken.

Allen hartelijk uitgenodigd!
Bestuur Ruth en bestuur Anna
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JEUGD & GEZINKERSTVERHAAL uitvoeren in de 
Hervormde Kerk van Beekbergen.
Heb je er al vaker over gedacht te gaan 
zingen bij een koor? Of wil je gewoon 
graag meedoen aan ons project? Dan is 
dit je kans! Geef je snel op als projectlid 
via communicatie.solilausdeo@gmail.
com.
De repetities starten op dinsdag 2 
september en vinden iedere dinsdag 
plaats van 20.00 tot 22.00 uur in K.C. 
Rehoboth, Gasthuisstraat 5. Meer info: 
www.solilausdeo.nl.

OUDERS MET JONGE  
KINDEREN: GEEF JE MENING!
Heb jij een kind(eren) in de leeftijd 
van 0 jaar t/m groep 6? Dan is 
Zondagskinderen, onderdeel van 
de Jeugd Beleids Raad, benieuwd 
naar jouw mening over de zondagse 
activiteiten voor de jongsten van onze 
gemeente: kinderoppas, Bijbelklas, 
kerkboekje, zondagsschool, 
kinderpaspoort. 
Jouw en jullie input geeft waardevolle 
informatie om te groeien in onze 

missie: de jongsten van de gemeente, 
als Gods geliefde kinderen, een fijne, 
veilige plek bieden in onze gemeente 
en hen vertellen uit de Bijbel. 
We nemen de inzichten ook mee in 
de plannen voor het nieuwe kerkelijk 
centrum. Het invullen 
van de vragenlijst is 
anoniem en wordt erg 
gewaardeerd. Scan je de 
QR-code direct even?
Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie 
medewerking! 
Met vriendelijke groet, 
JBR Zondagskinderen

Op zoek naar een leuke baan?

Servicetechnicus Elektra  m/v

werkenbijleertouwer.nl

Print
perfekt!
Bel: 0342 - 41 28 68
Pascalstraat 22, Barneveld
info@drukkerijperfekt.com 
www.drukkerijperfekt.com Maatwerk in print & druk

Grote of kleine aantallen print- en drukwerk nodig? 
Al bijna 50 jaar perfekt tevreden klanten.


