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“En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood 
en in de gebeden” (Handelingen 2:42)

HOU VOL! 

De Heilige Geest is met ‘Sjawoe’ot’, het Zevenwekenfeest, uitgestort, om een gemeenschap 
van geloof, hoop en liefde te vormen, waarin Jezus Christus en dien gekruisigd centraal staat. 
We lezen dat die eerste gemeente daarbij blijft, daarin volhardt. Want de Geest van God maakt 
gelovigen vol van hun Heere en Heiland, vol van Zijn Woord en geboden en leert hen ook 
dagelijks daarin te volharden. Zij zijn zelfs dagelijks in de tempel te vinden en komen van 
huis tot huis samen om vast te houden aan de ware leer van de apostelen, om in agapèliefde 
elkaar tot hulp en steun te zijn, om samen het Heilig Avondmaal te vieren en in alles God te 
zoeken in hun gebeden. Niet voor even, zolang het duurt en leuk is. Nee, de Geest leert hen 
en dus ook ons, om vol te houden, om standvastig te zijn en te blijven, om tegen de stroom 
van de wereld in te gaan, van wetteloosheid en liefdeloosheid, om het niet op te geven, ook 
niet als moeite en verdriet komt, of zelfs verdrukking. Denk hierbij aan christenen die vervolgd 
worden vanwege hun geloof in Jezus. Daarom heeft de Statenvertaling dit vers vertaald met 
‘zij waren volhardende’ en de NBG ‘zij bleven volharden’. Want in de grondtekst staat het heel 
sterk uitgedrukt. Wij mogen onderweg niet afdwalen, of afhaken! Want alleen “wie volharden 
zal tot het einde, die zal zalig worden” (o.a. Matth. 24:13) 

De apostel Paulus vergelijkt het leven van een gelovige met lopen van een wedloop. Je 
bent onderweg naar het eindpunt, je hebt alles afgedaan wat je onderweg naar de finish 
hindert. Daarbij heb je maar één focus: het einddoel bereiken. Zo spoedig als mogelijk is. Ook 
als de verzuring in je benen toeneemt, of als je bijna niet meer verder kunt. Maar, je wordt 
aangemoedigd! Denk maar aan de Nijmeegse vierdaagse. Hebreeën 11 vertelt ons, dat er veel 
gelovigen (uit O.T.!) ons voorgegaan zijn. Zij hebben door Gods genade de eindstreep bereikt. 
En zij vuren ons aan. ‘Hou vol!’ ’Blijf bij wat je geleerd en toevertrouwd is!’ ’Zie op Hem alleen!’ 
Sommigen van hen ging het voor de wind en hebben in Zijn kracht door het geloof prachtige 
werken mogen doen. Anderen hadden de wind tegen, maar wilden van geen wijken weten. 
Ook wij mogen, ook al zit alles je tegen, standvastig blijven in ons geloof in Hem, in Zijn Kruis 
en Opstanding. Alleen door Hem ontvangen we uit genade vergeving van zonden en schuld. 
Alleen door Hem worden we geroepen door verkondiging en getuigenis. Alleen door Hem 
ontvangen we de Geest van wedergeboorte en worden we vernieuwd tot een rechtvaardig en 
heilig leven. Aan de maaltijd van de Heere ontvangen we door Zijn Geest kracht en moed om 
het vol te houden. Die Geest helpt ons ook om alles van Hem alleen te blijven verwachten. 

Eén van de Ik-ben woorden van onze Zaligmaker gaat over de ware Wijnstok en de ranken 
(Johannes 15:1-9). Sommigen denken, dat Hij alleen de stam van de ware Wijnstok is en dat 
wij als gelovigen de ranken zijn. Dat we dus zelf vrucht moeten dragen. Maar dat is moeilijk, 
ja eigenlijk onmogelijk om uit onszelf vrucht te dragen. Maar dat zegt de Heere Jezus niet. 
Want Hij is niet alleen de stam, maar ook de rank en de vrucht. Als je tot een levend geloof in 
Hem bent gekomen, ontvang je uit genade een plekje ‘in Hem’, als één van de rankjes in die 
Wijnstok. Om dan door Zijn Geest Zijn vrucht in jou uit te werken. Het is niet jouw liefde, maar 
Zijn liefde! Het is niet jouw zelfbeheersing, maar Zijn zelfbeheersing! Het enige waartoe Hij je 
oproept, is: “Blijf in Mij, en Ik in U.” Blijf volharden in dat ‘blijven in Hem’ om werkelijk vrucht te 
dragen. 

Daarin staan we niet alleen, want we maken deel uit van Zijn gemeente, die net als de 
eerste gemeente in Jeruzalem eensgezind bezig is samen te blijven volharden. In voor- en 
tegenspoed, in verdrukking en benauwdheid, in lief en leed, tot de wederkomst van Christus. 
Dan zal ook de wereld aan ons zien, hoe lief wij HEM en Zijn Woord hebben. Opdat Hij alle eer 
krijgt. Halleluja!
Ds. J. Maliepaard
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KERKDIENSTEN
Zondag 22 juni

OUDE KERK
08.45 uur: (3) ds. J.T. de Koning  
(Heilig Avondmaal) 
11.15 uur: (2) ds. A. Bloemendal  
(Heilig Avondmaal) 
15.45 uur: ds. A. Bloemendal  
(korte viering H.A.)
16.45 uur: (2) ds. A. Bloemendal 
(dankzegging H.A.) 
19.00 uur: (3) ds. J.T. de Koning 
(dankzegging H.A.) 

GOEDE HERDERKERK
08.45 uur: (4) ds. L. Plug  
(Heilig Avondmaal) 
11.15 uur: (4) ds. L. Plug  
(Heilig Avondmaal) 
16.45 uur: (4) ds. L. Plug  
(voortzetting en dankzegging H.A.) 

ZINGEN VOOR DE DIENST
Zondag 22 juni
v.m.: Psalm 99 : 2
n.m.: Psalm 99 : 8

INZAMELING VAN DE GAVEN
1e collecte: plaatselijke ondersteuningen
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: pastorale ondersteuning
collecte H.A.-tafels: maaltijdvoorziening 
Roermond

Vrijdag 27 juni

OUDE KERK
14.00 uur: ds. J.T. de Koning 
Bevestiging van het huwelijk van Rhodé 
Hartkamp en Luuk van de Kuilen

BUITENDIENST OP EIGEN LOCATIE, 
VAN DEDEMLAAN 13 
19.30 uur: ds. T. Overbeeke 
Bevestiging van het huwelijk van Joëlle 
van de Heg en Ard van der Pols

Zondag 15 juni

OUDE KERK
09.00 uur: (3) ds. J.T. de Koning 
(voorbereiding H.A.) 
11.00 uur: (2) ds. A. Bloemendal 
(voorbereiding H.A.) 
16.45 uur: (1) ds. G. van Goch  
(afscheid ds. G. van Goch) 
19.00 uur: (2) ds. T. Overbeeke  
(NGB 35)

GOEDE HERDERKERK
08.45 uur: (4) ds. L. Plug  
(voorbereiding H.A.) 
11.00 uur: (4) ds. L. Plug  
(voorbereiding H.A.) 

ZINGEN VOOR DE DIENST
Zondag 15 juni
v.m.: Psalm 130 : 4 (OB|WK)
n.m.: Psalm 130 : 3

INZAMELING VAN DE GAVEN
1e collecte: Open Doors
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: evangelisatiewerk

COLOFON
EINDREDACTIE
Diny de Knegt
Dr. Albert Schweitzerlaan 70
3771 XN Barneveld. Tel: 40 04 30

KOPIJ KERKBODE
Uitsluitend per e-mail
t.a.v. Anita van Ginkel
kerkbode@hervormdbarneveld.nl
en uiterlijk zaterdag voor 
verschijning om 24.00 uur

KERKELIJK BUREAU
Kerkelijk centrum Rehoboth
Gasthuisstraat 5, 3771 HE Barneveld
Tel: 41 51 32
E-mail (uitgezonderd kopij kerkbode)
kerkelijkbureau@hervormdbarneveld.nl
website: www.hervormdbarneveld.nl

COÖRDINATOR
Wim Heij
Tel: 06 - 13 23 91 47
Voor reserveringen Oude Kerk/
KC Rehoboth/Goede Herderkerk/
De Hof/De Hoeksteen en overige 
zaken. Mailen naar: 
coordinator@hervormdbarneveld.nl.
Aanwezig: maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdagmorgen.

ADMINISTRATIE 
Kerkelijk Bureau. Tevens voor  
opgave abonnementen, advertenties, 
adreswijzigingen enz. Klachten  
betreffende nietbezorging: tel: 41 51 32
Buiten kantooruren kunt u de voicemail 
inspreken. 

ABONNEMENTEN 
€ 27,50 per jaar

WEBSITE
Voor vragen en aanleveren gegevens
Christiaan Rentier
webmaster@hervormdbarneveld.nl

ALGEMENE KERKENRAAD
Preses: L.M. de Pater
Assessor: Ds. L. Plug
Scriba: J. Mosselman
Tabaksland 17
3773 CE Barneveld. Tel. 42 11 28
e-mail: scriba.ak@hervormdbarneveld.nl

TELEFOONNUMMER:
Oude Kerk: 41 65 81
Goede Herderkerk: 41 53 05

Voor alle toekomstige activiteiten 
in deze kerkbode geldt: 
Zo de Heere wil en wij leven.

Contactpersonen: 
Cora: 0342 55 02 05 
Erik: 06 83 07 65 50

Email: ppb@hervormdbarneveld.nl

NEBOPLUS
Zaterdag 14 juni
19.00 uur: ds. A. Bloemendal 

Zaterdag 21 juni
19.00 uur: ds. T. Overbeeke 
(voorbereiding H.A.) 

KINDEROPPAS
Zondag 15 juni 
9.00 uur Oude Kerk: groep 7 
8.45 - 11.00 uur Goede Herderkerk: 
groep 1
16.45 uur Oude Kerk: er is geen oppas 
Zondag 22 juni 
8.45 uur Oude Kerk: groep 5
8.45 - 11.15 uur Goede Herderkerk: 
groep 3
16.45 uur Oude Kerk: groep 13

Voor aanmeldingen en wijzigingen:
Tel:      06-13 81 00 52
Email: mahbarneveld@gmail.com
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ALGEMENE BERICHTEN

UITSLAG EXAMENS
Deze week werden de uitslagen van de examens eerste tijdvak bekend. 
We feliciteren de jongeren die hun examens haalden. Laten we samen God 
danken die daarvoor de kracht en de wijsheid gaf. 
We bidden ook om troost als er teleurstelling was omdat er nog een 
herkansing gedaan moet worden of zelfs het hele jaar overgedaan moet 
worden. God geve je dan nieuwe moed en kracht om verder te gaan.

HEILIG AVONDMAAL
De morgendiensten op zondag 15 juni zullen in het teken staan van de 
voorbereiding op het Heilig Avondmaal. 
In de voorbereidingsweek zijn er twee centrale bezinningsavonden, op 
woensdag 18 juni om 19.30 uur in de Goede Herderkerk en een dag later, op 
donderdag 19 juni om 19.30 uur in de Oude Kerk. Beide avonden worden 
geleid door onze pastoraal werker br. Verstoep. Voor wie daarbij niet aanwezig 
kan zijn, wordt de bezinning vanuit de Goede Herderkerk ook gestreamd via 
YouTube.
Voor wie niet naar de kerk kan, is het mogelijk om brood en wijn in de
Oude Kerk op te halen op zaterdagmorgen tussen 11.00 en 12.00 uur. Hiervoor 
is opgave vereist doormiddel van een mail naar scriba.ak@hervormdbarneveld.
nl of een telefoontje naar Wouter Rozendaal (06 - 22 46 07 05) of Jaap 
Mosselman (42 11 28). Graag uiterlijk vrijdag 20 juni 12.00 uur. 

Op zondag 22 juni hopen we het Heilig Avondmaal weer te mogen vieren. 
De morgendiensten in de Oude Kerk én de Goede Herderkerk beginnen om 
8.45 uur en 11.15 uur! In de Goede Herderkerk zal er ’s middags een dienst 
van voortzetting van en dankzegging voor het Heilig Avondmaal zijn. Bij deze 
middagdienst in de Goede Herderkerk zal geen oppas e.d. zijn. 
Om 15.45 uur is er ook een korte viering in de Oude Kerk.

Het is inmiddels acht weken geleden dat het Goede Vrijdag was. De dag 
waarop we herdenken dat de Heere Jezus zichzelf gaf als hét Paaslam. Het 
Avondmaal is er niet zomaar gekomen, zonder enige voorgeschiedenis. Er 
is een voortgaande lijn van het Pascha naar het Avondmaal. Een lijn van 
gedenken en geloven. Tijdens de viering van het Pascha met Zijn discipelen 
stelde Jezus het Avondmaal in. Hij vervulde het oude verbond door Zichzelf 
als het Paaslam te offeren. Zodat zondige, schuldige mensen kunnen schuilen 
achter Zijn verzoenend bloed. Zoals de Israëlieten eens schuilden achter het 
bloed van het lam. Heeft u al geleerd alleen daar uw Schuilplaats te zoeken? 
Dat u het niet zelf kunt redden? Neemt, eet, gedenk en geloof….

Namens de algemene kerkenraad,
Jaap Mosselman

BEZOEK ZIEKENHUIZEN
- stel uw wijkpredikant op de hoogte 
van opname of ontslag;
- vermeld ook zijn naam bij de 
administratie van het ziekenhuis.

DIACONIE
Voorzitter:

M. de Vries, Tel. : 06 - 22 13 67 78
Secretaris: 

G. Ligtenberg, Tel. 42 23 77
p/a: Postbus 159, 3770 AD Barneveld

e-mail: diaconie@hervormdbarneveld.nl
Penningmeester: 

M. van de Burgt, tel: 06-51 69 61 37
Administrateur: J. Wassenaar

GIFTEN / BETALINGEN: 
Rabobank: NL28 RABO 0385 5600 01 

MAALTIJD AAN HUIS
Voor aanmeldingen en wijzigingen

Tel. 06-13810052
Email: we.oudejans-sarelse@online.nl

HdS Zorg
Verpleging en Verzorging 40 56 03

Personenalarmering 0318- 67 22 23 

SAMEN HELPEN 
Hulpdienst en vervoer 

Tel.: 06 - 13 84 09 04 / 06 - 15 63 59 91 
 mail: samenhelpen@

hervormdbarneveld.nl

ADRESSEN VOOR ANDERE HULP
https://hervormdbarneveld.nl/hulp-nodig-

wij-helpen 

OPEN DOORS
Diaconiecollecte zondag 15 juni 
De zondag na Pinksteren is 
traditiegetrouw de zondag voor de 
vervolgde kerk.
Met de uitstorting van de Heilige 
Geest begon immers meteen ook de 
vervolging. Vluchtelingenorganisatie 
Open Doors steunt wereldwijd 
christenen die om hun geloof worden 
vervolgd of verdrukt. De organisatie 
brengt Bijbels en christelijke lectuur 
naar landen die daarvoor gesloten 
zijn. Daarnaast geeft Open Doors 
training en verleent de organisatie 
praktische hulp, zoals traumazorg en 
noodhulp. Open Doors werkt in zo’n 
vijftig landen. Daarnaast wil Open 
Doors westerse christenen betrekken 
bij de vervolgde kerk. Open Doors 
doet dit omdat ze gelooft dat wanneer 
één lid lijdt, alle leden meelijden (1 
Korintiërs 12:26) en omdat ze gelooft in 
de zendingsopdracht (Mattheüs 28:19) 
en dat alle deuren openstaan voor 

MELDING VAN EEN MUTATIE
Een verhuizing of huwelijk, de geboorte of het overlijden van een 
gemeentelid moet ook worden verwerkt in de kerkledenadministratie. 
Om dat systeem goed intact te kunnen houden, stelt uw plaatselijke 
kerk het erg op prijs als u deze mutaties aan haar door wilt geven.

Kerkelijk bureau Hervormde gemeente te Barneveld
Gasthuisstraat 5
371 HE Barneveld
Telefoon: 0342-415132
Email: ledenadministratie@hervormdbarneveld.nl
Of via onze website: https://hervormdbarneveld.nl/contactgegevens 
door middel van diverse formulieren.
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HULP NODIG? WIJ HELPEN!

Heeft u praktische, 
financiële of pastorale 
hulp nodig? Of bent u 
op zoek naar informatie 
over opvoeding, relaties, 
contactgroepen enz.?

Kijk op onze website:
hervormdbarneveld.nl/
hulp-nodig-wij-helpen

KERKBEHEER
KERKELIJK BUREAU

Voor aanschaf collectebonnen en 
overige zaken geopend donderdag- en 
vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur. 

Tel: 41 51 32

Voorzitter: H.J. van de Beek, tel. 49 03 55
voorzitter.cvk@hervormdbarneveld.nl

Secretaris: E. Kas, tel. 42 07 26 
kerkrentmeesters@hervormdbarneveld.nl

Penningmeester: 
J.H. de Groot, tel. 41 66 11

Postadres: Gasthuisstraat 5,
3771 HE BARNEVELD 

Betalingen: t.n.v. CvK Hervormde 
Gemeente Barneveld

NL47 RABO 0373 7158 62

het Evangelie. We bevelen ook deze 
collecte van harte bij u aan!

PLAATSELIJKE ONDERSTEUNINGEN
Diaconiecollecte zondag 22 juni 
Er leven in Nederland veel mensen 
die het financieel zwaar hebben. 
Ook aan Barneveld en aan onze 
eigen hervormde gemeente gaat 
dit niet voorbij. De oorzaak van 
de financiële problemen kan heel 
divers zijn. Te denken valt aan 
werkloosheid, ziekte, echtscheiding 
enz. De diaconie probeert mensen die 
moeite hebben om rond te komen 
te ondersteunen. Vrijwilligers van de 
thuisadministratie kunnen helpen 
om het uitgavenpatroon op orde 
te krijgen. Daarnaast verstrekt de 
diaconie, waar nodig, gelden voor 
eerste levensbehoeften. Ook worden 
betalingsachterstanden weggewerkt, 
zodat mensen met een frisse start 
kunnen beginnen. Uiteraard wordt 
eerst goed bekeken of een financiële 
bijdrage gerechtvaardigd is. Uw 
bijdrage is dan ook van harte welkom.

MAALTIJDVOORZIENING ROERMOND
Diaconiecollecte zondag 22 juni 
(collecteschalen avondmaalstafels)
Zoals bekend is onze gemeente een 
diaconale samenwerking aangegaan 
met de Protestantse Gemeente 
Roermond. Deze Limburgse gemeente 
heeft een ontmoetingscentrum waar 
mensen uit de kerkelijke gemeente, 
maar ook uit de wijde omgeving 
terecht kunnen voor een gesprek, 
een maaltijd of voor andere vormen 
van hulp. Op dit moment heeft een 
verbouwing van de keuken prioriteit 
om de maaltijdvoorziening op peil te 
kunnen houden. De opbrengst van de 
avondmaalscollecte wordt daarom voor 
dit doel bestemd.
Alle collecten van harte aanbevolen!

Namens alle diakenen,
G. Ligtenberg

VERANTWOORDING COLLECTEN
Huwelijk(en) april - mei € 1.487,95
Seniorenmiddag  22 mei € 152,15
(Nood)hulp wereldwijd
25 mei € 3.139,14
Op weg met de ander  
29 mei € 989,16
Light for the Children  1 juni € 2.542,08
De diakenen

AANKONDIGING COLLECTEN
De collectedoelen voor de komende 
weken zijn: zondag 15 juni: tweede 
collecte voor kerkbeheer (‘onze 
hervormde gemeente’) en derde collecte 
voor evangelisatiewerk; zondag 22 juni: 
tweede collecte voor kerkbeheer en derde 
collecte voor pastorale ondersteuning. 
We bevelen deze collecten van harte 
aan. Hieronder belichten we de collecte 
voor het evangelisatiewerk.

EVANGELISATIEWERK
3e collecte zondag 15 juni 
Vanuit de Evangelisatiecommissie 
organiseren enthousiaste vrijwilligers 
een breed scala aan activiteiten. Het 
doel is steeds: om anderen op een 
laagdrempelige wijze kennis te laten 
maken met het evangelie, de blijde, 
levensveranderende boodschap. 
Op de website van onze hervormde 
gemeente noemt de commissie 
negen evangelisatieactiviteiten: de 
Kerstnachtdienst op 24 december, 
de Alpha-cursus, Youth Alpha 16+, 
Kinder Sing-inn, Openstelling Oude 
Kerk op zaterdagen, Boekenkraam en 
Openstelling Oude Kerk tijdens de 
Oude Veluwse Markt, Godsdienstlessen 
op openbare scholen, Pitch Barneveld 

en Musicalgroep Rivka. Een tiende 
activiteit betreft de Jeugdweken, 
waarvoor de voorbereidingen in volle 
gang zijn. 
U kunt deze activiteiten ondersteunen 
via een welgemeende collectebijdrage 
en via aanhoudende gebeden om Gods 
zegen. 

TEN SLOTTE
Klinisch psychologe Corine Williams 
schrijft in het blad Therapy for Christians 
(Therapie voor christenen): ‘Velen van 
ons raken verstrikt in de cyclus van 
streven en proberen elk detail van ons 
leven te beheersen, om uiteindelijk 
uitgeput en overweldigd te raken. Maar 
er staat een krachtige waarheid in Psalm 
46:11 die een andere manier biedt: “Geef 
het op en weet dat ik God ben.” Dit vers 
roept op om te stoppen met streven 
en God te kennen, om onze behoefte 
aan controle los te laten en vrede te 
vinden in het vertrouwen op Gods 
soevereiniteit.’
Corine geeft concrete adviezen vanuit 
zeven Bijbelverzen. 
1. Erken dat God de controle heeft. Er 

gebeurt niets buiten Zijn wil om. 
(Spreuken 16:9).

2. Wees elke dag stil voor Jezus, zodat 
je je kunt concentreren op Zijn 
aanwezigheid. (Jesaja 30:15). 

3. Geef je zorgen actief over aan Jezus 
door te bidden, in je dagboek te 
schrijven of ze hardop uit te spreken. 
(1 Petrus 5: 7). 

4. Begrijp dat het moment waarop Hij 
dingen laat gebeuren perfect is, zelfs 
als deze niet overeenkomt met je 
verwachtingen. (Prediker 3:11). 

5. Vertrouw op Gods kracht. Herinner je 
dat Zijn kracht in je eigen zwakheid 
wordt volbracht. (2 Korinthe 12:9).

6. Zoek de vrede van God die alle 
begrip te boven gaat. (Filippenzen 
4:7). 

7. Denk na over wat God al in je leven 
heeft gedaan. (Psalm 136:1). 

E. Kas

VERANTWOORDING COLLECTEN
Hervormde Gemeente
25 mei € 2.066,73
Bouwfonds  25 mei € 1.858,73
Hervormde Gemeente
29 mei € 854,30
Evangelie & Moslims  29 mei € 907,08
Zendingsbussen mei € 1.545,65
Hervormde Gemeente
1 juni € 1.882,31
Pastorale ondersteuning
1 juni € 1.843,56
College van Kerkrentmeesters
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AANDACHTIG

GETUIGEN ZIJN?
Lucas ziet het helemaal voor zich: de Heilige Geest gaat vèrder, om 
het evangelie de wereld in te brengen. Vèrder dan je comfort-zone. En 
daarvoor worden mensen ingezet, om te getuigen van bekering en 
vergeving. De Heilige Geest laat daarbij het licht vallen op Jezus. Dat is 
Zijn doel. En dat blijkt nog steeds nodig. In ons eigen leven, in ons dorp, 
in ons land en de wereld om ons heen. Ieder op eigen wijze, net zoals de 
Heilige Geest het wil.
“U zúlt kracht ontvangen…U zúlt Mijn getuigen zijn…” lezen we in 
Handelingen 1: 8. Oei. Daar zat voor de discipelen bovendien ook 
wat ongemakkelijks bij. Samaria wordt genoemd. Ze liepen er liever 
met een boog omheen. De Joden hadden toch geen omgang met de 
Samaritanen? Er was eerder sprake van verachting. En dan klinkt de 
oproep om ook daar te getuigen. Daarvoor moeten ze hun vooroordelen 
opzijzetten en dus ook in Samaria gaan evangeliseren. Ik stel maar gelijk 
de vraag…: wat is jouw ‘Samaria’? Wat zit in de weg om het evangelie 
daar te brengen waar je juist niet wil komen?

Ik denk dat velen van ons wel van dat ongemak kennen. Altijd wel 
redenen om ergens níet het evangelie van Jezus Christus te brengen. 
Ik beperk me in dit stukje even tot de interne redenen, m.a.w. hoe is 
het in je eigen hart gesteld, met jouw eigen geloofsleven? Als dat zwak 
is, ondervoed, of beschadigd: ja dan is het ingewikkeld om het uit te 
dragen, om te getuigen. Hoe is het met je dagelijkse Bijbellezing, je 
gebedsleven, je betrokkenheid op de gemeente en elkaar? In dat geval 
hebben we ons de vraag te stellen: hoe ziet Jezus mij in genade aan, en 
hoe ziet Jezus die ander waar ik misschien moeite mee heb?

Er kan veel in de weg zitten. Dat brengt me nog op het volgende. 
Namelijk de gedachte dat we het uit eigen kracht moeten doen. Juist 
dat denkbeeld deed de overmoedige enthousiaste Petrus tegen een 
muur oplopen. Maar kijk eens wat er gebeurt in Handelingen 2? Dat 
heeft alles te maken met die andere kracht die hem de woorden en 
daden gaf te doen… de kracht van de Heilige Geest, zoals we lezen in 
Handelingen 1.
Zonder de kracht van die Geest zijn we niet in staat om de boodschap 
te verkondigen of om er op de juiste manier naar te handelen. Ik moet 
denken aan Jezus, want Hij begon Zijn openbare bediening pas na Zijn 
doop in de Jordaan, toen de Heilige Geest op Hem neerdaalde. Ja, Hij 
weet: “Zonder Mij kunt u niets doen.”
Ik lees daarin vooral ook een oproep om eerst eens goed zelfonderzoek 
te doen. Ook hier weer: waar sta ik in mijn geloofsleven? Wie is Jezus 
voor mij geworden? En wil ik door Zijn liefde ook mijn naaste dienen 
en van Jezus delen? Als we dat biddend doen: nederig, afhankelijk, 
verlangend: dan mogen we ook vasthouden aan de belofte van 
Pinksteren, namelijk de kracht van de Heilige Geest!

Iemand reikte me vroeger een mooie vergelijking aan. Zo’n mooie 
windmolen: de wieken draaien niet zomaar. De kop van de molen moet 
eerst zo gedraaid worden dat-ie de wind vangt, anders wordt ‘t niks. Hoe 
is dat bij jou gesteld? Zit er beweging in? Gemeente: hoe is het met ons 
gesteld? 
Het is Pinksteren geweest! Laten we die Geest waaien in al ons doen 
en laten? Zo ja, dan kunnen we getuigen van de Heere Jezus, van Zijn 
genade, van Zijn oproep tot bekering en een leven uit vergeving en 
verzoening.

Ds Th. Overbeeke

INZAMELING
Inzamelen van kleine 
spullen voor de 
Kerkpleinmarkt iedere 
zaterdag tussen 9-12 uur 
bij de Goede Herderkerk.

Voor het ophalen van grotere spullen 
kunt u bellen met Wout van de Bosch 
op 0342-412202.
De verkoophal is iedere 1e en 3e 
zaterdag van de maand geopend, Van 
Zuijlen van Nieveltlaan 56 (tegenover 
Karwei) van 9 tot 12 uur. Ons aanbod 
van de Kerkpleinmarkt is te vinden 
op Markplaats. Dit is mogelijk via 
zoekfunctie: Kerkpleinmarkt0342 
of https://www.marktplaats.nl/q/
kerkpleinmarkt0342/
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Mooiste meubels bij
De Espeterhoeve

www.espeterhoeve.nlLaat je inspireren op
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         AGENDA
Opgave kerkbode@hervormdbarneveld.nl

Iedere dinsdag 10.00-11.30 uur Samen 
Koffie K.C. Rehoboth Rafikiruimte | info 
tel: 06-34102092
Iedere woensdag 18.45 – 19.30 uur 
gebedsuur Oude Kerk | info tel. 490547 
of 421714
Iedere donderdag 10.00-11.30 uur 
Samen Koffie Goede Herderkerk | info 
tel. 06-50123399
20 juni 17.30 uur Samen 
Eten NeboPlus | aanmelden via 
samenetenneboplus@gmail.com of tel. 06-
42755686 / 06-53409933 

Zie ook Agenda op www.
hervormdbarneveld.nl.

ACTUEEL

KENIA 2025
Maandag 2 
juni kwamen 
we weer 
bijeen om 
een volgende stap te zetten met de 

voorbereidingen op de reis die op die 
avond exact over acht weken start. Een 
nachtvlucht op 28 juli om op dinsdag 
29 juli te landen in Nairobi en daar heel 
de dag door te brengen met bezoek 
aan een kindertehuis en een gemeente 
in de sloppenwijken. Daarom werd er 
ook aandacht besteed aan de culturele 
waarden en normen van het land, 
de eigenaardigheden en gebruiken 
van de bevolking en de praktische 
tips die nodig zijn om te overleven. 
Zo wordt het door een aantal wel 
beleefd vanwege de ontberingen 
die ze verwachten, maar vooralsnog 
gaan we ervanuit dat het meevalt. 
Desalniettemin toch blijvend voorbede 
gevraagd in de aanloop naar en tijdens 
de reis. We hebben in Kenia ook elke 
dag stille tijd en bezinnen ons tijdens 
de Bijbelstudies op vier thema’s. Elke 
week heeft een eigen sub-thema. 
Week 1: Verbinding door Jezus
Week 2: Verbinding in de praktijk
Week 3: Verbinding in de Bijbel
Week 4: Blijvende verbinding 
We hopen en vertrouwen op 
inspirerende en bemoedigende 
momenten. De acties die nodig zijn 
om het geld bij elkaar te krijgen voor 
kerkbouw en diaconale projecten heeft 
het volgende opgeleverd: autowas 
acties (zie foto) totaal ruim € 4.000, 
wijnactie € 1.300, houtenboombal 
€ 1.000, guldenbankbiljettenactie ruim 
€ 1.000, potgrondactie € 2.350.
Inmiddels staat de geldteller op 
€ 32.000 en hopen we met hulp 
van sponsors en alle giften klein 
of groot op € 40.000 uit te komen. 
Een bedrag (fiscaal aftrekbaar) mag 
naar Zendingscommissie Hervormd 
Barneveld: NL39RABO 0305509195 
o.v.v. Kenia projecten 2025. 
Dankzij 17 sponsors gaan we in mooie 
oranje T-shirts met hun namen en logo’s 
ons werk doen (zie foto). 

Als sponsor mag je ook met een logo 
op de website, meer hierover is te lezen 
op www.barneveldkenia.nl.
Meer informatie over de reis is te 
vinden in de maandelijkse nieuwsbrief 
en om deze in de mailbox te 
ontvangen kan u zich aanmelden via 
keniareis2025@gmail.com. 

NACHT VAN GEBED 20/21 JUNI 2025
Elke dag riskeren miljoenen christenen 
hun leven omdat ze Jezus volgen.
Ze worden gediscrimineerd, onderdrukt 
en zelfs gedood om hun geloof.
•	 Bid voor de pastor zonder kerk,
•	 voor het gezin dat vlucht voor geweld 
•	 voor het kind dat gepest wordt omdat 

het in Jezus gelooft. 
Bid want: “..als één van ons lijdt lijden 
we allemaal mee.” 1 kor.12 vs 26
Ontdek: je wordt door hen 
bemoedigd en gefocust om te zien 
waar het in het leven echt om gaat.

Op vrijdag 20 juni a.s. doen we ook in 
Barneveld mee met de landelijke Nacht 
van Gebed. 
Op honderden plekken in Nederland, 
België en daarbuiten staan christenen 
stil bij het lijden én het geloof van hun 
broers en zussen in landen als Jemen, 
Noord-Korea, Nigeria, Afghanistan en 
Bangladesh.
Bid jij/u ook mee? 
Welkom in belevingscentrum van Trans 
World Radio, Stationsweg 6, Barneveld.
We beginnen om 20.00 uur en eindigen 
’s nachts om 2.00 uur. 
Elk heel uur starten we een nieuwe 
gebedsronde. 
Zo’n gebedsronde bestaat uit:
•	 een video over vervolging in het 



IN
 E

N
 O

M
 D

E 
H

ER
VO

RM
D

E 
KE

RK
 - 

13
 J

U
N

I 2
02

5

   
8

desbetreffende land, 
•	 een bijpassend (luister)lied, 
•	 informatie over het land en 
•	 gebedspunten die we gebruiken als 

we in groepjes gaan bidden.
Aanmelden is niet nodig, je kunt zo 
binnenlopen. Van harte welkom!

SNOEIAFVAL INLEVEREN 
Voor u op vakantie gaat, nog even de 
tuin aan kant maken!
Zaterdagmorgen 28 juni kunt u 
uw snoeihout bij het inzamelpunt 
bij de Goede Herderkerk brengen 
(Eerstvolgende keer daarna 27 
september). Hier staan wij als commissie 
Kerk in Uitvoering klaar om het in 
ontvangst te nemen. U kunt terecht 
tussen 9.00 uur en 13.00 uur. Dit is 
alleen voor snoeiafval en géén gft afval. 
U kunt hier alleen als particulier terecht 

met auto met eventueel een aanhanger 
of kruiwagen en op vertoon van uw 
milieupas van de gemeente Barneveld. 
Dit is dus niet bedoeld voor hoveniers 
of andere zakelijke instellingen. Graag 
tot zaterdag 28 juni mei bij de Goede 
Herderkerk!
Namens commissie Kerk in Uitvoering, 
Arnold van Ginkel 

DE (WINDROOS) 
HGJB-
KERSTCONFERENTIE BESTAAT 50 
JAAR!
Op 27 december organiseert de 
HGJB een jubileumevent, omdat 
het 50 jaar geleden is dat de eerste 
Kerstconferentie werd gehouden. We 
kijken terug, maar richten ons ook op 
de toekomst: hoe kunnen we blijven 
investeren in nieuwe generaties? Samen 
vieren we Gods trouw –generatie op 
generatie. De dag zit vol inspirerende 
verhalen, herkenbare gezichten, 
muziek, ontmoeting en een sfeer waar 
de (Windroos-) Kerstconferentie om 
bekendstaat.
Ben jij erbij? Meld je snel aan via: HGJB.
nl/50jaarkc

NIEUWE EDITIE OP TOONHOOGTE
Deze zomer verschijnt de nieuwe 
editie van de HGJB-liedbundel Op 
Toonhoogte. Deze uitgave bevat, 
net als de editie uit 2015, een brede 
selectie liederen waarin verschillende 
tradities samenkomen. In de bundel 
vind je onder andere psalmen uit De 
Nieuwe Psalmberijming en berijmingen 
van Enny de Bruijn, hymnes, nieuwe 
liederen van Sela, kinderliederen en 
bekende klassiekers, zoals ‘Lichtstad 
met uw paar’len poorten’. De bundel 
verschijnt rond de zomer en is nu al 
te pre-orderen via de webshop HGJB.
kameel.nl.

REISLEIDER? | HGJB-VAKANTIES
Deze zomer gaan meer dan 900 
kinderen, tieners en jongeren met de 
HGJB op vakantie. Alleen… 
daarvoor is ook reisleiding nodig. 
Daarom zoekt de HGJB nog 15 
enthousiaste jongeren die deze zomer 
een weekje met hen op stap willen. Het 
leiden van een reis is niet alleen leuk, 
maar ook leerzaam en verdiepend voor 
het geloof. Ken of ben jij iemand die 
dit goed zou kunnen? Meld je aan via 
HGJB.nl/reisleiding

Galvanistraat 20 • Ede • Industrieterrein Frankeneng • Telefoon (0318) 69 00 89Galvanistraat 20 • Ede • Industrieterrein Frankeneng • Telefoon (0318) 69 00 89

Variaties in 
vuur en vlam.

Galvanistraat 20 • Ede • Industrieterrein Frankeneng • Telefoon (0318) 69 00 89

www.kachelhuus.nl

0342 400 285 | www.wolfsgoed.nl0342 400 285 | www.wolfsgoed.nl

VERKOOP

AANKOOP

TAXATIES

VERHUISPLANNEN?
Maak vrijblijvend kennis met onze werkwijze. 
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DE 
KINDERZEGEN 
(2)
Sommige 
ouders 
zegenen hun 
kinderen ook 
bij de uitgang 
van de sabbat, 
een ceremonie die tevens gebruikelijk is 
bij de aanvang van een feestdag. Zoals 
bij de aanvang van Grote Verzoendag, 
‘s middags, voordat deze dag begint.
Dan wordt na de tekst van de 
priesterzegen een veel langere tekst 
uitgesproken. Die tekst geeft de wens 
aan dat men hoopt dat het kind steeds 

DE VERWARRING VOORBIJ?
Als we het over Pinksteren hebben, 
denken we vaak aan het talenwonder. 
De verwarring die ontstond bij de 
torenbouw in Babel, is eventjes 
weg. Wat heerlijk! Wat wel blijft, is 
de verscheidenheid: iedereen mag 
in zijn eigen taal God dienen. Dat is 
volgens Johannes op Patmos nog 
toekomstmuziek. 
Zeker en ik kijk daar enorm naar uit. Ik 
ben echter gezegend dat ik dat nu al 
heel vaak meemaak. Om samen al God 
te loven in zoveel talen om me heen! En 
het is ook mijn levensmissie, dat zoveel 

KOEWEIDIENST, TWEEDE 
PINKSTERDAG: “ALS EEN DUIF”
Tijdens de Koeweidienst ging het 
over de doop van Jezus. Wanneer Hij 
gedoopt is door Johannes, daalt de 
Geest als een duif op Hem neer en er 
klinkt een stem: “Jij bent Mijn geliefde 
Zoon, in Jou vind ik vreugde.”
Een indrukwekkende dienst, waarin 
we stil werden en in stilte tegen God 
konden zeggen, dat we Zijn kind willen 
zijn, dat Hij onze Vader is. Dan vindt Hij 
vreugde in ons, ondanks alles wat er 
aan ons mankeert. 

Wat hebben we gezongen en muziek 
gemaakt! Geweldig. En de duiven, die 
werden losgelaten door de kinderen, 
als teken van de uitstorting van 
de Heilige Geest. Dan worden we 
postduiven, die de boodschap van 
Jezus mogen doorgeven. Een postduif 
werd losgelaten met de boodschap van 
Johannes 3 vers 16 aan zijn pootje.
En ach ja, die duiven waren prachtig, 
dat vergeet je niet meer. Maar het 
mooiste was, dat mensen werden 
aangeraakt door de Geest. Glorie 

aan God! Dat is zo’n groot wonder, dat 
je er klein van wordt. Wat is God goed 
en genadig!
Ook mooie ontmoetingen na de dienst, 
we hadden het goed met elkaar.
Wil je de dienst terugkijken? Het is de 
bedoeling dat de dienst op het YouTube 
kanaal van onze gemeente komt.

mogelijk mensen dat ook kunnen doen, 
in hun moedertaal.
Maar die verwarring van Babel… die is 
er nog wel steeds. En dat ervaar ik vaker 
dan me lief is. Het is niet makkelijk om 
in één ruimte mensen te begrijpen in 
het Frans, Engels, Swahili. Dat blokkeert 
me vaak en dat frustreert me enorm. 
Hoe mooi was het dan voor mij om op 
Pinksteren in een kerk te zijn, in Congo. 
Ja, er werd gesproken en gezongen in 
het Frans en het Swahili en zelfs in weer 
een andere taal - met een ander accent 
dan ik kende. 
Toch was er iets dat we allemaal 
verstonden: we aten en dronken 
samen het brood en de wijn. Dat 
was heel duidelijke taal en die 
begrepen we allemaal!
Patrick Rietveld
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BIDDEN VOOR HET NIEUWE 
KERKELIJK CENTRUM
Laten we als gemeente het 
nieuwe gebouw in gebed voor de 
Bouwmeester brengen. Dat het proces 
en het gebouw zelf tot eer van Hem 
mag zijn en tot opbouw van Zijn Kerk. 
Bidt en dankt u mee?
Dank mee voor...
•	 al het voorwerk dat al gedaan mocht 

worden
•	 steeds meer vrijwilligers in onze 

gemeente die een bijdrage willen 
leveren aan het nieuwe kerkelijk 
centrum

•	 de goede samenwerking tussen 
het College van Kerkrentmeesters, 
de Algemene Kerkenraad en de 
Commissie Kerkgebouwen

Bid mee voor...
•	 Gods wijsheid en leiding voor de 

Commissie Kerkgebouwen in het 
hele traject

•	 de verdere voorbereiding van 
de bouw en de start van de 
fondsenwerving

•	 betrokkenheid van onze hele 
gemeente bij het proces en 
vertrouwen dat God ons wil leiden 

•	 een goede onderlinge communicatie 
tussen de Commissie Kerkgebouwen, 
de volledige gemeente en alle 
betrokken groepen/commissies in 
onze gemeente.

•	 de voortgang van het Flora en Fauna 
onderzoek

•	 de burgerlijke gemeente die 
een belangrijke rol speelt bij het 
verwezenlijken van onze plannen

godvrezend zal zijn en dat het kind 
kinderen en kleinkinderen zal krijgen, 
welke ook weer zullen doorgaan op 
het joodse pad. Hoewel mijn ouders 
in 2000 naar Israël zijn gegaan en ik 
deze zegen sindsdien telefonisch krijg 
aangereikt, is het voor mij nog steeds 
een heel emotioneel moment als ik 
voorafgaand aan de Grote Verzoendag 
deze zegen ontvang. De klok en alles 
eromheen staat dan echt even stil.
Ook is het gebruikelijk om deze zegen 
te geven als het kind op reis gaat. 
Ik denk hierbij aan wat een huisvriend 
mij eens vertelde. Op het station had 
hij een oude man gezien die afscheid 
nam van een jonger persoon. De oude 
man legde - midden op het perron - 
zijn handen op het hoofd van de 
jongere man en sprak zachtjes een zin 
uit. Onmiskenbaar de over zijn kind 
uitgesproken priesterzegen.
Rabbijn S. Katz in: protestantsekerk.nl/
verdieping
israel@hervormdbarneveld.nl

Dé meest complete makelaar 
van de Veluwe. 

MNM.nl

Dé makelaar 
van Midden
Nederland

Professionals in woningmakelaardij, agrarisch en 
landelijk vastgoed en hypotheken.

Hypotheekadviseur
Hans van Dijk

Woning makelaar (ARMT)
Everhard Hazeleger

Agrarisch makelaar 
Gijs Snoei

0342-423400

Slaapt u nog wel comfortabel en krijgt uw lichaam de juiste ondersteuning? 
De experts van Slaapkenner Van Ravenhorst luisteren naar uw wensen en 
beoordelen uw houding en situatie om tot dé slaapoplossing te komen. 
Of het nu om een luxueuze boxspring, duurzaam matras of comfortabel 
kussen gaat; uw nachtrust is bij ons in goede handen!

voor 
een goed 

gevoel
www.vanravenhorst.eu 

voor 
een goed 

gevoel
www.vanravenhorst.eu 

voor 
een goed 

gevoel
www.vanravenhorst.eu 

voor 
een goed 

gevoel
www.vanravenhorst.eu 

voor 
een goed 

gevoel
www.vanravenhorst.eu 

Ervaar het verschil. 

Hessenweg 72
3835 PL Stoutenburg
T     033 - 494 08 44

E     info@vanravenhorst.eu
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NIEUWBOUW

AFRONDING HAALBAARHEIDSONDERZOEK NIEUW KERKELIJK 
CENTRUM
In een eerder nieuwsbericht hebben we u verteld over de start van het definitieve haalbaarheidsonderzoek van 
de commissie kerkgebouwen voor een nieuw kerkelijk centrum op de locatie Rehoboth. Op de informatieavond 
van 10 december hebben we laten zien met welke onderzoeken we op dat moment bezig waren en al een aantal 
bevindingen gedeeld.

Inmiddels is dit definitieve haalbaarheidsonderzoek afgerond. Naar de overtuiging van de commissie is 
nieuwbouw van een kerkelijk centrum op de locatie van het huidige Rehoboth haalbaar. Deze haalbaarheid 
is getoetst op aspecten zoals: is het in principe planologisch mogelijk, zijn de kosten ook op lange termijn 
betaalbaar voor onze gemeente en kan het Programma van Eisen gerealiseerd worden. Naar de mening van de 
commissie past een centraal gelegen kerkelijk centrum uitstekend bij de visie op gemeentezijn die voortkomt uit 
het recent doorlopen bezinningstraject. 

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft in zijn vergadering van 8 april jl. een positief advies gegeven over 
het haalbaarheidsonderzoek en een aantal suggesties gegeven voor het vervolgtraject. In zijn vergadering van 21 
mei heeft de Algemene Kerkenraad (AK) dit positieve advies overgenomen en is een aantal besluiten genomen. 

Deze besluiten hebben betrekking op:
•	 het Programma van Eisen voor het nieuwe kerkelijk centrum; 
•	 de wijze waarop we op termijn de Goede Herderkerk willen afstoten; 
•	 de toekomst van de wijkgebouwen.

In de vorige kerkbode heeft u al kennis kunnen nemen van de visie op het nieuwe kerkelijk centrum, die de basis 
vormt voor de verdere plannen. In de komende kerkbodes zullen wij de genomen besluiten verder toelichten.

Vervolg
Inmiddels is de commissie van start gegaan met een nieuwe opdracht: het verder voorbereiden van de bouw 
en het opstarten van de fondswerving. Deze voorbereidingen bestaan onder meer uit het selecteren van een 
architect, het afstemmen van de planologische procedure met de gemeente Barneveld, de participatie van de 
buurt en uiteraard het afstemmen van de plannen met de toezichthoudende organen van de kerk. 

Inbreng gemeente op Programma van Eisen
Voordat we een definitieve opdracht aan de architect willen geven, willen we eerst aan u als gemeenteleden 
vragen om mee te kijken met het Programma van Eisen. Nog voor de zomervakantie gaan wij daarvoor een 
enquête uitzetten waarbij we u vragen of het Programma van Eisen wat u betreft zo compleet is. Zijn er nog 
zaken die wij over het hoofd hebben gezien? Zijn er wensen, ideeën of voorstellen van uw kant die we mee 
moeten nemen in de opdracht voor de architect, etc.? Vanzelfsprekend ontvangt u het Programma van Eisen ter 
inzage.

Informatieavond
Medio september houden we opnieuw een informatieavond voor de hele gemeente. We zullen dan de genomen 
besluiten verder toelichten, de uitkomsten van de enquête met u delen en mogelijk kunt u kennismaken met 
de architect. Ons streven is om vervolgens in het laatste kwartaal van dit jaar een eerste schetsontwerp van het 
nieuwe kerkelijk centrum te kunnen presenteren. 
Er is al veel gebeurd en er moet nog veel meer gebeuren. Daarbij zal nog het nodige van ons allen gevraagd 
worden. Waar we dankbaar voor zijn is de goede samenwerking tussen het College van Kerkrentmeesters en de 
Algemene Kerkenraad. We trekken echt samen op in dit proces en dat stimuleert en enthousiasmeert. Eveneens 
zijn we dankbaar voor de gemeenteleden die al spontaan hulp aanboden op allerlei terreinen. Ook zijn we 
dankbaar dat er wordt gebeden voor het werk rondom de kerkbouw. Maar onze grootste dank gaat uit naar God: 
dat Hij ons inspireert met Zijn Geest en dat we dit werk mogen doen onder Zijn Zegen, tot eer van Zijn Naam, tot 
opbouw van Zijn Kerk. 
Wij hebben het e-mailadres kerkgebouwen@hervormdbarneveld.nl beschikbaar voor uw/jouw vragen, 
opmerkingen en suggesties. Schroom niet om hier gebruik van te maken.

Namens de Commissie Kerkgebouwen, 
Melis de Vries
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Meer dan 20 jaar ervaring

Echt vakmanschap

Partner met grote merken

Neem gerust contact op voor meer informatie 
of bezoek onze winkel! 

Valkseweg 36
3771 RE   Barneveld

info@hetfietsenhuis.nl
0342 - 424 930

0342 - 404 600

www.beekschilders.nl


