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Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd… (Filippenzen 2: 9)

JEZUS IS VERHOOGD

Een overweldigend tekstwoord. Midden in de vragen in ons leven, de onzekerheid, de 
spanningen van de tijden, de leegte om ons heen, de nacht van onze ziel, komt de Geest 
ons storen. Genadig. Hef uw hoofd omhoog. Uw hart! Het was Jezus’ kroningsdag. Wij zien 
Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, Hij is verhoogd! Hoe het ook gaat, nu gaat het 
nooit meer mis. Christus, onze Heere heeft de machten overwonnen, Hij is thuisgekomen.

Daarom heeft God Hem verhoogd. Waarom? Hoezo? In de vorige verzen ligt alle 
nadruk op Jezus’ vernedering. Een pijl naar beneden. Jezus vernedert Zich diep. Als een 
slaaf, die onze ziekten draagt, onze angsten doorstaat, uw pijn doorleeft, uw dood sterft! 
Jezus, Die vuile handen maakt om mijn onreinheid, mijn schuld te dragen. Die zelfs onze 
donkere vloek overneemt! Die hangt voor mijn zonden zwart en zwaar. Zo dicht komt Hij 
bij ons, in deze gebroken wereld. In onze eenzaamheid. En in dat deel van dit lied, is Jezus 
Zelf het onderwerp! Hij heeft Zich vernederd! Daar koos Hij Zelf voor! Zo ver ging Hij. 
Eindeloze liefde!

Maar, in onze tekst verandert het onderwerp abrupt. Nu is Jezus niet langer het 
onderwerp! Maar God, Zijn Vader. Hij handelt. Dit is Zijn reactie, op Jezus’ vernedering, 
op Zijn volbrachte werk, God heeft Hem uitermate verhoogd. Machtige kroon op Jezus’ 
werk. Verhoogd! Op de troon aan Gods rechterhand. Mijn Kind komt thuis. Hemelvaart 
is het “Amen” van de Vader op Jezus’ werk. Ik herinner me een woord van Jezus Zelf: “Wie 
zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.” Nu gaan die woorden in Jezus’ eigen leven in 
vervulling. Als een teken dat Hij Zijn woorden waar maakt. Als een teken dat Hij altijd en 
in alles de Eerste is. Als Zijn handtekening: “Op Mij kun je aan.” Let sterk op Hem, zou de 
schrijver van de Hebreeënbrief schrijven. 

Wie vernedert zich voor God, voor Christus? Want, in u zit nog zoveel van dat donkere, 
duistere. Het blokkeert ons soms zo. Ik schaam me. Het zit zo diep. Wie Zich voor Christus 
vernedert, wordt met Hem verhoogd. Zal de Vader doen. Hij ziet me in Hem. Deel van Zijn 
lichaam. 

Hemelvaart is door de Vader georganiseerd! De kroon op Jezus’ werk. Want, de 
hemelse Vader presenteert Christus aan de gemeente, aan de wereld, aan u, aan mij: 
verhoogd! Handen van de Vader en van de Zoon grijpen in elkaar. Ik en de Vader zijn één. 
Verhoogd.

En dan wel: bovenmate. Niet een beetje, zo van: “Kom wat hoger op.” Paulus gebruikt 
een speciaal werkwoord. Dat betekent: “Super verhogen”. De Vader zet Jezus op glorieuze 
hoogte! De troon naast Hem. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. We dienen 
geen machteloze Koning, Die lijdzaam toeziet. God regeert door Hem, door Jezus. Koning 
van glorie. Zo vestigt Hij hier op aarde Zijn Koninkrijk. Stap voor stap, dag voor dag. Dwars 
tegen alle anti-machten van dood en duisternis in. Christus is verhoogd. Hij vestigt Zijn 
Rijk. Tot de laatste dag aan toe. Dwars door alle weerstanden heen. Hij regeert als Koning 
totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten gelegd heeft. 

Verhoogd: in de hemel bij Zijn Vader. Maar, Hij draagt Zijn gemeente in Zijn hart! 
Anders dan de schenker – uit het verhaal van Jozef in de gevangenis. De schenker is 
Jozef totaal vergeten. Christus niet. Intensief betrokken op u, op Zijn kerk. Geen moment 
verliest Hij u uit Zijn oog. Daarvoor was Zijn vernedering te diep, Zijn liefde te intens! 
Deze woorden zetten mij op heilige grond! Wij hebben een Koning. En wat voor Eén. 
Een Priester-Koning. Er wordt voor u gebeden! En vanuit de hemel heeft Hij Zijn Geest 
uitgestort. Zo leven we biddend naar Pinksteren toe. Vol hoop op Gods grote toekomst.
Ds. G.D. Kamphuis
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KERKDIENSTEN
Zondag 8 juni - 1e Pinksterdag

OUDE KERK
09.00 uur: (4) ds. L. Plug 
11.00 uur: (3) ds. J.T. de Koning 
16.45 uur: (1) ds. T. Overbeeke  
(H.C. Zondag 21)
19.00 uur: (1) ds. T. Overbeeke  
(H.C. Zondag 21)

GOEDE HERDERKERK
08.45 uur: (2) ds. A. Bloemendal 
11.00 uur: (2) ds. A. Bloemendal 

ZINGEN VOOR DE DIENST
Zondag 8 juni
v.m.: Psalm 133 : 3
n.m.: Psalm 133 : 1

INZAMELING VAN DE GAVEN
1e collecte: MAF
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: GZB

Maandag 9 juni - 2e Pinksterdag

OUDE KERK
09.30 uur: (2) ds. A.C. Borsje 
(Zwartebroek-Terschuur)

KOEWEI OPENLUCHTDIENST
10.00 uur: ds. J.T. de Koning / Henco 
van Zijtveld

ZINGEN VOOR DE DIENST
Maandag 9 juni
v.m.: Psalm 108 : 2

INZAMELING VAN DE GAVEN
1e collecte: plaatselijke ondersteuningen
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: zendingswerkers

Zondag 1 juni

OUDE KERK
09.00 uur: (1) ds. T. Overbeeke 
11.00 uur: (2) ds. C.G. Visser 
(Kootwijkerbroek)
16.45 uur: (3) ds. J.T. de Koning  
(NGB 33)
19.00 uur: (3) ds. J.T. de Koning  
(NGB 33)

GOEDE HERDERKERK
08.45 uur: (4) ds. F. Wijnhorst  
(Ermelo)
11.00 uur: (4) ds. F. Wijnhorst (Ermelo)
18.30 uur: Kinder Sing-inn

ZINGEN VOOR DE DIENST
Zondag 1 juni
v.m.: Psalm 45 : 1
n.m.: Psalm 45 : 2

INZAMELING VAN DE GAVEN
1e collecte: Light for the Children
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: pastorale ondersteuning

COLOFON
EINDREDACTIE
Diny de Knegt
Dr. Albert Schweitzerlaan 70
3771 XN Barneveld. Tel: 40 04 30

KOPIJ KERKBODE
Uitsluitend per e-mail
t.a.v. Anita van Ginkel
kerkbode@hervormdbarneveld.nl
en uiterlijk zaterdag voor 
verschijning om 24.00 uur

KERKELIJK BUREAU
Kerkelijk centrum Rehoboth
Gasthuisstraat 5, 3771 HE Barneveld
Tel: 41 51 32
E-mail (uitgezonderd kopij kerkbode)
kerkelijkbureau@hervormdbarneveld.nl
website: www.hervormdbarneveld.nl

COÖRDINATOR
Wim Heij
Tel: 06 - 13 23 91 47
Voor reserveringen Oude Kerk/
KC Rehoboth/Goede Herderkerk/
De Hof/De Hoeksteen en overige 
zaken. Mailen naar: 
coordinator@hervormdbarneveld.nl.
Aanwezig: maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdagmorgen.

ADMINISTRATIE 
Kerkelijk Bureau. Tevens voor  
opgave abonnementen, advertenties, 
adreswijzigingen enz. Klachten  
betreffende nietbezorging: tel: 41 51 32
Buiten kantooruren kunt u de voicemail 
inspreken. 

ABONNEMENTEN 
€ 27,50 per jaar

WEBSITE
Voor vragen en aanleveren gegevens
Christiaan Rentier
webmaster@hervormdbarneveld.nl

ALGEMENE KERKENRAAD
Preses: L.M. de Pater
Assessor: Ds. L. Plug
Scriba: J. Mosselman
Tabaksland 17
3773 CE Barneveld. Tel. 42 11 28
e-mail: scriba.ak@hervormdbarneveld.nl

TELEFOONNUMMER:
Oude Kerk: 41 65 81
Goede Herderkerk: 41 53 05

Voor alle toekomstige activiteiten 
in deze kerkbode geldt: 
Zo de Heere wil en wij leven.

Contactpersonen: 
Cora: 0342 55 02 05 
Erik: 06 83 07 65 50

Email: ppb@hervormdbarneveld.nl

BEZOEK ZIEKENHUIZEN
- stel uw wijkpredikant op de hoogte 
van opname of ontslag;
- vermeld ook zijn naam bij de 
administratie van het ziekenhuis.

NEBOPLUS
Zaterdag 31 mei
19.00 uur: ds. W.F. 't Hart (Zwartebroek-
Terschuur)

Zaterdag 7 juni
19.00 uur: ds. M. den Braber

KINDEROPPAS
Zondag 1 juni
9.00 uur Oude Kerk: groep 8
8.45 - 11.00 uur Goede Herderkerk: 
groep 5
16.45 uur Oude Kerk: groep 13
Zondag 8 juni
9.00 uur Oude Kerk: groep 4
8.45 - 11.00 uur Goede Herderkerk: 
groep 6
16.45 uur Oude Kerk: er is geen oppas
Maandag 9 juni
9.30 uur Oude Kerk: groep 10
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ALGEMENE BERICHTEN

AK VERGADERING
Op 21 mei heeft de algemene kerkenraad weer vergaderd. Een belangrijk punt 
in deze vergadering was de bespreking van de jaarrekeningen van het College 
van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters. De penningmeesters 
gaven een toelichting en beantwoordden vragen. Daarna werden de 
jaarrekeningen voorlopig vastgesteld en zullen nu ter inzage worden gelegd 
aan de gemeente. Verderop in deze kerkbode vindt u daarover uitgebreide 
informatie. We danken de colleges voor al het werk dat weer is verzet ten 
dienste van onze gemeente, maar uiteindelijk ten dienste van Gods Koninkrijk. 
Verder werd het nieuwe centraal beleidsplan 2025 – 2028, waar u een aantal 
weken geleden al kennis van kon nemen, onveranderd definitief vastgesteld. 
In dit beleidsplan zijn een aantal punten beschreven waaraan we de komende 
tijd extra aandacht willen geven, naast uiteraard alle andere zaken die in onze 
gemeente blijvende aandacht vragen.
Een ander belangrijk onderwerp op de agenda was de kerkbouw. Hierover 
hoopt de commissie Kerkgebouwen in de volgende kerkbode meer te 
schrijven.

PINKSTEREN
Volgende week zondag, en maandag, mag in het teken staan van het 
Pinksterfeest. Afgelopen donderdag vierden we de kroningsdag van onze 
Koning die ten hemel voer. Daarbij gaf Hij de belofte van de komst van de 
Heilige Geest. Op de Pinksterdag vinden we in Jeruzalem honderdtwintig 
mensen, door die belofte aangemoedigd, biddend bijeen. Bidden om de 
beloofde Trooster. Bidden ook wij zo in deze tijd nog? Bidden of de Heilige 
Geest wil komen wonen in de harten van mensen. In die van ons, maar ook in 
die van mensen die God de Vader en God de Zoon nog niet kennen. Kom, o 
Schepper, Geest, vernieuw, vervul onze harten, en die van anderen, en maak 
dat God in deze wereld gediend zal worden en alle eer zal ontvangen.
Omdat Pinksteren bij uitstek een zendingsfeest is, zal er in de ochtenddiensten 
ook aandacht zijn voor het werk van de werkers die vanuit onze gemeente 
uitgezonden zijn.
Op maandagmorgen mogen we nogmaals samenkomen in een dienst in de 
Oude Kerk om 9.30 uur of in de openlucht op de Koewei om 10.00 uur, waar 
een zangdienst gehouden wordt met korte meditaties. Een goede gelegenheid 
om iemand uit te nodigen! Verderop in de kerkbode kunt u hier meer over 
lezen.

En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die 
de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft,
maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en 
u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot 
aan het uiterste van de aarde.

   Handelingen 1:7, 8

Namens de algemene kerkenraad, Jaap Mosselman

De eerstvolgende moderamenvergadering van de algemene kerkenraad is op 
2 juni. De vergadering van de algemene kerkenraad is op 25 juni.

DIACONIE
Voorzitter:

M. de Vries, Tel. : 06 - 22 13 67 78
Secretaris: 

G. Ligtenberg, Tel. 42 23 77
p/a: Postbus 159, 3770 AD Barneveld

e-mail: diaconie@hervormdbarneveld.nl
Penningmeester: 

M. van de Burgt, tel: 06-51 69 61 37
Administrateur: J. Wassenaar

GIFTEN / BETALINGEN: 
Rabobank: NL28 RABO 0385 5600 01 

MAALTIJD AAN HUIS
Voor aanmeldingen en wijzigingen

Tel. 06-13810052
Email: we.oudejans-sarelse@online.nl

HdS Zorg
Verpleging en Verzorging 40 56 03

Personenalarmering 0318- 67 22 23 

SAMEN HELPEN 
Hulpdienst en vervoer 

Tel.: 06 - 13 84 09 04 / 06 - 15 63 59 91 
 mail: samenhelpen@

hervormdbarneveld.nl

ADRESSEN VOOR ANDERE HULP
https://hervormdbarneveld.nl/hulp-nodig-

wij-helpen 

LLGHT FOR THE CHILDREN
Diaconiecollecte zondag 1 juni 
Light for the Children is een christelijke 
organisatie die zich inzet voor kinderen 
in Gobabis, een stad in Namibië die 
zo’n 200 kilometer ten oosten van 
de hoofdstad Windhoek ligt. De 
stad telt ruim 20.000 inwoners. In de 
sloppenwijk Epako leven veel kinderen 
in uitzichtloze omstandigheden. Drie 
veldwerkersechtparen uit Nederland 
hebben zich hier gevestigd. Zij zetten 
zich in voor de armste mensen. 
Midden in de wijk staat de Light for 
the Childrenschool, waar kinderen 
christelijk onderwijs en eten krijgen.

MAF
Diaconiecollecte zondag 8 juni 
(Eerste Pinksterdag)
Mission Aviation Fellowship (MAF) is 
een christelijke zendingsorganisatie die 
met vliegtuigen mensen in moeilijk 
toegankelijke gebieden bereikbaar 
maakt voor noodhulp en voor het 
Evangelie. De organisatie beschikt 
over een vloot van 120 vliegtuigen in 
26 landen in Afrika, Azië, Oceanië en 
Latijns-Amerika. MAF zendt piloten, 
IT’ers, managers, leerkrachten en 
vliegtuigmonteurs en hun gezinnen 
uit naar de meest afgelegen plekken 

ter wereld om zending, medische hulp, 
ontwikkelingshulp en noodhulp te 
verlenen. Op dit moment zendt MAF 
34 gezinnen uit en zijn er 8 mensen en 
gezinnen bezig met hun voorbereiding 
om uitgezonden te worden. Iedereen 
die uitgezonden is, leeft op giften van 
hun eigen achterban.
MAF Nederland is gevestigd 
op Vliegveld Teuge bij Apeldoorn.

PLAATSELIJKE ONDERSTEUNINGEN
Diaconiecollecte maandag 9 juni 
(Tweede Pinksterdag)
Er leven in Nederland veel mensen 
die het financieel zwaar hebben. 
Ook aan Barneveld en aan onze 
eigen hervormde gemeente gaat 
dit niet voorbij. De oorzaak van 
de financiële problemen kan heel 
divers zijn. Te denken valt aan 
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werkloosheid, ziekte, echtscheiding 
enz. De diaconie probeert mensen die 
moeite hebben om rond te komen 
te ondersteunen. Vrijwilligers van de 
thuisadministratie kunnen helpen 
om het uitgavenpatroon op orde 
te krijgen. Daarnaast verstrekt de 
diaconie, waar nodig, gelden voor 
eerste levensbehoeften. Ook worden 
betalingsachterstanden weggewerkt, 
zodat mensen met een frisse start 
kunnen beginnen. Uiteraard wordt 
eerst goed bekeken of een financiële 
bijdrage gerechtvaardigd is. Uw 
bijdrage is dan ook van harte welkom.
Alle collecten van harte aanbevolen!

INZAMELING VOEDSELBANK
Op zaterdag 7 juni is er van 9.00 tot 
12.00 uur weer een inzameling voor de 
Voedselbank bij de Goede Herderkerk. 
Om goed gevulde pakketten te kunnen 
samenstellen is elke keer weer een 
flinke hoeveelheid producten nodig. 
We vragen u daarom om iets van de 
volgende producten bij de Goede 
Herderkerk te brengen: toiletpapier, 
eieren, smeerboter en/of bakboter 
en fruit (lang houdbaar, zoals appels 
en peren).
Namens de Stichting Hulp aan Elkaar en 
de Diaconie alvast heel hartelijk dank! 

Namens alle diakenen,
G. Ligtenberg

VERANTWOORDING COLLECTEN
Elan  11 mei € 2.212,50
Bead Chaim  18 mei € 2.902,71
De diakenen

KERKBEHEER
KERKELIJK BUREAU

Voor aanschaf collectebonnen en 
overige zaken geopend donderdag- en 
vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur. 

Tel: 41 51 32

Voorzitter: H.J. van de Beek, tel. 49 03 55
voorzitter.cvk@hervormdbarneveld.nl

Secretaris: E. Kas, tel. 42 07 26 
kerkrentmeesters@hervormdbarneveld.nl

Penningmeester: 
J.H. de Groot, tel. 41 66 11

Postadres: Gasthuisstraat 5,
3771 HE BARNEVELD 

Betalingen: t.n.v. CvK Hervormde 
Gemeente Barneveld

NL47 RABO 0373 7158 62

Zaterdag 7 Juni 
Goede Herderkerk 

9.00 – 12.00 uur 

 • Toiletpapier 
• Eieren 

• Smeer en/of bak boter 
• Fruit liefst appels, peren 

ONTVANGEN GIFT 
Op 28 maart ontvingen we van een 
echtpaar uit onze gemeente per bank 
een gift van € 1.000 voor het algemeen 
kerkenwerk. Tot onze spijt hebben we 
deze gift tot nu toe niet verantwoord 
in de kerkbode. Wij willen het echtpaar 
hierbij hartelijk danken voor hun gift. 
Wij wensen hen Gods zegen en Zijn 
nabijheid toe. Elke gift stemt ons tot 
dankbaarheid. Als college ervaren we dit 
telkens als een blijk van medeleven met 
en betrokkenheid op onze gemeente. 

JAARREKENING KERKBEHEER 
Elders in deze kerkbode vindt u een 
samenvatting van de Jaarrekening 
2024 van Kerkbeheer, inclusief 
een toelichting. Wij zijn dankbaar 
dat we het afgelopen jaar hebben 
kunnen afsluiten met een hoger dan 
verwacht resultaat. Onze begroting 
ging uit van een resultaat van € 
43.950 positief. Het daadwerkelijke 
resultaat bedraagt € 223.459 positief. 
Dit kwam onder andere doordat we 
legaten ontvingen en de collectes, 
giften en huuropbrengsten hoger 
uitvielen dan begroot. Daarnaast 
waren de pastoraatskosten lager 
dan begroot, vanwege openstaande 
predikantsvacatures, de ontstane 
vacature voor jeugdwerker en de nog 
niet ingevulde vacature van kerkelijk 
werker. 

INZAGE JAARREKENING 
U krijgt de gelegenheid de jaarrekening 
van Kerkbeheer in te zien voordat 
de Algemene Kerkenraad deze 
op woensdag 25 juni vaststelt. De 
jaarrekening ligt ter inzage op het 
kerkelijk bureau op donderdag 5 
en vrijdag 6 juni. U bent van harte 
uitgenodigd om deze in te zien. 
Mocht u een nadere toelichting op 

de jaarrekening wensen, dan kunt u 
contact opnemen met het kerkelijk 
bureau (telefoonnummer 0342-
415132). Indien u opmerkingen 
heeft bij de jaarrekening, dan kunt u 
deze schriftelijk indienen tot en met 
woensdag 11 juni. Stuur uw reactie naar 
de scriba van de Algemene Kerkenraad: 
broeder J.H. Mosselman, Tabaksland 17, 
3773 CE Barneveld.

AANKONDIGING COLLECTEN
De collectedoelen voor de komende 
weken zijn: zondag 1 juni: tweede collecte 
voor kerkbeheer (‘onze hervormde 
gemeente’) en derde collecte voor 
pastorale ondersteuning; zondag 8 juni 
(Eerste Pinksterdag): tweede collecte voor 
kerkbeheer en derde collecte voor de GZB; 
en maandag 9 juni (Tweede Pinksterdag): 
tweede collecte voor kerkbeheer en derde 
collecte voor onze zendingswerkers. We 
bevelen deze collecten van harte aan. 
Hieronder belichten we de collecten 
voor de GZB en onze zendingswerkers. 

GEREFOPRMEERDE ZENDINGSBOND
3e collecte zondag 8 juni 
De Gereformeerde Zendingsbond 
(GZB) richt zich op het wereldwijde 
zendingsveld. De diepste wens van 
de organisatie is dat iedereen het 
evangelie hoort in de taal waarin zij 
zich het beste kunnen uitdrukken. Dit 
zien we ook terug op de Pinksterdag, 
toen de Heilige Geest overvloedig werd 
uitgestort. De mensen hoorden het 
evangelie in hun eigen moedertaal. 
Wat een indruk zal dat hebben 
gemaakt! Pinksteren en zending zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Daarom collecteren we jaarlijks op de 
Eerste Pinksterdag voor het werk van 
de GZB. 

ONZE ZENDINGSWERKERS 
3e collecte maandag 9 juni 
Vanuit onze gemeente zijn 
verschillende zendingswerkers 
uitgezonden. Sommigen werken in het 
buitenland, anderen vanuit Nederland. 
Enkelen voor een langere periode; 
anderen voor een korte periode, 
bijvoorbeeld enkele weken van hun 
vakantie. Het doel is steeds hetzelfde: 
anderen helpen en het evangelie te 
delen. Als gemeente mogen en kunnen 
we op afstand onze bijdrage leveren via 
onze gebeden en financiële steun. Onze 
zendingswerkers delen hun verhalen 
vanuit het zendingsveld. Zo blijven we 
met elkaar verbonden. De rode draad 
in onze verbondenheid is het gebed. 
Paulus ging ons daarin voor: “Verder, 
broeders, bid voor ons dat het Woord 
van de Heere zijn loop mag hebben en 
verheerlijkt mag worden, zoals ook bij 
u,” (2 Thessalonicenzen. 3:1). 
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TEN SLOTTE
In de vorige kerkbode citeerden we wat 
de Engelse coach Lynne Lee schreef 
over dankbaarheid. Zij verwees naar de 
bekende Bijbeltekst 1 Thessalonicenzen 
5: 18. Coach Lynne legt het effect 
uit van onze gedachten: ‘Wanneer je 
lang genoeg op iets focust, gaat het 
uiteindelijk je gedachten bezighouden 
en begint het je perspectief op dingen 
te vormen. Wanneer je focust op alle 
dingen die er mis zijn in je leven, of die 
niet werken, of ontbreken, brengt dat je 
echt naar onnuttige plekken. De Schrift 
vertelt ons na te denken over dingen 
die goed en lieflijk zijn. Wanneer we dat 
doen, verschuift ons denken en leidt 
het naar vrede. Als je worstelt, richt je 
gedachten dan op heilzame dingen: 
Denk na over dingen die nu goed zijn, of 
goed gaan; Denk na over dingen waar 
je dankbaar voor bent, zelfs als je veel 
verliest of lijden kent. De reden waarom 
dankbaarheid zo krachtig is, is dat je niet 
dankbaar en neerslachtig tegelijkertijd 
kunt zijn, ze kunnen niet naast elkaar 
bestaan. Je brein gaat ofwel op het ene 
spoor ofwel op het andere spoor. Soms 
is de oplossing gewoon het veranderen 
van het gesprek dat je met jezelf voert 
over dingen. 

E. Kas

VERANTWOORDING COLLECTEN
Hervormde Gemeente
11 mei € 2.040,99
Jeugdwerk  11 mei € 2.015,62
Hervormde Gemeente
18 mei € 2.192,55
Evangelisatiewerk  18 mei € 2.099,40
College van Kerkrentmeesters

JAARREKENING 2024
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
  Begroting 2024 Uitkomst 2024 Uitkomst 2023
Operationele baten
Baten onroerende zaken 78.266 117.782 110.478
Rentebaten 48.830 48.668 15.898
Vrijwillige bijdragen 988.956 1.010.329 990.149
Collecten en giften 278.950 319.762 306.908
Door te zenden collecten 22.000 25.601 16.665
Subsidies en bijdragen       18.000       15.168        18.671
Totaal 1.435.002 1.537.310 1.458.769

Operationele lasten
Lasten kerkgebouwen (excl. afschr.) 356.477 341.187 381.038
Afschrijvingen 11.188 12.502 12.943
Pastoraat 601.753 527.016 565.156
Kerkdiensten, catechese en 
overige activiteiten 44.500 43.692 40.735
Verplichtingen en bijdragen 
inzake andere organen 74.311 71.309 64.823
Salarissen en vergoedingen 197.276 189.815 131.411
Kosten beheer en administratie 71.185 74.820 69.144
Rentelasten/bankkosten 2.000 14.967 2.812
Afdracht door te zenden collecten 22.000 25.601 16.665
Overige baten en lasten 
(-/- = per saldo een bate)              831       -/- 5.215       -/- 7.021
Totaal 1.381.522 1.295.694 1.277.706

Operationeel resultaat 53.480 241.615 181.062

Niet operationele baten
Overige bijdragen levend geld 98.395 191.256 223.795
Subsidies 19.300 26.922 57.324
Bijdragen van andere organen    58.732  248.006  302.727
Totaal 176.427 466.184 583.846

Niet operationele lasten
Groot onderhoud Oude Kerk 32.167 71.877 48.657
Afschrijvingen - - 31.923
Lasten van andere organen 108.650 312.655 338.722
Overige lasten en baten     14.575    32.536    20.178
Totaal 155.392 417.068 439.480

Niet operationeel resultaat 21.035 49.116 144.366
 
Totaal operationeel en 
niet operationeel resultaat 74.515 290.731 325.428

Toevoeging aan bestemmingsreserves 
en -fondsen 89.591 172.476 137.063
Onttrekking aan bestemmingsreserves 
en -fondsen -/- 59.026 -/- 105.294  -/- 63.950
Saldo toevoegingen en onttrekkingen   30.565 67.182 73.113

Totaal resultaat boekjaar 43.950 223.549 252.315

JAARREKENING 2024
Met genoegen presenteren wij u een 
samenvatting van de jaarrekening 
van onze Hervormde Gemeente over 
het afgelopen boekjaar. Hierin geven 
wij u een overzicht van de financiële 
ontwikkelingen binnen onze gemeente.

Vooraf
Met grote dankbaarheid aan de Heere 
God, de Schepper en Onderhouder 
van alle dingen, blikt het College 
van Kerkrentmeesters terug op het 
jaar 2024. Hartelijk dank aan u allen 
voor uw financiële ondersteuning 
in de vorm van vrijwillige bijdragen, 
collecten en giften! Daarnaast konden 
we verschillende uitgaven beperken 
doordat we opnieuw een beroep 
hebben kunnen doen op de inzet van 
vele vrijwilligers. 

Samengevat
De begroting ging uit van een resultaat 

van € 43.950 positief. Uiteindelijk 
is er sprake van een aanzienlijke 
positieve afwijking ten opzichte van 
de begroting. Het daadwerkelijke 
resultaat voor 2024 bedraagt € 223.549 
positief. Dit positieve resultaat wordt 
toegevoegd aan het eigen vermogen.

De positieve afwijking wordt o.a. 

veroorzaakt door:
•	Hoger dan begrote opbrengsten van 

vrijwillige bijdragen, collectes en 
giften. Effect € 62.000 positief.

•	Hoger dan begrote opbrengsten 
onroerende zaken. Per saldo een 
effect van € 40.000 positief. 

•	Ontvangen legaten € 30.000 positief. 
•	Lager dan begrote lasten 
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voor pastoraat vanwege 
predikantsvacatures in wijken 1 en 
3 en de in oktober 2024 ontstane 
vacature voor jeugdwerker. Ook is 
de 0,5 fte voor kerkelijk werker, die 
wel in de begroting was opgenomen, 
tot op heden nog niet ingevuld. 
Hiervoor kwamen wel extra kosten 
voor bijstand in het pastoraat en extra 
gastpreekbeurten voor in de plaats. 
Per saldo een effect van € 75.000 
positief. 

•	Hogere rentelasten/bankkosten van in 
totaal € 12.000.

Verschillende van de genoemde zaken 
hebben een eenmalig, niet-terugkerend 
karakter. Dit geldt met name voor 
de hogere huuropbrengsten, de 
ontvangen legaten en de vacante 
posities. 

Jaarverslag en toelichting
Op pagina 5 vindt u een samenvatting 
van de jaarcijfers. Deze cijfers zijn 
afkomstig uit de jaarrekening 2024 
van onze Hervormde gemeente. De 
accountant heeft de jaarrekening 
onlangs gecontroleerd en voorzien van 
een goedkeurende verklaring.

Nadere toelichting

Operationele baten en lasten 
Baten onroerende zaken: De 
verhuurinkomsten kwamen hoger uit. 
Dit vooral omdat Rehoboth (overdag) 
regelmatig werd verhuurd aan een 
taalschool.
Rentebaten: Als kerk beleggen we 
niet. De gelden van onze gemeente 
staan op internetspaarrekeningen.
Vrijwillige bijdragen: De opbrengst 
van de Actie Kerkbalans (de vrijwillige 
bijdragen) kwam € 21.000 hoger uit 
dan begroot. We hadden een bedrag 
begroot van € 989.000. De vrijwillig 
bijdragen kwamen uit op € 1.010.000. 
Deze ontwikkeling vervult ons met 
grote dankbaarheid.
Collecten en giften: De opbrengsten 
uit collecten, het verjaardagfonds en 
overige giften lagen € 41.000 boven 
het begrote bedrag. Wij danken u heel 
hartelijk voor deze bijdragen!
Door te zenden collecten/afdracht door 
te zenden collecten: Een aantal derde 
collectes zijn voor externe organisaties, 
waaronder de HGJB en de Evangelische 
Hogeschool. Deze collectes worden 
zichtbaar gemaakt in de post ‘Door te 
zenden collecten’. Onder de lasten treft 
u de overeenkomstige afdrachten aan 
in de post ‘Afdracht door te zenden 
collecten’. 
Subsidies en bijdragen: Dit betreft vooral 
de bijdragen die we vanuit de Diaconie 
en de Jeugdbeleidsraad ontvingen 
inzake de kosten voor de jeugdwerker.

Lasten kerkgebouwen: De 
kerkgebouwenlasten kwamen wat lager 
uit dan begroot. 
Pastoraat: Deze kosten bleven onder 
de begroting vanwege de vacante 
predikantsplaatsen in wijken 1 en 3 en 
de vacature van de jeugdwerker vanaf 
oktober. Ook is de 0,5 fte voor kerkelijk 
werker, die wel in de begroting was 
opgenomen, tot op heden nog niet 
ingevuld. Naast de jeugdwerker maken 
ook de pastoraal werkers deel uit van 
de pastoraatskosten. 
Salarissen en vergoedingen: Deze post 
bleef onder het begrote niveau. We zijn 
dankbaar voor de inzet van vrijwilligers, 
ook bij het beheer en het onderhoud 
van onze gebouwen. Dankzij de 
onverminderde grote inzet van vele 
vrijwilligers konden we ook in 2024 de 
inzet van betaalde krachten beperken.
Overige baten en lasten: Dit betreft de 
saldi van de kosten en opbrengsten van 
consumpties en van de kerkbode.

Niet-operationele baten en lasten
Overige bijdragen levend geld: Dit 
betreft onder andere de bijdragen 
voor de Organen van Bijstand (lees: 
de Evangelisatiecommissie, de 
Jeugdbeleidsraad en Kerk over Grenzen 
(de voormalige Zendingscommissie)) en 
de opbrengst van de Kerkpleinmarkt. 
Daarnaast verantwoorden we hier de 
ontvangsten uit nalatenschappen.
Subsidies: Voor het verrichten van 
onderhoud aan de Oude Kerk 
ontvingen we een subsidie ter hoogte 
van 60% van de onderhoudskosten. 
Bijdragen van andere organen: Deze 
post omvat de bijdragen van 
thuisfrontcommissies 
en andere activiteiten 
van Kerk over Grenzen. 
Deze voorzichtig begrote 
inkomsten worden ook 
weer afgedragen. Voor 
aanvullende informatie 
over deze afdrachten, 
zie de post ‘Lasten van 
andere organen’.
Groot onderhoud Oude 
Kerk: In overleg met een 
externe adviseur wordt 
jaarlijks geëvalueerd 
welk groot onderhoud 
noodzakelijk is. De 
kosten voor groot 
onderhoud van de Oude 
Kerk worden jaarlijks 
onttrokken uit het Fonds 
Oude Kerk, samen met 
de kosten voor klein 
onderhoud.
Lasten van andere 
organen: Hieronder 
worden o.a. de uitgaven 
verantwoord die 

Kerk over Grenzen afdraagt aan de 
uitgezonden zendingswerkers. Deze 
post is voorzichtig begroot. Zie ook de 
opmerking bij de post ‘Bijdragen van 
andere organen’.
Overige lasten en baten: Deze post 
betreft het saldo van baten en 
lasten van de kerkradiocommissie 
en advieskosten betreffende 
kerkgebouwen.
Toevoegingen aan en onttrekkingen uit 
bestemmingsreserves en -fondsen: Het 
saldo van de toevoegingen en 
onttrekkingen laat een nettobedrag 
van ruim € 67.000 zien. Toevoegingen 
van ruim € 172.000 betroffen: 
•	 De optelsom van subsidies voor groot 

onderhoud van de Oude Kerk.
•	 De jaarlijkse opbrengst van de 

Kerkpleinmarkt.
•	 Opbrengsten van 

bouwfondscollecten, waarmee we 
geld opzijzetten voor toekomstig 
onderhoud.

•	 Positieve resultaten van de Organen 
van Bijstand, die we toevoegden aan 
de betreffende bestemmingsfondsen.

De onttrekking van ruim € 105.000 
had hoofdzakelijk betrekking op de 
onderhoudskosten van de Oude Kerk.
Ter afsluiting
Het College van Kerkrentmeesters kijkt 
dankbaar terug op het afgelopen jaar. 
Onze dankbaarheid gaat vooral uit naar 
onze Hemelse Vader, die ons de kracht 
gaf om het werk in onze gemeente te 
verrichten. Tegelijkertijd bidden wij om 
kracht en wijsheid voor de toekomst.
College van Kerkrentmeesters
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AANDACHTIG

GESLACHTSTELEURSTELLING
Je hebt er misschien nog nooit van gehoord: Geslachtsteleurstelling.
Ouders, die een dochter hebben en een tweede verwachten. Ze hopen 
op een zoon en zijn zwaar teleurgesteld wanneer de echo hen opnieuw 
een dochter belooft.
Toch is dit een teleurstelling met oude papieren. In de Bijbel staat een 
wonderlijk hoofdstuk (Genesis 30) over vrouwen die heel graag zonen 
willen baren: Lea en Rachel. Je moet dit hoofdstuk maar eens lezen. Het 
gaat zelfs over liefdesappels, die ingezet worden om vruchtbaar te zijn. 
Bijvrouwen worden ingezet in dit hele proces. Jaloezie en hartstocht. 
Tenslotte verzucht Lea: “God heeft mij, ja mij een mooi geschenk 
gegeven, ditmaal zal mijn man bij mij komen, want ik heb hem zes zonen 
gebaard.”
Toch liever een zoon dan een dochter, een kostwinner. Ook op het 
platteland kwam dat voor. Een zoon kon de boerderij voortzetten, een 
dochter niet. Tegenwoordig is dat anders, er zijn best veel vrouwen, die 
boer worden. Of zoals tijdens de éénkindpolitiek in China. Je mocht 
maar één kind “nemen”, dus liever een zoon, een dochter werd soms zelfs 
afgestaan.
Het kan ook anders: Ik kan me voorstellen, dat Amram en Jochebed 
schrokken toen Mozes werd geboren in Egypte. Een jochie! Die moest in 
de Nijl worden gegooid, krokodillenvoer. Vreselijk, was hun baby maar 
een meisje! En hier zie je ook dat de Heere God door deze jongen een 
bijzonder werk gaat doen met Zijn volk.
Rita en ik kregen zelf 5 prachtige kinderen. Eerst drie jongens. Toen Sifra 
als vierde kwam, schijn ik te hebben uitgeroepen: “Het is een meisje!” 
Toch wel een grote verrassing, na drie zonen een dochter. Al was een 
vierde zoon net zo welkom geweest.
Zo zie je dat geslachtsteleurstelling oude papieren heeft, maar het is 
vandaag de dag toch anders.
Geslachtsteleurstelling is in onze tijd veel meer een vorm van een 
doorgeschoten maakbaarheidscultuur. Wij willen 2 kinderen, een jongen 
en een meisje. Vroeger werd het ook wel een rijkeluiswens genoemd. 
Maar wanneer ik lees dat mensen depressief worden, omdat het kindje 
dat ze verwachten het verkeerde geslacht heeft. Volgens hen tenminste. 
Dat ze zelfs overwegen het weg te laten halen… Oei wat zijn we dan ver 
verwijderd van de Schepper van het leven. Wat te denken van echtparen, 
die worstelen met kinderloosheid? Zij willen dolgraag vader en moeder 
worden. En ach, dan ben je blij met een kind, het maakt niet uit of het 
een jongen of een meisje is. Wat zijn we verwend, wanneer we zelf willen 
bepalen wat ons kind moet zijn: een jongen of een meisje. Waar is dan de 
dankbaarheid aan God, die alles maakte.
Een prachtige tekst hierover in Psalm 22: 11: Op U ben ik geworpen van 
de baarmoeder af, vanaf de moederschoot bent U mijn God.
Weet je, ik heb een goed idee, zeker voor christenen, voor mensen die 
hun kind zien als wonder van God: Gewoon bij de echo niet vragen naar 
het geslacht. Want ach die babykamer of die nu blauw of roze moet, het 
zal je een zorg zijn. Eerst een gezond kind en dan zien we wel verder. 
Laat je eens verrassen door God. Dan wordt geslachtsteleurstelling: 
geslachtsverwondering.
En dan wordt een kind in liefde ontvangen en geboren, tot geluk 
geschapen, een goede start naar een leven met zijn of haar 
wonderbaarlijke Schepper en Herschepper.
En weet je wat het mooiste van alles is? Of je nu meisje/vrouw of jongen/
man bent, je mag een dochter of een zoon van de hemelse Vader 
worden. Onze God heeft geen geslachtsvoorkeur, Hij houdt van iedereen 
evenveel (Galaten 3 vers 28). Hij heeft de wereld lief en zond Zijn Zoon 
om door Hem de toegang te ontsluiten tot het hemelse Vaderhuis vol 
van kinderen van God. Halleluja!
Henco van Zijtveld
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         AGENDA
Opgave kerkbode@hervormdbarneveld.nl

Iedere dinsdag 10.00-11.30 uur Samen 
Koffie K.C. Rehoboth Rafikiruimte | info 
tel: 06-34102092
Iedere woensdag 18.45 – 19.30 uur 
gebedsuur Oude Kerk | info tel. 490547 
of 421714
Iedere donderdag 10.00-11.30 uur 
Samen Koffie Goede Herderkerk | info 
tel. 06-50123399
11 juni 17.00 - 19.00 uur Samen Eten - 
Soep-inn GHK | info tel. 0342-492400 of 
soep-inn@hervormdbarneveld.nl

Zie ook Agenda op www.
hervormdbarneveld.nl.

ACTUEEL

KOEWEIDIENST OP TWEEDE 
PINKSTERDAG
Het is inmiddels een lange traditie: op 
Tweede Pinksterdag is er om 10.00 uur 
een openluchtdienst op de Koewei.
Zo ook dit jaar! 
Ds. De Koning zal de bijeenkomst 
leiden. Het thema (‘Als een duif...’) is 
gebaseerd op Lukas 23:22, waar staat: 
“...en dat de Heilige Geest op Hem 
neerdaalde in lichamelijke gedaante als 
een duif.” 
Een inspirerend thema, dat 
nieuwsgierig maakt. 
Kom je ook om te horen wat Henco van 
Zijtveld hierover vertelt? 
Wie neem je mee?
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MANNEN EN ZORGTAKEN
Mannen zijn soms vreemde wezens. 
Vaak zijn ze uit op eer, macht en 
status. De discipelen van de Heere 
Jezus streden onderling ook al over de 
vraag wie de meeste onder hen was. 
Jezus maakte hun duidelijk dat Hij niet 
gekomen was om te heersen, maar om 
te dienen. Wonderlijk! Dienen lieten 
ze liever aan het personeel over. Als 
Jezus bij een leider van de Farizeeërs 
op de maaltijd is, gaat het gesprek 
hier ook over. Deze Farizeeër wilde 
vooral vrienden blijven met andere 
belangrijke mensen. Jezus prijst hem 
daarvoor niet. Hij zegt: je bent pas 
een gelukkig man (‘zalig’ zelfs) als je 
oog krijgt voor de minder bedeelden. 
‘Wanneer u echter een feestmaaltijd 
gereedmaakt, nodig dan de armen, 
verminkten, kreupelen en blinden’ 
(Lukas 14:13). Dan ben je pas een 
geweldige vent. Dan geef je liefde 
in plaats van zelf aandacht en eer te 
ontvangen.
De blikrichting van mannen verandert 
als ze de Heere Jezus navolgen. 
Dat is in het persoonlijk leven zo. 
Schenk je alleen aandacht aan de 
buurman die in een grote auto rijdt 
en met wie je leuke dingen kunt 
doen? Of gaat je aandacht ook uit 
naar je overbuurman die nauwelijks 
contacten heeft en weinig sociale 
vaardigheden? In het verlengde 
daarvan is ook de beroepskeuze. Ga 
je voor invloed, macht en geld? Of 
zoek jij betekenis voor je leven in een 
dienstbaar beroep? Ook de directeur 
van een bedrijf kan dienen, zeker. En 
in de zorg zijn er ook managers nodig, 
prima. Niet alleen eten met ‘armen, 
kreupelen, verminkten en blinden’, 
maar ook met hen willen werken is 
een vrouwen- én een mannentaak. 
Jezus geeft een prachtig voorbeeld 
met het verhaal van de Barmhartige 
Samaritaan: een man die wonden 
verzorgt. De herbergier die de zorg 
overneemt, is ook een man. Het 
evangelie is nog duidelijker: Jezus zelf 
is een voorbeeld van zorg verlenen 
aan mensen in nood, aan zieken, aan 
mensen die psychisch lijden, aan 
gehandicapten. De Heiland is een 
zorgende man. En van wie heeft Hij 
dat? Van Zijn hemelse Vader.
Nico van der Voet | Schrijver en spreker. 
(z.d.). https://nicovandervoet.nl/

HET EVANGELIE VOOR PYGMEEËN IN 
CONGO
De GZB-pinkstercollecte op 
zondag 8 juni is bestemd voor het 
Evangelisatiewerk onder de pygmeeën 
in Congo. 
In het regenwoud van Congo wonen 
honderdduizenden pygmeeën. Hun 
leven is een dagelijkse strijd. Ze 
kampen met grote sociale problemen. 
Toch ziet bijna niemand naar hen om. 
Juist daarom wil de kerk in Congo hen 
bereiken met Gods liefde. Niet alleen 
met woorden, maar ook door hun 
leefomstandigheden te verbeteren. Met 
steun van de GZB worden meer dan 
dertig evangelisten opgeleid die de 
kampen van de pygmeeën bezoeken. 
Tijdens de trainingen leren ze niet 
alleen hoe ze het Evangelie kunnen 
delen, maar krijgen ze ook praktische 
lessen over hygiëne en eerste hulp 
bij ziekten zoals diarree, malaria en 
uitdroging.
Mark en Corine Godeschalk zetten zich 
in Congo in voor het verbeteren van de 
gezondheidszorg. Ook zijn zij betrokken 
bij het werk onder de pygmeeën. 
Meer weten? Kijk op www.gzb.nl/
zorgincongo.

Zondag 8 juni krijgt u de mogelijkheid 
om bij te dragen aan het werk van 
de GZB in Congo 
tijdens de collecte. 
Ook kunt u via 
onderstaande 
QR code een gift 
overmaken en zo 
het werk van de GZB 
in Congo steunen.

JEUGD & GEZIN

TERUGBLIK DINER ON THE GO
Wat hebben we genoten van Diner on 
the Go!
Met zo’n 200 deelnemers was het 
wederom een succesvolle avond! 
Prachtige gesprekken, heerlijke 
gerechten en leuke ontmoetingen is 
waar de avond om draaide. Daarnaast 
hebben we een prachtig bedrag 
opgehaald van ruim € 900 voor de 
Voedselbank. Met dit geld kunnen zij 
verse zuivel en groente kopen voor hun 
cliënten.  
Zie hierbij ook wat van de foto’s als een 
sfeerimpressie van deze leuke avond.
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Dagje uit
Zoals gebruikelijk 

zijn we ook dit jaar 
weer samen een 

dagje uit geweest als 
afsluiting. Wat hebben 

we een pret gehad 
bij Boerderij-Pret 
in Ermelo! De foto’s 
spreken voor zich. 

Mooi om te zien hoe 
leuk ze het onderling 

samen hebben. Geniet-
momenten… We zijn 

dankbaar dat we 
allemaal weer veilig 

thuis kwamen. 

ZONDAGSSCHOOL (OCHTEND) 
Terugblik
We zijn de Heere dankbaar voor een gezellig én leerzaam zondagsschoolseizoen. De kinderen kwamen elke zondag heel 
trouw en waren erg betrokken, fijn! Samen mochten we veel leren uit de Bijbel: Wie is God zélf? Waar zien we iets van de Heere 
Jezus in het verhaal? Mooi om daarover met de kinderen in gesprek te gaan! In de groep van de oudste kinderen (8 tm 12 jaar) 
hebben we een aantal keren over het leven van Nehemia verteld. Redelijk onbekend, maar zo waardevol! Laten we met elkaar 
bidden om zegen voor onze kinderen, zodat ze de Heere steeds beter leren kennen en liefhebben. Tot eer van onze hemelse 
Vader.

Nieuwe seizoen
In september hopen we weer verder te gaan met dit 
prachtige werk: kinderen uit de Bijbel vertellen, hen uit te 
dagen om er méér van te leren dan het verhaal op zich. En 
natuurlijk daarna gezellig knutselen of een Bijbel-spel. Alle 
kinderen, maar óók nieuwe kinderen van 4 -11 jaar zijn heel 

erg welkom! 
Met dank aan Joëlla die de fotocollage wilde maken! 
Contact opnemen kan via zondagsschoolreho@gmail.com. 

Hartelijke groet, namens de leiding, 
Nelleke Beulenkamp

De laatste keer 
hebben we afscheid 

genomen van 4 
oudste kinderen: 

Timon Barth, 
Nathan de Jager, 
Vera op ’t Hof en 
Sarah Heiwegen. 
Ze hebben een 

Bijbeltekst, dagboek, 
persoonlijk gedicht 
en een gedenkplaat 
van zondagsschool 

gekregen.
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NIEUWBOUW

VISIE KERKELIJK CENTRUM
Tijdens de behandeling van het adviesrapport ‘onderzoek alternatieven 
voor een tweede kerkgebouw’ door het College van Kerkrentmeesters 
(CvK) en de Algemene Kerkenraad (AK) afgelopen jaar, bleek dat een meer 
uitgewerkte visie op het geheel van de kerkelijke gebouwen gewenst is.
Deze visie is inmiddels uitgewerkt en vastgesteld door het CvK en de AK. 
De visie concentreert zich op de vraag hoe de kerkelijke gebouwen van 
onze gemeente, en in het bijzonder het nieuwe kerkelijk centrum, de 
verschillende aspecten van het gemeente-zijn kunnen dienen. Bij deze 
een samenvatting. 

Visie op het kerkelijk centrum
Het gaat bij ontwikkeling en gebruik van kerkgebouwen ten diepste 
over God die interacteert met de wereld. Kerkgebouwen zijn de plekken 
waar deze interactie merkbaar is, in de verkondiging van het evangelie 
en in de dienst aan de wereld. Daarbij wordt het kerkgebouw een heilige 
plaats van ontmoeting. Die ontmoeting omvat ontmoeting met God, 
ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de ander.

Ontmoeting met God
Het nieuwe kerkelijk centrum is in de eerste plaats de plek waar God ons 
wil ontmoeten, waar de lofzang gaande wordt gehouden, de liturgie 
wordt gevierd en de sacramenten worden bediend. Door het horen van 
de verhalen van de Bijbel worden we aangeraakt door God Zelf en komen 
we tot geloof. Daar klinkt het lied dat ons onverwacht tot in het diepste 
roert. Als dat gebeurt wordt de kerk voor ons een bijzondere plek. Of 
anders gezegd, apart gezet, heilig. Dan wordt de kerk een heilige plaats 
van ontmoeting.

Ontmoeting met elkaar
Als de woorden over God levende woorden worden voor ons, dan leef je 
niet zomaar in je eentje verder. Dan wil je geloofsgenoten ontmoeten en 
als gemeente verbonden zijn met elkaar. Kerkgebouwen zijn vanuit dit 
perspectief plekken waar dit zichtbaar wordt: waar mensen niet alleen 
met God, maar ook met elkaar in verbinding worden gebracht en waar 
zij oog en hart krijgen voor elkaar. Dat betekent ook dat er in het nieuwe 
kerkelijk centrum veel ruimtes nodig zijn die de mogelijkheid bieden 
jong en oud uit de breedte van de gemeente zondags en doordeweeks 
centraal bij elkaar te brengen.

Ontmoeting met de ander 
Onze gemeente heeft een missionaire en een diaconale roeping. Een 
kerkgebouw is een zichtbare gestalte van de kerk. Daarom dient het 
kerkelijk centrum een open en uitnodigend karakter te hebben, waar 
gastvrijheid en geborgenheid samengaan. De centrale ligging in 
het dorp kan dit versterken. Daarom willen we het kerkelijk centrum 
een ontmoetingsplek maken in ons dorp, natuurlijk voor onze 
gemeenteleden, maar zeker ook voor dorpsgenoten en andere gebruikers 
van de kerk. Qua architectuur dient het kerkelijk centrum een open 
uitstraling te hebben.
De volledige visie (3,5 pagina’s tekst) is te lezen op de website 
onder www.hervormdbarneveld/nieuwbouw, op Scipio in de groep 
“kerkgebouwen” of als document af te halen op het kerkelijk bureau.

Tijmen Bakker (ouderling-kerkrentmeester), 
Kees van den Brink (namens de beleidscommissie) en 
Hans Hubers (Commissie kerkgebouwen)

BIDDEN VOOR HET NIEUWE 
KERKELIJK CENTRUM
Bid jij mee voor het nieuwe Kerkelijk 
Centrum? 
We zoeken mensen die met regelmaat 
willen bidden voor het proces, o.a. om 
Gods wijsheid en leiding te ontvangen 
én onze afhankelijkheid te tonen. 
Maar ook om te danken voor wat er 
allemaal al mocht gebeuren. Gebed als 
fundament onder het nieuwe gebouw!
Spreekt dit je aan? 
Stuur dan een berichtje via WhatsApp 
naar Liesbeth (06-12392042). Dan 
ontvang je met enige regelmaat dank- 
en gebedspunten via dit kanaal en 
kun je op een laagdrempelige manier 
meebidden.

Het is de bedoeling dat er ook via 
andere kanalen regelmatig dank- en 
gebedspunten gedeeld gaan worden 
rondom het nieuwe Kerkelijke 
Centrum. Denk dan aan een berichtje 
in de kerkbode, nieuwsbrief en via 
Scipio. Ook gaan we al bestaande 
gebedsgroepen vragen om mee te 
danken en te bidden. En uiteraard 
kunnen gebedspunten meegenomen 
worden in de voorbedepunten tijdens 
de diensten.
Wil je je steentje bijdragen in gebed? 
Meld je vandaag nog aan via 06-
12392042! 
Bedankt!

INTERESSE IN COACHING? 
Voor mijn christelijke integratieve 
coachopleiding bij Groundwork zoek 
ik kandidaten (18+) om te coachen.
Ik zoek mensen die merken dat 
bepaald gedrag en/of patronen 
hen in de weg zitten en daar nu 
écht iets aan willen doen. Bijv.:*Je 
vindt het lastig om voor je mening 
uit te komen in een groep.*Je 
reageert snel kortaf op anderen en 
wilt graag anders.*Je ouders geven 
telkens ongevraagd advies en jij wilt 
beter leren begrenzen.*Het starten 
met iets nieuws (bijv. sport, werk, 
afvallen) lukt niet.*Je merkt dat je 
teveel taken op je neemt. 
Of misschien heb je een heel andere 
hulpvraag? Dit is jouw kans om op 
een laagdrempelige manier tegen 
een kleine vergoeding concrete 
stappen te zetten naar een vrijer 
leven. 
Interesse of vragen? 
dorien@deruiterroubos.nl 
Tel: 06-14985982 

Hartelijke groet,
Dorien de Ruiter 

- advertentie -
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Reformatorische 
woonzorglocatie 
in Barneveld 
voor mensen 
met dementie of 
een lichamelijke 
beperking

Meer informatie?

Vertrouwd en 
verzorgd wonen

06 30 91 48 53
vellerveste.nl

Christelijke begrafeniszorg

Dag en nacht bereikbaar: 
0342 49 28 28

Begrafenisondernemer voor 

Barneveld en omstreken

Verzorgt alleen begrafenissen

Beschikt over opbaarruimtes en 

huiselijke familiekamer

www.koehoorn-begrafenis.nlHugo de Grootlaan 2 ·  Barneveld

Wij begeleiden u volledig bij  
het plaatsen van de keuken.

Dat voelt goed.

Tel. 0342-413062

Fax. 0342-450357

info@vandenbergbrandstoffen.nl

www.vandenbergbrandstoffen.nl

v. Zuijlen van Nieveltlaan 33

3771 AA Barneveld

info@vandenbergkachels.nl

www.vandenbergkachels.nl


